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Bilgiden Ahlâka 


letişim teknolojisinin büyük bir ivme ka- 
[>л birlikte, yazılı ve görsel araçlarla bilgi paylaşımı son derece gelişmiş, bilgi, arzu edilen hedeflere ulaşmada ve birçok sorunun çözümünde büyük bir güç olmuştur. 

Bugün bilginin gücü ve bilgi birikimimiz geçmişe göre kıyaslanamayacak kadar artmıştır. Bu doğrudur. Ama çıkar hesaplarının ve stratejilerin belirlediği uluslararası ilişkilerin, giderek acı ve gözyaşıyla iyice kirlendiği, bireysel ve toplumsal hayatımızda huzursuzlukların arttığı, sosyal hayatta dengelerin gün geçtikçe daha da bozulduğu, insan hakları ihlâllerinden çevre kirlililiğine kadar birçok alandaki olumsuz gelişmeler sonucu, dünyanın gittikçe daha yaşanamaz bir hâl almaya başladığı da doğrudur. Ayrıca bilgi ve iletişim väsitaları amacına uygun kullanılmayarak, âdeta eğlence sektörüne dönüştürülmüş ve giderek enformatik bir kirlilik dünyaya egemen olmaya da başlamıştır. Başka bir ifadeyle, bilgiye ulaşma yollarının artması ve kolaylaşması, insanlık için beklenen huzuru getirememiştir. 

Günümüzde üzerinde en çok durulması gereken konulardan biri, hiç kuşkusuz, insan- bilgi ilişkisinin ahlâki boyutudur. Bilgi-ahlâk birlikteliği ve bilginin ahlâki değerler ekseninde yerini alması, dün olduğu gibi bugün de, insanlık için hayati derecede önemini fazlasıyla korumaktadır. 

Bilgi hiçbir zaman eskimeyen bir değerdir. 
Kişinin bildiklerini hayatına aktarması ve bilginin rehberliğinde hayatın güzelleşmesi ise çok kiymetli ahlâki bir erdemdir. Çünkü, salt bilgi tek başına yeterli değildir; önemli olan, bilginin söylem olarak kalmayıp eyleme dönüştürülmesi/hayata yansıtılması ve içselleştirilerek olumlu davranışlara dönüştürülmesidir. Bu 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nedenle çalışma ahlâkı ve ticaret ahlâkı ne kādar önemliyse, bilgi ahlâkı, bilginin nasıl ve ne amaçla kullanılacağı konusu da o kadar önemli olmalıdır. 

Yüce dinimiz bireysel ya da toplumsal plânda fayda getirmeyen, ortak değer ve ülkülerimizi aşındırmada araç olarak kullanılabilen ve ahlâki değerler açısından olumsuzluk taşıyan bilgiye değer vermez. Dinimiz bilginin, hikmete ve sahibini bilgeliğe sevk etmesini ister; bilgiyi ahlâki bir hayat tarzına dönüştürmeyenleri de kınar. Sevgili Peygamberimiz (s.a.5.), kişiye ve insanlığa fayda vermeyen bilgiden Yüce Allah'a sığınmıştır. 

Son ilâhi dinin mensupları olarak bizler, dindarlığımızı bilgi, sevgi ve ahlâk boyutuyla zenginleştirip daha kuşatıcı bir hâle getirmek ve bunu davranış bilincine dönüştürmek zorundayız. Çünkü bizler, bütün insanlık için en güzel ahlâk elçisi olan bir peygamberin takipçileriyiz. 

Ahlâki değerlerle yoğrulmuş ve ahlâkın kılavuzluğu ile hayra yönelmiş bilgi, yalnızca Müslümanların değil, bütün insanlığın ihtiyacidir. Bugün küresel boyutta yaşanan pek çok sorunun çözümü, huzur ve barış dolu bir dünya özleminin gerçekleşme şansı, büyük ölçüde bilgi ve ahlâk birlikteliğine ve gücün değerliliği yanılgısından vazgeçip, bilgi ve değerin gücüne yönelmeye bağlıdır. 
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Editörden 


Geçen ay idrak ettiğimiz Mevlit Kandili ve Kutlu Doğum Haftası gerek yurt içi gerekse yurt dışında bu yıl daha yoğun ve geniş kapsamlı etkinliklerle kutlandı. İnsanımız, Peygamber sevgisi etrafında bütünleşerek âdeta coşku seli oluşturdu. Bu muhteşem tablonun; Hz. Peygamber (s.a.s.)'i hedef alarak, başta Müslümanlar olmak üzere sağduyu sahibi herkesi derinden yaralayan karikatür krizine neden olanlara da anlamlı bir cevap teşkil ettiğini düşünüyoruz. 

Bu sayımızda bilgi-ahlâk ilişkisini farklı bakış açıları ve çeşitli yönleriyle ele alıyoruz. Hiç şüphesiz bilgi ekmek kadar, su kadar kendisine ihtiyaç duyulan ve asla ihmal edilmemesi gereken temel bir değerdir. Bilgi güçtür, erdemdir. Bilgi hikmete götüren yoldur. Kadim dönemlerden günümüze kadar insanoğlu hayatın her alanında karşılaştığı sorunları bilgiyle aşmış; teknoloji, ekonomi we kültür alanlarındaki atılımlarını hep onunla gerçekleştirmiştir. 

Günümüzde bilginin servis edildiği önemli vasıtalardan biri olan kitle iletişim araçlarının baş döndürücü gelişme seyri, bilginin daha hızlı yaygınlaşmasına ve büyük bir güç haline gelmesi- ne imkân vermiştir. Bu yüzden çağımız, "bilgi/iletişim çağı" olarak adlandırılmaktadır. 

Peki, günümüzde bilginin bu derece artmış olmasına karşın, insanlık bireysel ve toplumsal düzlemde yeterince huzuru bulabilmiş midir? Başka bir ifadeyle bilim, asıl misyonunu ne kadar yerine getirebilmektedir? Pratiğe yansımayan, insanlığa yeni bir değer kazandırmayanı, bilinç ve hikmete dönüşmeyen bilgi fayda vermediği gibi, sahibi için de bir yüktür, bir vebaldir. Bu yüzden Hz. Peygamber faydasız ilimden Allah'a sığınmıştır. 


Bu ayki gündemimizde yukarıdaki soruların cevaplarını bulmaya çalıştık. Bu bağlamda; Doç. Dr. Halil Altuntaş, bilgiye ulaşmadaki ilerlemelere rağmen bilgi toplumunun farkında olmayarak kaybettiği ve gerçek boyutlarını da henüz göremediği bir deдегі, "duygu toplumu"nu ele alıyor. Prof, Ог. М. Zeki Aydın, bilgi ekseninde ahlâki davranış biçimlerini inceliyor. Ali. K. Metin ise; bilginin zihnimizi aydınlatacak ve kişiliğimizi yoğuracak bir güç haline gelmesinin ancak, sağlam/güzel ahlâk temelinde mümkün olabileceğini anlatıyor. Doç. Dr. Mustafa Öztürk, bilgi- ahlâk ilişkisi paralelinde bir prototipi irdelerken, Abdurrahman Akbaş da bizleri bilgiden hikmete uzanan kutlu bir yolculuğa çıkarıyor. 

Emine Yarımbaş'ın "Hikmet Üzerine Düşünceler" ile Dr. Mehmet Bulut'un önemli tespitler içeren "Dini Bilginin Aktarımı ve Basın” başlıklı değerlendirme yazısı Dergimizin bu ayki gündeminde yer alan ve zevkle okuyacağınızı umduğumuz diğer değerli çalışmaları oluşturuyor. 

Hurafelerin aldatıcı cazibesini ele alacağımız Haziran sayısın- 


da yeniden buluşmak dileğiyle... 


: K, isa diyebileceğimiz bir zaman öncesine kadar ilgili bilim alanları, insan topluluklarının yeryüzündeki on binlerce yılik hayat macerasını; “tarım toplumu” ve “sanayi toplumu” diye iki temel nitelemenin konusu yapıyordu. Artık bu nitelemelere bir yenisi eklendi: Bilgi toplumu. İlk ve en uzun dönemde hayata toprak ve toprağa bağlı bir yapı hakim idi. İnsanlar ekip biçiyor; besleyip yiyor ve giyiyordu. Burada toprak, insan gücü ve sermaye odaklı bir faaliyet türü söz konusuydu. Sonra makine, insan hayatındaki en önemli buluş olarak devreye girdi. Bu ѕаyede binlerce yıldır süren hayat biçimi yeni bir akış tarzına, sanayi merkezli bir yapıya büründü. Sanayi de “incelip derinleşerek” ileri teknoloji adı verilen bir düzeye ulaştı. 
Elektroniğin başı çektiği bu şaşırtıcı atılımın ardında, insanlığın ulaştığı “yoğun” bilgi birikimi yer alıyor. Bu sebeple günümüz toplumunun “bilgi toplumu” diye nitelenmesi âdeta “kendiliğinden” gerçekleşti. 

Bilgi toplumu nitelemesi bir önceki dönemde temel faaliyet unsurlarını devre dışı biraktığı anlamına gelmediği gibi, önceki dönemlerde bilginin etkin olmadığı anlamını da ifade etmiyor. Olan şey şu: Önceden bilgi, toprak, emek ve sermayeden sonra geliyor ve bilgi kavramı gündemde bulunmu- 








yordu. Günümüzde ise “bilgi” artık, bütün yoğunluğu ile vitrinde ve etkin konumdadır. 

Sanayi toplumu, İngiltere'de sanayi devrimi gerçekleşmesi ile ortaya çıkmıştı. Bunun yanında aşağı yukarı eş zamanlı olarak Fran- sa'da ortaya çıkan 1789 siyasal devrimi; düşünce, bilgi/bilim ve özgürlükler alanında büyük bir değişimin başlarıgıcını oluşturuyordu. Kilisenin düşünceye uyguladığı büyük baskı kırıldı. İş bununla da kalmadı, Hıristiyanlık örneği üzerinden dine karşı yoğun bir karşi tutum ortaya çıktı. “Bilimden başka otorite tanımam” diyen, inanmayı hak eden tek gerçeğin bilim olduğunu ileri süren bu yaklaşım “aydınlanma” ile yaftalandırıldı. 

Bilgi toplumunu ortaya çıkaran bilgi sıradan bir bilgi değil, sosyal ve ekonomik sonuçlar getirecek bir bilgidir. Bilgi toplumu temel teknolojilerin sürekli gelişme içinde olduğu, üretiminin sürekli hâle geldiği, eğitimin temel ilke kılındığı bir sosyal yapılanımayı ifade etmektedir. Hangi nitelemelerde bulunursak bulunalım, işin temelinde toplum yani insan faktörü yer almaktadır. İnsanın refah ve mutluluğu için oluyor her şey. 

Sanayi toplumundaki makinenin yerini günümüzde bilgisayarlar aldı. Bilgisayarlar makineleri teslim aldı da diyebiliriz. Devasa 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makinelerin levyeleri artık bilgisayarların yönetiminde, 

Bilgi toplumunda uzaklık kavramı ortadan kalktı artık. Bilgi akışı mesafe tanımaksızın gerçekleşiyor. Küçülen dünya bir yandan, tüm güzellikleri anında yaşayabilirker, diğer yandan her türlü 

olumsuzlukla da en üst düzeyde yüz yüze gelebilmektedir. Bu “git-gel"lerle dolu süreç, bilgi toplumu insanını -çok kere sebebini bilemediği- girdaplara sürüklüyor. Gerçekte, “Modem toplumsal hayat kendi çelişkilerini taşır: Birbiriyle uyusmayan arzular dizisi ve tatmin edilmesi mümkün olmayan arzular doğurur. Daha temelde belli bir bireysel kimlik kavramı yaratır ve bu kimliği ayakta tutmak için zaruri kaynakları sağlamaz. Modern dünya egemen bireyin etrafında dönüyorsa da bireyin egemenlik şartlarını imha etmiştir. Eğer düş kırıklığını kaçınılmaz kılan ve kimliğimizi tehdit eden şartların tam da rasyonel bir ahlâki pratiği imkânsız kıları şartlar olduğu görülürse, o vakit için de ahlâkın mümkün olacağı bir toplumu arzu etmek için sebebimiz var demektir.” (Ross Poole, Ahlâk ve Moderlik, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı yay. 
Вігісі Basımı, Ekim, 1973, 5.193) 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Günümüzün hayat biçimi, toplumları geçmişte hiç olmadığı kadar yoğun kişisel bir yapıya sokmuş, onu “bağımlı” olduğu diğer bireylerden köparmıştır. Bu olgu, bencillik, duyarsızlık, güvensizlik, kişisel “değerleri” önceleme mekanizmalarını güçlendirmiştir. Oluşan şartlar onun arzularıтїп doyumunu hedefler yapıdadır. Ama öbür taraftan da birey dikkate alınmaz. Bütün bunların temelinde gizli veya bir yabancılaşma olgusu yer alır. Üretim piyasanın işlemesi uğrunda, bireyin aynı zamanda insan oluşu parantezdedir. О, bir makine konumuna getirilmiştir. İlginç olan şu ki; insanın bu konuma isteyerek gelmesi gerektiği ona “belletilir”; 

“Trrrumm, Trrrumm, Trrrumm, Trak, Tiki-Tak, makinalaşmak istiyorum.” (Nazim Hikmet) 

Bilim/ilim, yeni bir döneme adını veren “bilді" піп tertibe alınmış biçimidir. İşte aydınlanmacı bakışa göre bilim sırf bilgi işidir. Ahlâki yön ve yöntem göstermez. Bütün dikkatini yalnız gerçek üzerine toplar; iyilikle de kötülükle de ilgilenmez. 
Bilim “gerçeği yeniden keşfetmek değil, sadece опи gözlemlemek”tir. (Albert Bayet, Ilim Ahlâkı, Çeviгеп Vedat Günyol, Çan Yay. İstanbul, 1963, s. 35) Ne var ki bu bakış açısı bilimsel derinlik görüntüsü altında ciddi anlamda yüzeysellik sergilemektedir. 
Çünkü, “Gerçek tam bilgi, hadiselerin akışının tanınmasından ibaret değildir. Bilmek seyretmek değildir, bir sırsa çözmektir. Kâinat olaylarını çok tanımak, bilmek değildir. Bilmek, kanunu bilmektir. Dünyamızın nizamını anlamaktır. Sebepleri ve zaruretleri görmektir. Büyük nizamın muammasını çözmektir.” (Nurettin Topçu, Ahlak Nizamı, Yağmur Yay, İst.1965, s 20) Kur'an'ırı гаг! çağrısı bu yöndedir; “Ey basiret sahipleri ibret alın.” (Haşr, 2) Bu sebeple Muhammed İkbal, “Avamın dini nedir?” sorusuna, “işitmektir” cevabını verirken, “Âriflerin dini nedir?” sorusuna “görmektir” diye karşılık veriyor. (Câvidnâme, 2002, s. 57) “Görme” yi ele ve göze hitap edene hapsetmek, insan oğlunun temel bahtsızlığıdır. Hakikatin görülmesidir asıl erdirici olan. “Nesneleri hep acayip gösteren bilgisizliktir” der, Platon. (Devlet Adamı, Çev. Behice Boran, Mehmet Karasan, Cumhuriyet yay. Çağdaş Matbaacılık, 1998, 5.72) Aynı şey Mutlak'ını bilgisi için de fazlası ile geçerlidir. “İnanma"ya inanmayanlar da aynı iletle, bilgisizlik illeti ile “malül”dürler. Kur'an - vahyin son tecellisi olarak- insanı bu illetten kurtarmayı amaçlıyor. 

“Pozitif” bilimin merak üzerine kurulu olduğunu söyleyenler, maddenin bittiği yerde bilimi bitirmekle asıl “bilgi"'nin kaynağını kurutmuş oluyorlar. Zira gerçek merak, “göz"ün ve “el"in durduğu yerde başlıyor. Bu sebeple merakın önünü alabildiğine açmaya, görülenden görünmeyene 


ulaştırıcı bir bakış açısı yakalamaya (itibar/ibret almak) ihtiyaç vardır. -“İbret”in; sözlükte “aşтак", “ötesine geçmek” anlamlarına geldiğini hatırlatalım.- Bu da fiziki göz (basar) plânını aşıp, kalp gözü (basiret) alanına erişmekle gerçekleştirilebilir. “Deveуе bakmıyorlar mi, nasil yaratılmıştır! Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! Yeryüzüne bakmıyorlar mu, nasıl yayılmıştır!" (Fecr, 20) Ayetler, insanın dikkatini, kendisini çepe çevre kuşatan tabiata yöneltiyor, her şeyi “didik didik” etmesini istiyor. İstenen bir şey daha var insandan: Görünüre takılmadan, yola devam etmek, mutlak'ını bilgisine ulaşmak. “İbret alın ey basiret sahipleri!” 
(Haşr, 2) 

Gerçek bilgi toplumu olmanın gereği “mutlak bilgisi”nin peşinde olmaktır. Gerisi ise -Necip Fazıl'a ait ifade ile- “çelik çomak”tır. 

“İslâm bilgi teorisinde bilgi için kullanılan terim, Arapça bir kelime olan “ilim”dir. İlim/ilm; Roshental'ın da doğrulayıcı biçimde işaret ettiği gibi, İngilizce'deki ve diğer batı dillerindeki en anlamlılarından çok daha geniş bir çağrışıma sahiptir. “Bilgi”, “ilm"in bütün yönlerini ifade etmekte yetersiz kalır. Batı dünyasındaki bilgi, ilâhi veya cismani bir şey hakkındaki malumat anlamına gelir, Halbuki ilim, eylem ve eğitimi de kapsayan, her şeyi kuşatıcı bir terimdir. Roshental, bu terimin lslâm'da ve Müslüman medeniyetindeki öneminin altını çizerek, ilmin Müslümanlara, kendine özgü bir biçim verdiğini söyler.” 
(Absar Ahmet, İslâm Bilgi Kavramını Keşfetmek, Геп. Temel Yeşilyurt, Din Bilgisinin İmkânı” içinde, İnsan Yay. 
2003, 5. 57) 

Eskiden bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, ürettiği çelik ve enerji miktarı ile ölçülürken, günü- 


müzde bilgi teknolojisi yani iletişim, elektronik ve bilgisayar teknolojisi sayesinde elde edilen, saklanan ve iletilen bilgi miktarı ile ölçülüyor. Gel gör ki, bilgi toplumu insanı, bu baş döndürücü ilerleme peşinde gerçek boyutlarını henüz fark edemediği bir değerini kaybetmiştir: 
Duygu. İnsanlar büyük ölçüde, 
“kiri özle karıştırıyor. Kalbi, ruhu, gönlü unutan, burnu hava- da “bilgi toplumu” insanı türedi. Bu söylediklerimiz, gerçekten “bilgi toplumu” özelliğinde olanları niteliyor. -Bilgiden yoksun olup da “bilgi toplumu" 
özentisi yaşayanların durumu İse daha da acındırıcı.- Bireysel, bencil, hırs küpü; insanlara, insanlığa, duyguya; sevgiye “küskün” bir hayat sürüyor bilgi toplumu insanı. İnsan sormadan, demeden edemiyor: 

“Hep bir yerlere, bir şeylere yetişme telâşındasınız değil mi? 
Hiç vaktiniz yok, “Fast live”, 
“Fast food”, “Fast music”, “Fast love”... Dikte ettirilen “yükselen değerler”, “in"ler, “out"lar... 
Buna benzer bir odada, şanslıysanız gökyüzünü görebilen bir pencere ardında bitecek hepsi. 
Dostluğu klavyelerinde, hayatı monitörlerinde arayanlar, size sesleniyorum! 

Hangi tuş daha etkilidir ki sıcacık bir gülüşten ya da hangi program verebilir bir ağaç gölgesinde uyumanın keyfini? 
“Copy-paste” yapabilir misiniz dalgaların sahille buluşmasını? 

İçinizi ısıtan gün ışığını görderebilir misiniz “mail”le arkadaşlarınıza? Sevgiyi tuşlarla mi yazarsınız? Ya da geri dönüşüm kutusunda saklanabilir mi kaybolan zaman? 

Doğayı bilgisayarlarına döşeyerler, neden görmezsiniz bahçedeki akasyanın tomurcuklanıdığını. Ve ıslak toprak kokusu маг mıdır dosyalarınız arasında? 
Öpmek, koklamak, duymak, dokunmak, yok mu hayat skalanız- da? Bilgi toplumu oldunuz da, duygu toplumu olmanıza megabaytlarınız mi yetmiyor?" 
(Müşfik Kenter) 

Yabana atılabilecek bir yakinma midir bu? Kendimizi bilgi toplumunun neresinde görürsek görelim, bizde yerini bulan göndermeleri var mı, yok mu yukarıdaki satırların? “Yok” diyorsak, “olmayacak” da diyebiliyor muyuz? Bilgi, aklın ürünü. Bilginin ürettikleri insanı dört bir yandan kuşatıp, duygu dünyasını gölgeler ardına itiyor. Orada “insan” tarafımız hırpalanıyor, örseleniyor; eşyalaşıyoruz. Duygusuz olamayız, duyguya küsemeyiz, duygudan soyutlanamayız. 

“İnsanı duygudan soyutlamak mümkün mü ki?" denebilir. 
İnsan duygudan soyutlarımaz ama duygu bastırılır, sindirilir; baskın yönelişler tarafından. O zaman da şu gerçeği yaşar insan; “Dışı sükün ile zâhir, derünu mahşerdir.” (Abdülhak Hâmid) 

Bu, bilgiye sırt dönüp, duygu denizinde yüzelim demek değil, Sözünü ettiğimiz şey, akıl- duygu dengesinin duygu aleyhine bozulmasıdır. Duygusuz akıl kuru, akılsız duygu zayıflıktır. 
Duygu toplumu olmak, duygulu olmak; “Kimse Yok mu?” programlarını seyredip, sıcacık odamızda gözyaşı dökmek değildir. 
Çaresizlikten bükülmüş bir boynu doğrultmak, solgun yanaklari Islatan göz yaşlarını silmek gerekir. İçe akan göz yaşlarını keşfedecek duyarlılığa sahip olmak gerekir. Bu anlamda, “Duygu toplumu olmaktan çıkıp, akıl toplumu hâline dönüşebilmemiz için gerekli olan bütün atılimlar yapılmalıdır”. Aksi bir tutumun açık adı riyakârlıktır. 

Duygunuzu dışa, etkin davranışınızla vurmalısınız. 
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İnsanın bildikleri ile yapania arasında ner zaman uyum olmamaktadır. Bizim ahlâk anlayışımız, ahlaki davranışları değerlendirmemize yaramakta, yoksa her zaman bu anlayışla hareket etmemizi sağlamamaktadır. 
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i Davranış 
Igi 


Ko hlâk, çok yönlü bir anlam içermekle beraber, özelde insan davranışlarının ve insanlar arasinda- ki ilişkilerinin, genelde ise toplumun oluşturduğu birtakım kuralların iyi veya kötü olarak nitelendirilmesidir. 

Ahlâkırı konusu insan davranışlarıdır. Ancak insanın her davranışı değil, iradeli, bilinçli, iyi veya kötü olarak nitelendirilebilecek, toplum içinde uyması gereken kurallara uygun davranışlarıdır. 

Ahlâkın gerekliliği ve önemi konusunda çok şey söylenebilir. Bu konuda söylenebilecek en önemli ve basit cevap, ahlâk olmazsa toplum da olmaz, yani insanlar ahlâksız bir arada yaşayamaz şeklindedir. İnsanlar hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini bildikleri takdirde, başkalarının nasıl davranacağı hakkında da güçlü tahminlerde bulunabilir ve böylece güvenlik duygusu içinde yaşarlar. Neyin iyi, neyin kötü olduğu hakkında ortak bir anlayış bulunmasaydı, insanlar arasında düzen ve huzur yerine tam bir kargaşalık hüküm sürerdi. 

Ahlâki davranışın özellikleri ve boyutları 

Ahlâki bir davranışın özelliği, her şeyden önce yapılan 


| davranışın bilinçli, iradeli ve özgür olmasını gerektirir. Bir 


davranışın bilinçli ve iradeli olması da onun istenilerek ve seçilerek gerçekleştirilmesi demektir. Özgür bir davranış ise, o davranışı gerçekleştirecek olan kimsede bir gücün bulunması demektir. Bu nedenle, hayvanların, çocukların ve delilerin davranışlarını ahlâki saymak mümkün değildir. Çünkü hayvanlar, davranışlarını iradeli ve bilinçli bir şekilde seçmekten çok, iç güdülerle ve dışarıdan yapılan birtakım baskılarla yaparlar. Çocuklar ise, davranışlarını kendi iradeleriyle seçerler, ama bu konuda bilinçli ve iyi ile kötüyü seçebilecek bir zihinsel olgunluğa sahip olduklarını söylemek oldukça zordur. Bu nedenle çocuklar, anne babalarının hiç de hoşuna gitmeyen bazı davranışlar yapabilirler. Bu davranışlarının sonucunun nereye varacağını bilmedikleri için, bu davranışlarından sorumlu tutulmazlar. Aynı durum, deliler için de geçerlidir. 
Onlar da davranışlarının nereye varacağını kestirebilecek bir güce sahip değildirler. 


Bir ahlâki davranışın üç boyutu vardır. Bunlar; a. bilgi, b. 
duygu, с. hareket/eylem/fiildir. 
Bir ahlâki davranış, kişinin bilgilerine, düşüncelerine, inançlarına, tutumlarına, görgülerine, duygularına ve heyecanlarına bağlıdır. Buna rağmen, ahlâki davranışın bu boyutları arasinda mutlaka bir bağlantı olması da şart değildir. Örneğin, ahlâki bakımdan kötü hareket eden kişilerin büyük bir bölümü, yaptiklar davranışın doğru olmadığını bildikleri hâlde böyle davranmaktadırlar. О hâlde, insanın bildikleri ile yaptıkları arasında her zaman uyum olmamaktadır. Bizim ahlâk anlayışımız, ahlâki davranışları değerlendirmemize yaramakta, yoksa her zaman bu anlayışla hareket etmemizi sağlamamaktadır. Üstelik ahiğki davranışlarımızda, duygularımızın büyük rol oynadığını unutmamalıyız. 

Ahlâki davranışın boyutlarını bir örnekle daha iyi anlayabiliriz. Ahlâk her şeyden önce, bir kurallar sistemidir. Örneğin, çocuklara şefkat göstermek gerekir, başkalarının haklarına saygı duymalıyız, yalan söylemek kötüdür. Biz önce bazı kurallar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. 
Davranışları iyi veya kötü olarak yargılıyoruz. Bu anlamda ahlâki bilgi, ahlâki değerler hakkında bilgi demektir. Bu bilgiye, ahlâki düşünce veya ahlâki anlayış diyebiliriz. İşte bu bilgi, düşünce veya anlayışımız, ahlâki davranışlarımız için bir kılavuz rolü de oynamaktadır. Buna göre, ahlâk kuralları, bazı davranışlaпп yapılmasını, bazılarının yapılmamasını tavsiye eder, Bu tavsiyeye uyarak iyi bir davranış yapabileceğimiz gibi, tavsiyeye uymayarak kötü bir davranış da yapabiliriz. Burada karşımıza irade kavrami çıkmaktadır. 

Her ahlâki davranış, kendisine bağlı bazı duyguları da beraberinde getirir. İyi bir davranış 


yaptığımızda, vicdan huzuru, sevinç veya gurur duyarız, Kötü bir davranış yaptığımızda, suçluluk duygusu veya vicdan aza- bi duyarız. 

Bilgi, hareket ve duygu dediğimiz şeyler, aynı bütünün boyutları olduğuna göre, bunları birbirinden ayrı düşünmek mantıksız görünüyor. Buna rağmen, insanlardaki ahlâk anlayışı ile ahlâki davranışları bazen birbirini tutmuyor. Üstelik bazı davranışların sonunda tahmin ettiğimizin aksine bazı duygular oluşabiliyor. Örneğin, kopya çeken bir öğrenci, suçluluk duyacağı yerde kahramanlık taslayabiliyor, 

İnsanın ahlâki davranışı genellikle onun ahlâki tutumuna, yani ahlâkla ilgili bilgi ve görgülerine, duygu ve heyecanlarına bağlıdır. Fakat ahlâkın bilgi, duygu ve eylem olmak üzere, bu üç boyutu arasında mutlaka bir bağlantı olması şart değildir. 
Çünkü ahlâki bakımdan kötü hareket eden kimselerin büyük bir kısmı, yaptıkları davranışın doğru olmadığını bildikleri hâlde o şekilde davranmaktadırlar. 
İnsanda ahlâki davranış ile ahlâki duygu ve bilginin aynı olmaу, yani kötü bir davranış sonunda utanç veya suçluluk duygusunun doğmayışı, bazen de bir tutarsızlıktanı meydana gelebilir. Örnek verecek olursak, bir kimse, yalan söylemenin utanilacak bir şey olduğunu bildiği hâlde söyleyebiliyor. Şu hâlde, insanın ahlâk anlayışı veya ahlâki bilgisi ile davranışı arasında her zaman bir uyum olmuyor. 
Ahlâki gelişmenin ideali, bu üç boyutu tam bir uyum hâline getirmektir. 

Ahlâki gelişmede ideal olan, ahlâki davranışların boyutları arasında tam bir uyum olmasıdır. Günlük hayatta, ahlâksız veya kişiliksiz dediğimiz insanlar, ahlâki davranışlarında süreklilik 





GÜNDEM [| 


ve denge olmayan, düşünceleriyle eylemleri birbirini tutmayan kişilerdir. Böyle kişilerin hangi durumlarda nasıl davranacaklarını önceden kestiremeyiz. Çünkü, her defasında başka davranabilirler. İşte, bu kişilerin ahlâki bilgileri ile eylemleri ve duyguları arasında tutarsızlık vardır. Bazen, kötü ahlâk sahibi olup bunda tutarlı olan kişiler, nerede, ne yapacağı belli olmayan tutarsız kişilere tercih edilmektedir. 

İnsanların ahlâki tutarsızlıkları, sadece bilgi, duygu, eylem arasındaki ouyumsuzluklardan ibaret değildir. Bazı hâllerde belli bir ahlâki davranışı —örneğin yalan söylemeyi- doğru bulan kimselerin, başka durumlarda aynı davranışı yanlış saydıkları görülmektedir. İşte ahlâk eğitimi ile uğraşanların çözmesi gereken en önemli sorunlardan biri burada karşımıza çıkıyor. 
Ahlâki davranışın boyutları arasındaki veya çeşitli durumlarda yapıları ahlâki davranışlar arasındaki tutarsızlıklar neden ileri geliyor, bunları ortadan kaldirmak için ne gibi çareler bulunabilir? Bu sorulardan ilki kuramsal, ikincisi uygulamaya dönük- tür. 

Ahlâki davranışlar arasındaki tutarsızlıkların nedenini bulmak için, önce ahlâki bilgilerimizin bize nereden geldiğini incelemek gerekmektedir. Ahlâki davranışların öğrenilmesi ile diğer davranışların öğrenilmesi ärasinda aslında fazla bir fark yoktur. Diğer öğrenmeler için geçerli ilkeler burada da geçerlidir. 
Fakat ahlâki davranışların öğrenilmesi, bilişsel alandaki öğrenmelere göre biraz daha karmaşıktır. Ahlâki davranışların öğrenilmesinde, modele bakarak öğrenme ve başkasiyla özdeşleşerek, onun davranışlarını benimsemeye dayalı öğrenmeler daha fazladır. 

Model yoluyla öğrenmede birey, bir başkasının davranışlarını görür ve o davranışları kendisi de yapar. Bireyi, modelin davranışlarını benimsemeye götüren başlıca iki sebep olabilir, 

1. Birey, başka birisinin bazı davranışları sonucunda iyi şeyler elde ettiğini, bazı davranışlari sonucunda kötü şeylerle karşılaştığını görür. Bu model kendisinin büyüğü olabileceği gibi, yaşıtı veya kendisinden küçüğü de olabilir. Böylece birey, iyi sonuca götüren davranışları kendisi de yapacak, kötü sonuç verenleri yapmaktan kaçınacaktır. 

2. Birey, başkasından gördüğü davranışların sonucuna bakmaz. Ancak, aynı davranışı kendisi yaptığında karşılığında ödül görebilir. Büyükler gibi hareket eden çocuk, büyükler tarafından daima hoş karşılanır ve böylece büyüklerin davranışlarıni taklit eder. Burada çocuğu taklit yapmaya iten güç, etrafından onay görmüş olması ve takdirle karşılanmasıdır. Taklit yoluyla öğrenme sadece küçükler için geçerli değildir. Her yaştaki birey için geçerli olabilir. 


Her ne şekilde olursa olsun, ahlâk, öncelikle, kişilerin toplumsal davranışlarıyla ilgilidir. En önemli özelliği de insanlar arası ilişkilerden doğmuş olmasıdır. Bunun için denilebilir ki, insanlar arası ilişkiler olmasaydı ahlâk da olmazdı. 
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Diğer bir öğrenme biçimi de özdeşleşme yoluyla öğrenmedir. Bazen birey, kendini belli bir kişi ile ve bir özdeş tuttuğu için onun davranışlarını da benimser. Bu türlü öğrenmenin normal taklitten farkı, burada belli bir kişinin model olarak tercih edilmesidir. Çocuk veya yetişkin birey, bu tercihi çok çeşitli sebeplerle yapabilir. Birey, sevdiği kişinin sevgisini kaybetmemek için; kendisine zarar vermesinden korktuğu için; 
kendisine sık sık iyilikte bulunduğu için; onun özelliklerine hayranlık duyduğu için yapabilir. 

Bu öğrenme biçimleri her yaş birey için geçerlidir. Fakat çocuklar, ancak yakın çevrelerindeki büyükleri taklit ederler. 
Ailesiz büyüyen çocuklarda ise, bunların yerine geçen başka büyükler taklit edilir. Öğretmenler, arkadaşlar, din büyükleri ve günümüzde medya tarafindan öne çıkarılan sanatçi, sporcu, politikacı vb. ünlüler de taklit edilmektedirler. 


Ahlâki davranışların kazandirılmasında açıklama 

Ahlâki davranışların kazandirılmasında öncelikle kişinin yaptiği veya yapacağı davranışın, doğru-yanlış, iyi-kötü olduğu hakkında bilgisi olması gerekir. 
Bu nedenle, çocuğa, niçin iyi davranışı yapması gerektiği, yanlış davranışını neden değiştirmesi gerektiğinin açıklarıması gerekir. 

Bu yöntemde çocuğa, olumsuz davranışının, başkalarına verdiği zarar açıkça anlatıldığı zaman, bireyin ahlâk gelişimi ile olumlu ilişkisi söz konusudur. 
Böylece çocuk, emir ve yasakların nedenini kendi zihin dünyasında anlamlandırabilir. Çocuğun hatalı davranışları karşısında onur kırıcı, hakaret içeren sözler yerine onun yanlışını görmesine yardımcı olacak sözler söylemeli, uygun bir şekilde açıklama getirilmelidir. Bu, çöcuğun kendisine olan saygısını artırdığı gibi, başkalarına olan saygısını da artırır. Çünkü kendisine saygısı olmayanın başka- 









sina da Saygısı olamaz. Çocuk ahlâki ödevleri iyi tanımalı ve hayatında niçin gerekli olduğu- nun farkına varmalıdır. 

Küçük çocuk, başlangıçta, bir hareketi, büyükleri taklit ederek ve onların etki ve telkinleriyle yapar. Yaptıklarının nedenini bilmez. Kimi zaman bir hareketi, kendi canı istediği için yapar. Bunlar, genellikle ahlâk kurallarına uyar. Bunun böyle olması, çocuğun ahlâk kurallarıni bildiği anlamına gelmez. Bu nedenle, çocuğa ahlâk kurallarım öğretmek gerekir. Bunun için, çocuğun yaşına, bilgi, görgü vb. düzeyine uygun olarak ahlâk kuralları açıklanmalıdır. 

Çocuğa ahlâk kuralları ile ilgili bilgi vermeye, yaptığı doğru veya yanlış davranışların nedenleri hakkında açıklama yapmaya 
3-4 yaşlarında başlanabilir. Çocuk da bunu bilgi ve zekâsı ölçüsünde anlar. İnsanlarını ahlâki davranışlar konusunda her şeyi bildiği zannedilir. Ancak, bu her zaman böyle değildir. Birçok 





ahlâk kuralını çocukların çoğuпип, hatta genç ve yetişkinlerin bilmediğini söyleyebiliriz. En azından, doğrunun niçin doğru, yanlış veya kötünün niçin yanlış veya kötü olduğunu bilmeyen insan çoktur. 

İnsanların kuralları bilmesi- nin yanında hatırlamaya da ihtiyaçları vardır. Örneğin, trafik kurallarına uymanın gereğini herkes bilir. Ancak zaman zaman gerekçeleriyle birlikte bu kuralı hatırlatmakta yarar vardır. 
Ahlâki iyi ve kötü davranışın hatırlatılması hem zihinsel olarak akla hitap eder, hem de duygularımızı harekete geçirir. 

Ahlâk öğrenilen bir şeydir 

İnsan, ahlâki davranışları bilmiş olarak doğmamaktadır. Bu 


Her ahlâki davranış, 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lerin yanında, toplumdan öğrenilir diyen görüşler de bulunmaktadır. Psikolojiye göre, ahlâk, kişide belli bir ruhsal gelişimin sonucu ortaya çıkar. Sosyolojiye göre ahlâk, toplumsal kurallar toplamıdır. 

Her ne şekilde olursa olsun, ahlâk, öncelikle, kişilerin toplumsal davranışlarıyla ilgilidir, 
En önemli özelliği de insanlar arası ilişkilerden doğmuş olmasıdır. Bunun için denilebilir ki, insanlar arası ilişkiler olmasaydı ahlâk da olmazdı. Bu ilişkileri düzenleyen kurallara ahlâk denildiğine göre, ahlâki kurallar sonradan öğrenilen bir şeydir. 
Ahlâk kuralları, çocuk dünyaya gelmeden önce de vardır. Çocuk, doğduktan sonra bu kural- 


kendisine bağlı bazı 


duyguları da beraberinde getirir. İyi bir davranış yaptığımızda, vicdan huzuru, sevinç 

veya gurur duyarız. Kötü bir davranış yaptıдөн suçluluk duygusu veya vicdan aza-I 


duyarız. 


davranışların değişik toplumlar- da değişik şekiller alması ve farklı olarak değerlendirilmesi de onların sonradan öğrenilmiş şeyler olduğunu gösteriyor. Biz hangi durumda nasıl davranтати gerektiğini, içinde yaşadığımız toplumun yetişkin bireylerinden veya yaşıtlarımız- 
Чап öğreniyoruz. Şu hâlde ahläk, her şeyden önce bir eğitim konusudur. Bu eğitim, sadece okullarda verilen derslerden ibaret değildir. Bir bakıma, bütün toplumu bir okul ve her insanı da bu okulun hem öğretmeni hem öğrencisi sayabiliriz. 
Ahlâkın kaynağı ve ahlâki davranışlarımızın oluşumu hakkındaki görüşleri açıklarken belirtildiği gibi, ahlâki davranışlarımız kendi içimizden gelir diyen- 


lari önce sezmeye, sonra anlamaya ve daha sonraları da yorumlamaya ve uygulamaya çalişir. Bu da bir eğitim sonucudur. 
О halde, çocuğun ahlak kurallarına uyması bir eğitim sonucudur. 

Eğitim ile ahlâk arasında çok sıkı bir bağ vardır. Çünkü eğitimde kişinin davranışlarını istenen veya beğenilen yani, toplumsal açidan değer taşıyan yö- ne doğru yöneltme ve böylece onu bedensel, zihinsel, duygusal, ahlâki vb, yönlerden geliştirme etkinliklerinin tümüdür. Eğitim yoluyla, çocuğu, en az kendimizin sahip olduğu toplumsal davranışlara ve ahlâk kuralarına sahip kılmış oluruz. Bu da bizim rehberliğimiz altında, çocuğun yapacağı etkinliklerle olur, 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doğru bilgi doğru insanda temayüz eder 


ilginin önemsenmediği bir devirden veya toplumdan bahsetmenin imkânı yoktur sanıyorum. İnsanlar bilgiye her zaman ihtiyaç duymuşlar, bilgiyi koruma ve artırma konusunda belli bir hassasiyeti daima taşımışlardır. Bunun temelinde her şeyden önce, bilginin 


Topluma hakim olmak isteyen güçler, gündelik hayatı kolaylaştırıcı özelliği var- 


PS Pr А : dır. Gündelik hayatları içindeki tecrübelevi J! у =, dü ll erir D сөм rini bilgiye dönüştürmekte olan insanlar, 

alukarda ozen gos егег Ir. o а- akabinde bu bilgilerle hayatı kolaylaştırayısıyla hakimiyet ilişkilerinin tesis edil- cak araçları ve teknikleri geliştirmektedirmesinde, bilginin etkin bir işlevi söz ko- ler, İnsanoğlu, bilgi edinme ve bilgiyi arnusu olmaktadır. tırma kabiliyeti ile diğer canlılardan farklı 

bir dünyaya sahip olabilmiştir. Teknoloji, 

kültür, devlet, medeniyet gibi oluşumlaпп her biri, beşeri tecrübeyle kazanılan bilgi birikiminin ürünleri ve göstergeleridir. 

Bilgi bir yandan insan hayatının kolaylaşmasını sağlamakta ve 'ilerleme' denilen tarihi sürecin motor gücünü meydana getirmekte iken, diğer yandan başlı başına bir 'güç' faktörü olarak ortaya çıkmıştır. Bilgisi ile insanlar birbirine fark atmakta, hayat mücadelesinde bir güç kaynağı olarak bilgiyi kullanmaktadırlar. Bilgi bir güç kaynağı olduğundan dolayı, gerek bireysel gerekse sosyal-siyasal bazı hakimiyet ilişkileri içerisinde, tedirgin edici bir unsur olarak da algılanabilmektedir. Bu itibarla bilginin, her devirde, dünyayı ve hayatı etkileme gücüyle paralel bir güç alanı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu güç alanını elinde veya kontrolünde tutan kimseler, başkaları üzerinde söz sahibi olma yahut hakimiyet sağlama imkânını ele geçirmektedirler. Topluma hakim olmak isteyen güçler, bilgiyi kendi tekellerinde tutmaya her hâlükârda özen göstermişlerdir. Dolayısıyla hakimiyet ilişkilerinin tesis edilmesinde, bilginir etkin bir işlevi söz konusu olmaktadır. Bilgiyi koruyan ve üreten insanların (bilginler, teologlar vs.) ayrıcalıklı bir kesim hâline gelmesin- de, bu işlevin etkili olduğu muhakkaktır. 

Bu çerçeve içersinde bilginin, hem üretici hem de denetleyici, yönlendirici nitelikteki iki ayrı işlevinden söz etmekteyiz. Teknolojinin, kültürün, devletin ve elbet medeniyetin üretilmesi/geliştirilmesi sürecindeki belirleyici vasfıyla bilgi, insanlığın ortak birikimi ve değeri hâline geliyor. Ancak öbür yandan, denetleyici, yönlendirici işleviyle bazı güç odaklarının bir ideolojik tahakküm vasıtasına da dönüşebiliyor. Bilhassa modern dünyada, bilginin ideolojik tahakküm yönünde ciddi bir işlev kazandığı görülmekte. Eskiye kıyasla modern dünyada toplum ve devlet çok daha iç içe geçmiş, dahası toplum devletin gözetimi ve kontrolü altına sokulmuştur. Hatta devlete toplumu dönüştürme ve yönlendirme gibi bir mükel-İefiyet verilerek, söz konusu ideolojik tahakküm meşru bir zemine oturtulmuştur. 

Modern devlet, sadece siyasal ve hukuki mekanizmayı değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel hayatın belli bir organizasyonunu Oo gerçekleştirmek, onu homojen bir duruma getirmek üzere yapılanmıştır. Modern dünyada bilgi de bu amaçla organize edilmekte ve kullanılmaktadır. Bir yandan teknolojik-endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda bilginin üretimi yapılır ve uygulayıcılar yetiştirilirken, başka bir yandan toplumu hakim güçlerin çıkarları doğrultusunda motive edecek bir bilgi akışı meydana getirilir. 
Modern dünyada kültür, söz konusu bilgi akışıyla kuşatılmış, kontrol altına alınmıştır. Bu bağlamda 'bilgi/kültür endüstrisi" olarak tanımlanan bir mekanizma ortaya çıkmıştır. Bu, yalnızca eğitim kurumlarının, akademi ve medya dünyasının taşiyıcılığını yaptığı bir mekanizma olmayıp, Oo toplumsal-kültürel hayat tarzı üzerinden gündelik hayatın her alanına nüfuz eden bir bilgi-kültür ağıdır. Dolayısıyla modern dünyada bilgi, gündelik hayatın ideolojisini üretecek bir dolaşım ağı içersine sokulmakta, belli güçlerin hakimiyet arzularıyla yoğrulmaktadır. 


Bilginin üretici işleviyle denetleyici, yönlendirici işlevinin bir araya getirilmesini, modern dünyanın belki de en önemli başarılarından birisi kabul edebiliriz, 

Buraya kadar söylediklerimizden şunun anlaşılmış olması gerekiyor: Bilgi dediğimiz şey, insanların niyet ve arzularıyla anlam kazanmaktadır. İnsanlar dünyada neyi arıyorsa, bilgileri de o yönde yoğunlaşmakta, istikamet kazanmaktadır. Bilgi bizim niyetlerimizi gerçekleştirme yolunda ihtiyaç duyduğumuz bir birikimdir. Kendimizi ve varlik âlemini tanıma çabasıyla elde ettiğimiz bilgi, daha ziyade eşyanın mahiyetine ilişkin bir bilgi olacaktır. Şayet doğayı hükümranlığımız altına alma niyetiyle yola çıkıyorsak, edineceğimiz bilgi eşya üzerinde tasarrufta bulunmaya dönük, teknik bir bilgi olacaktır. Elbette insanın bilgiyi edinmekte veya kullanmaktaki muradı neyse, bilginin sağlayacağı fayda da onunla sinirlanmis olacaktır. 

Bundan başka, bilginin ifade ettiği anlam bizim bakışımız yani niyetimizle çerçevelenmiştir. 
Baktığımız yere göre bilginin anlamı değişir. Bu sebepten bilgiye, onu edinen insandan bağımsız olarak bir öz atfetmek doğru değildir. Bilgi ile bağını sağlam ve sahici esaslar üzerine kurmamış kişiler üzerinde bilgiпіп iğreti, hatta marazi bir görünüm kazanması da bundandir. Niyetimiz, bizim bilgiyi пеrede, nasil kullanacağımızı tayin eder. Fakat bundan da öte, niyetimizde doğruluk yoksa bilginin içeriğine nüfuz etme imkânımız zayıflar. Bilginin hayatımizda bir karşılığı olmak zorundadır. Tıpkı ibadetlerimizin bir karşılığı olması gibi. İbadetler bizim iyiliğe yönelmemiz, kötülükten uzak durmamız için birer vasıtadır. Aynı zamanda Allah'a yakınlaşmamıza (o vesiledirler. 
İbadetler, bu bağlamda insanı 





Niyetimiz, bizim ee nere- 


de, nasıl kullanacağımızı tayin eder. Fakat bundan da öte, niyetimizde doğruluk yoksa bilginin içeriğine nüfuz etme imkânımız zayıflar. 


kemale erdirecek amellerdir. Bilgi edinmek veya bilginin kullanimasi da kişinin bir amelidir. 
Ancak “ameller niyetlere göre" 
değer taşıdığından, bilginin hayatımızdaki yeri de niyetimizle bağlantılı olarak ortaya çıkacaktir, 

Zira, niyeti doğru olmayan birisinin elinde bilgi, insanlığın hayrına değil, kendisinin veya birtakım güç odaklarının çıkarları için kullanılabilecektir. Bilgiyi bir ayrıcalık veya statü edinmek için talep edenler ise, talep ettikleri bilgiye zaten gerçek anlamda vâkıf olamayan kimselerdir. Bilgi böylelerinin üzerinde bir yuk teşkil eder, belki de “malumatfuruş” bir züğürt tesellisi bulmalarını sağlar. 
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GMeüvwev 


Kuran-ı Kerim'de bahsedilen, “kitap yüklü eşekler"in durumu da biraz buna benzer. 
Onlar bilgiyi bilgi için edinen akılsız kimselerdir. Halbuki, bilginin gerek kendi hayatımızda 


Bilhassa modern dünya- 


da, 


bilginin ideolojik ta- 


hakküm yönünde ciddi bir işlev kazandığı görülmek- te. Eskiye kıyasla modern dünyada toplum ve devlet 


çok 


dahası toplum 


daha iç içe geçmiş, 


evletin 


gözetimi ve kontrolü altına sokulmuştur. 
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gerekse başka insanların hayatlarında bir karşılık bulmasına саlışmadan, “bilgi'yi sahici ve sağlam bir zemine çekebilmenin imkânı yoktur. 

Bilginin değeri, insanını onu edinmedeki niyetine ve kullanabilme maharetine sıkı sıkıya bağlıdır. Niyetler ne kadar halis ise, bilginin vereceği heyecan da, onu kullanabilme kabiliyeti de o kadar artacaktır. Kişinin egoist arzularını doyurmaya yönelik bir bilgi, onun kişiliğini değil, fakat daha çok egosunu geliştirmeye yarayacak, bilginin içerdiği/işaret ettiği hakikatlerden gerçek anlamda nasiplerimek mümkün olmayacaktır. Bu da, insanın akılla kalbi arasındâ- ki kopukluktan kaynaklanmaktadır. Sadece aklıyla düşünen/bilen insan, hakikatin değil 





çıkarlarının, yani dünyevi tatminlerin peşindedir. Oysa kalbini hakikate yöneltmiş insan, hakikate teslim olacak bir olgunlaşmayı da içten içe yaşıyor demektir. Bilgi böylelikle, insanin hayatını ve dünyayı anlamlandırma etkinliğinin bir parçası haline gelmektedir. 

Akılla kalp arasındaki kopukluk, başka bir ifadeyle bilginin hakikatten ve değerler dünyasından kopması, temel bir ahlâk sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin egoist dünyasıyla, ahlâki değerlere kaynaklık eden manevi ve sosyal dünya arasındaki çatışma, bilgiyi de şekillendirmekte. Böylelikle bilgi, insanın kişiliğiyle bütünleşecek bir mahiyet kazanmaktadır. Ahlâki değerlere aykırı, egoist dürtüle- in oyuncağı durumundaki bilginin, insanlara şifa verebilmesi beklermemeli. En doğru sözlerin bile çirkin, bir ahlâk veya kisilik yapısı içinde nasıl itici, anlaşılmaz hâle geldiğini söylemeye gerek yok. Bunun örneklerini günümüzde fazlasıyla görebili- 


yoruz. Her fırsatta din, siyaset, kültür konularında ahkâm kesmeyi iş edinen bazı tiplerin, toplumun önemli bir ekseriyeti tarafından marazi kişilikler olarak algılandığı ayan beyan biliniyor. Bu da bilginin güzel ahlâkla değer kazandığını açıkça ortaya koyan bir durumdur. 

Bilgiyi malumatla (veri, enformasyon) karıştırmamak gerekir. Gerçek anlamda bilgi, bir şeyin farkında veya bilincinde olmamızı sağlayan göstergelerdir. Malumat bilgi için gerekli, ancak yeterli değildir. Malumatfuruş insanlar bu yüzden eşyaпіп veya hayatın anlamını iskalarlar. Gerekli gereksiz ayrımı yapmadan edinilen malumatlar, bir süre sonra insan zihninin dumura uğramasına sebep olur, 
Birtakım insanlara karşı gösteriş yapmaktan fazla bir işe de yaramaz. Bilgiyi şarlatanlık yapmak için kullanan insanların durumu da tam arılamıyla böyledir. Onlar ne hakikati anlama kaygısı taşımakta, ne de insanlığın bilgi ve kültür birikimine katkıda bulunma niyetindedirler. Yapmak istedikleri, toplumun dikkatini kendi üzerlerine çekecek bir gürültü kopararak, şöhret arzularını doyurmaktır. 

Bilgi, insanda hem dünyanın belli bir bilincine dönüşmeli hem de bir kişilik hâline gelmelidir. Bilginin, zihnimizi aydınlatacak ve kişiliğimizi yoğuracak bir güç hâline gelmesi ancak sağlam, güzel bir ahlâk zemininde mümkün olur. Ahlâk, her iyiliğin olduğu gibi bilgiyi doğru kullanmanın da şartıdır. Doğru kullanmak ise, onu doğru yaşamak demektir. Bilgiyle kurduбитих bağlar, iyilik ve kötülük arasında ortaya koyduğumuz bir iradenin ifadesi olacaktır. 


| GÜNDEM 


Doç. Dr. Mustafa Öztürk 
Çukurova Üniv, İlâhiyat Fak. 


Kur'an'da Bilgi-Ahlâk 
İlişkisi Bağlamında 
Bel'am Tiplemesi 


) slâmi terminolojide genel olarak “ilm” ve “ma'rife” terimlecs riyle karşılanan bilgi, daha ziyade özne ile nesne arasındaki ilişki veya bu ilişkinin hâsılası olarak telâkki edilmiştir. Ancak Kur'an terminolojisinde “ilm”, umumiyetle ilâhi bilgi veya vahiy anlamında bir muhtevaya sahiptir. Bununla birlikte, insanın gerek vahyedilmiş ilâhi hakikatlere dair bilgisi, gerekse akıl ve idrak yetisiyle elde ettiği birikim de kimi ayetlerde “ilm” kelimesiyle ifade edilmiştir. 

Kur'an'daki beyanlara göre bilgi ilâhi mesajları kalben-zihnen idrak, fiilen de hayatın içine aktarmak şartıyla çok büyük bir değerdir. Nitekim ancak bilenlerin akledebileceğinden söz eden Ankebüt, 43. ayetle ilgili olarak Hz. Peygamber, âlim-bilgin sıfatını haiz kişiyi, “Allah'ı bilen ve O'nun emir ve yasaklarına uygun ha- 

Kur'an'daki beyanla- reket eden insan” olarak tanımlamıştır. (Bkz. İbn Atiyye, el-Muharrera göre bil i ilâhi me- ru'|-Veciz, Beyrut 2001, IV. 319) Bu yüzdendir ki Kur'an'da, bilenlerle с ај arı kalben-zihnen bilmeyenlerin bir tutulamayacağı belirtilmiştir. (Zümer, 9) Burada idrak. fiilen de h aya- söz konusu olan bilme sıfatının, yaygın ve yerleşik anlamda eğiri # tim-öğretimle ilgisi yoktur. Keza Hz. Peygamber'in şahsında Altn içine aktarmak һа, “Rabbim! İlmimi artır!” (Та-һа, 114) diye dua etmemizi öğütşartıyla çok büyük bir leyen ayetteki ilim kavramı da entelektüellik düzeyine ilişkin bir değerdir. artış talebinden öte, insanın bu fani âlemdeki varoluşuna anlam ve değer katan ilâhi mesajlara daha fazla vukufiyet kesbetme isteğini ifade eden bir muhtevaya sahiptir. 

Salt bilgi felsefi açıdan bizatihi değer olabilir. Ama Kur'an'ın kavram dünyasında, insanın ahlâki değerlilik yaşantısına katkı sağlamayan bilginin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Dahası, bu tür bir bilgi sahibi olmak, salt hamallık уа da Kur'an'ın ifadesiyle, “kitap yüklü merkep" (Cuma, 5) mesabesinde olmakla eşdeğerdir. Bu sebepledir ki birçok hadiste, ilim-amel ilişkisine vurgu yapılmıştır (Bkz. İbn Mâce, “Mukaddime”, 23; “Dua” 2-3; “Edeb”, 28). Bu nebevi vurgu bilginin insanı itikâdi, ameli ve ahlâki yönden daha yüksek seviyelere taşıması gerektiğine işaret eder. 

Kur'an zaviyesinden bakıldığında tutum, davranış уа da pratik ahlâk düzeyinde somutlaşmayan bilginin insan için yararı yoktur. 





DİYANET AYLIK DERGİ MAYIS mw 95 


NN 


Tarihin herhangi bir döneminde Bel'am adlı bir kişinin yaşayıp yaşamadığı meselesi hiç önemli de- 
ЕЕ ira burada önem arzeden 
İsi tarihsel kimlik değil, kişiiktir. 


Çünkü Kur'an'a göre doğru bilginin yaşatılma, hayatın içine katılma zarureti vardır. İşte bu yüzden bilginin erdemle (ahlâk-ı hamide) buluşturulmasi gerekir. Bilgiden erdeme giden süreç, erdemden mutluluğa ulaşır ve bu hep böyle olur. 
Esasen yaşamayı yüceltip değerli kılan da, bilgierdem-mutluluk çizgisinde gelişme kaydetmektir. 

Bu bağlamda erdem kavramına dair kısa bir tavzihte bulunmak gerekir. Aşağı yukarı “birr” kavramına tekabül eden erdem, Kur'an'a göre salt beşeri ya da kültürel-geleneksel telâkkiler çerçevesinde makbul ve meşru addedilen birtakım tutum, davranış ve ritüellerden öte, insanda kemal vasfını oluşturan bir dizi kalbi ve bedeni ameli ifade eder. Söz konusu ameller Bakara suresi, 
177. ayette Allah'a, ahirete, meleklere, ilâhi kitaplara ve peygamberlere iman başta olmak üzere, Allah'ın emir ve rızasına uygun şekilde mali yardimlarda bulunma, namaz ve zekât ibadetlerini yerine getirme, sözleşmelere riayet etme, zor zamanda sabırlı ve metanetli olma şeklinde sıralanmıştır. Aslında bütün bunlar iki şemsiye kavram altında, yani iman ve amel-i sâlih kapsamında mütalâa edilebilir. Amel-i sâlih ise, ilâhi medhe medar olan ahlâkın ta kendisidir. 

Amel-i sâlihten sudur eden ahlâk, salt kitle yahut seçkinler ahlâkı olmanın ötesinde, insanın maddi, zihni ve psikolojik kaygılarını, özlemlerini dikkate alan, bunun yanında ona daha ideal olana doğru yükselme imkânı sağlayan, dinamik ve kapsamlı bir ahlâktır. Esasen, Kur'an'da ifadesini bulan İslâmi ahlâk, bilgi ve erdem bakımından sürekli bir yenilenmedir. Bunun için insan, Kur'an'a göre öncelikle bu dünyadaki varlığını anlamlı kılan imanla tanışmalı, inanç sevgisi kazanmalı, kalbini Allah şuuru (zikrullah) ile huzur ve süküna kavuşturmalıdır. Zira Allah şuuru insana, ahlâki ve manevi hayattan zevk alma, hatalarının farkına varma ve rabbinden af dileme fırsatı sağlamaktadır. (Mustafa Çağrıcı, “Ahlâk”, DİA, İstanbul 1989, 11. 2-3) 

Öte yandan Kur'an bir yönüyle kendini Allah'tan gelmiş bir bilgi olarak tanımlarken (Bakara, 120, 145), ortadan kaldırmayı hedeflediği zihniyeti de “câhiliye” olarak nitelemekle (Âl-i İmrân, 154) hem zihni hem de ahlâki gelişmişliğe vurgu yapmıştır (İlhan Kutluer, “İlim”, DIA, İstanbul 2000, XXII. 
110). İlim ve âlimlerle ilgili bir dizi hadisteki genel muhtevadan anlaşıldığına göre, Hz. Peygamber de zihnini doğru bilgilerle, gönlünü Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle, pratik yaşantısını da hayırlı amellerle donatanları “erdemli bilginler”; sadece dünyevi emellere ulaşmayı amaçlayan ve kimi zaman bu amaç uğrunda bilgisini kötüye kullananları da “erdemsiz bilginler” olarak tavsif etmiştir. 
(Bkz. İbn Mâce, “Mukaddime” 29, 34) 

Bilginin pratik hayatta erdem ve faziletin teşekkülüne katkıda bulunmuyor olması, ahlâksızlık olarak teşhis edilebilecek bir soruna işaret eder. 
Bu anlamdaki ahlâksızlığın en kötü tezahürü ise, doğru ve sağlıklı bilginin salt dünyevi kazanımlar uğruna kurban edilmesidir. Allah, doğru bilginin üç beş kuruşluk dünya menfaati uğruna tersyüz edilmesini Medine'deki bir grup Yahudi din bilginine ait bir ahlâksızlık olarak zikreder (Bkz. Âl-i Imгап, 71-78; Mâide, 41-43), Yine Allah doğru bilgiyi, ahlâksızlıkta mesafe kat etmek için kullananlara atfen A'râf suresi, 175-176. ayette meâlen şöyle buyurur: 

“(Ey Muhammed!) Kendisini ayetlerimiz/me- sajlarımız hakkırıda bilgi sahibi yaptığımız hâlde o (ilâhi mesajlarla) tüm bağlarını koparan, bu yüzden şeytanın elinde oyuncak olan ve nihayet büs- bütün sapıtıp azan kişinin hikâyesini de anlat onlara! Eğer biz dileseydik, onu emirlerimize uygun hareket eden insanların sahip oldukları yüksek mertebeye eriştirirdik. Ne var ki o, dünyaya mahküm etti kendini. Arzu ve isteklerine boyun eğdi. 
Onun durumu, kışkırtsan da kendi hâline biraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğe benzer. Mesajlarımızı yalan sayan (diğer bütün) insanların durumu da bu köpeğe benzer. (Ey Muhammed!) 
Sen bu kıssayı anlat, Belki o inkârcılar akıllarını başlarına alıp düşünürler.” 

İlk dönemdeki birçok müfessire göre bu ayetlerde ilâhi zemme muhatap olan müphem şahıs, Tevrat'ta Bel'am b. Bâürâ ismiyle anılan kişidir. 
Tevrat'taki Elohist rivayete göre, Bel'am Arâmi veya Amori bir kâhin, yani din bilginidir. Tanrı'ya inanmakta ve O'ndan ilham almaktadır. (Sayılar, 22/5-21) Yahvist rivayete göre ise Bel'am, Medуепії bir kâhin olup Balak'ın davetine, Tanrı'nın izni olmadan icabet etmiştir. (Sayılar, 22/22-34) Tevrat'taki muhtelif rivayetlerde Bel'am Allah'ın sözünden çıkmayan biri olarak takdim edildiği gibi (Sayılar, 24/4, 12, 16), onun İsrailoğulları'na düşman biri olarak tasvir edildiği, hatta İsrailoğullannn Medyen kadınlarıyla zina ederek felâkete uğramasının Bel'am'ın bir hilesi olduğu belirtilir, (Sayılar, 31/16) Yine Kitab-ı Mukaddes'teki bazı ri- 


vayetlere göre Balak'a, İsrailoğulları'nın putlar adına kesilen kurbanlardan yemelerini sağlamasını, böylece onların cezalandırılmalarına vesile olmasını öğreten de Bel'am'dır. (Vahiy, 25/1-3) 

İslâmi kaynaklarda da Bel'am ile ilgili çeşitli rivayetler mevcuttur. Bunlardan birine göre Hz. 
Musa'nın, Kur'an'da “merhametsiz ve zorba bir kavim” (Mâide, 22) olarak nitelendirilen bir toplumla savaşmak için hazırlık yapması üzerine, Bel'am'ın kavmi ona durumu anlatarak Musa'nın etkisiz kılınması için dua etmesini ister, Ancak Musa'nın peygamberliğine inanan ve iyi bir mümin olan Bel'am bu isteği reddeder. Allah'ın, kendisine Musa'ya beddua etme hususunda izin vermediğini belirterek halkının isteklerini geri çevirir. 
Derken, halk onu hediyelerle kandırıp beddua etmesini sağlar. Fakat Allah bu bedduayı onun kavmine çevirir. Bel'am'ın da Allah tarafından bir ceza olmak üzere dili göğsüne sarkar. (Bkz. Taberi, Câmiu"(-Beyân, Beyrut 1999, vl. 124-125; Beğavi, Meâlimü't-Tenzil, Beyrut 1995, 11, 213-215) 

Bel'am hakkında daha başka rivayetler de vardır. Ancak söz konusu ayetlerde bahsi geçen kişinin Bel'am b. Bâürâ olduğuna dair bir tavzihte bulunulmamıştır. Bu yüzden, bazı müfessirler bu şahsın Bel'am değil, İslâm öncesi dönemin ünlü Arap şairi Ümeyye b. Ebi's-Salt veya Ebü Âmir Nu'mân b. Sayfi olduğunu söylemişlerdir. (Bkz. Taberi, Câmiu'l-Beyân, VI. 120-121; Kurtubi, el-Cömi' li Ahkâmi"i-Kur'ân, Beyrut 1988, VII. 203) Esasen bahse konu olan ayetlerde hak ve hakikati gördükten sonra onunla tüm ilişkisini kesip, şeytanın peşine düşen kişinin kötü durumu tasvir edilmektedir. Bu itibarla, Bel'am tarihsel bir figür olmayabilir ama tarihin her uğrağında muadillerine rastlanan bir model ya da prototiptir. Bizce mana ve mesaj cihetinden önemli olan da budur. 

Şu halde, tarihin herhangi bir döneminde Bel'am adlı bir kişinin yaşayıp yaşamadığı meselesi hiç önemli değildir. Zira burada önem arzeden husus, tarihsel kimlik değil, kişiliktir. Klâsik tefsir edebiyatında “Bel'am” diye sembolleştirilen bu kişilik, az önce de belirtildiği gibi, benzerlerine her çağda rastlanabilen tarih-üstü bir figüre işaret etmektedir. 

Bel'am figüründe ifadesini bulan bu kişiliğe, Allah hak ve hakikati bilme ayrıcalığı nasip etmiştir. Ancak o, ilâhi bir lütuf olan bu bilginin gerekli kıldığı tutum ve davranışlardan hiçbirini sergilememiştir. Tam tersine, şeytanın peşine takılıp yoldan çıkmayı tercih etmiştir. Dünyevileşme, yani dünyevi imkân ve kazanımlara sahip olma tutkusu, onun bu tercihinde başat rol oynamıştır. En 


GÜNDEM 


Esasen, Kur'an'da ifadesini bulan İslâmi ahlâk, bilgi ve erdem bakımından sürekli bir yenilenmedir. 
Bunun için insan, Kur'an'a göre öncelikle bu dünyadaki vari ını anlamlı kılan imanla tanışmalı, inanç sevgisi kazanmalı, kalbini Allah şuuru (zikrullah) ile huzur ve süküna kavuşturmülıdır. 


nihayet bu tutku onu doyumsuz, tatminsiz kılmıştır. Bunun neticesinde de kişilik-karakter erozyonuna uğramış ve tipki her hâlükârda dilini sarkıtıp soluyan köpek misali alçalmıştır. (Reşid Rızâ, Tefsiru'i-Menâr, Beyrut 1999, IX. 338) 

Esasen bütün bu betimlemeler çağdaş Bel'am figürünü de tarif etmektedir. Şöyle ki, Allah bir insana Kur'an ve İslâm hakkında epeyce bilgi sahibi olma imkânını lütftediyor. Ancak bu lütuf, mevcut toplumsal koşullarda hak ve hakikati bütün çıplaklığıyla söylemek adına büyük fedakârlıklarda bulunmayı, birtakım sıkıntı ve zorluklara katlanmayı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu uğurda sarfedilen çabalar, dünyevi imkân ve kazanım yönünden hemen hiçbir şey vaat etmiyor. 
Ama doğası gereği tez canlı olan insan, belki biraz da modernitenin “şimdiki zaman” kıymete bindirmiş olmasından ötürü, hemen şimdi kazaгир şimdi harcayayım istiyor. 

İşte tam bu kertede söz konusu insan dünyevileşmenin tuzağına düşüyor. Yoldan çıkmanın başlangıç noktasını oluşturan bu evreden itibaren tüm hedefler -kaçınılmaz olarak- dünyadan maksimum haz almak, dolayısıyla medyatik olmak, herkes tarafından tanınmak, süfli emel ve heveslerin tatminine endeksleniyor. Böylece nefsi tatmin duygusu her şeyin önüne geçiyor. Hâl böyle olunca, ister istemez ahlâk, erdem, fazilet gibi tüm değerler buharlaşıyor. Bu buharlaşmanın neticesinde her türlü ilke, prensip ve daha da önemlisi kimliği oluşturan dini-ahlâki değerlere sadakat da heder olup gidiyor. Söz söyleme makamında ise Müslümanların bin yılı aşkın geleneği tahkir ve tezyif edilip, bu gelenekteki zengin ilmi birikim bir çırpıda yok sayılabiliyor. Yine bu kertede Kur'an ve İslâm, en iyimser ifadeyle, “Siz de haksınız” şeklindeki ilkesiz yaklaşımlarla yorumlanabiliyor. Böylece Allah'ın, “Benim mesajlarımı üç beş kuruşluk dünya menfaatine kurban etmeyin!” 
(Bakara, 41) buyruğunda ifadesini bulan ahlâksızlık -maalesef- gerçekleşmiş oluyor. 
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Abdurrahaman Akbaş 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman 








Bilgide yitirdiğimiz hikmet nerede? 
Malumatta yitirdiğimiz bilgi nerede? 





































Bilgi 


Bilgi, “varlık'ın sır ve hikmetini, esrarını araştırma ve sorgulama çabasıdır. Bilgi, duyular âleminden ötelere kapılar açan bir anahtardır. Bilgi, hikmet yoludur. Yaratılanlardan öğüt almaktır. Bilmeyenlerden farklı bir konumda olmadır. (Zümer, 9) Zulmetten nura çıkma, diri olmaktır. (Fâtır, 19-22) 

Bilgi, Yüce Allah'ı tanıma (marifet) ve bilmedir. 
Yüce Allah, her bilenin üstünde Bilgin (Alim) olandır. Onun üstünde bir bilge yoktur. Bilgi, O'nun bilgeliğini keşfetme, lafzi ve kevni ayetlerini yorumlama ve açıklamadır. İç içe sistemlerden oluşan belirli bir düzen ve plân çerçevesinde yaratılan kâinat, O'nun bilgisinin yüceliğine işaret etmektedir. Yüce Allah'ın söylediği ve yarattığı her şey bilginin konusudur, Zira insan, fizik âlem, O'nun varlığının delili, ayetleridir. Bu açıdan kâinatı okumak ve incelemek, O'nun ayetlerini okumak ve öğrenmektir. Bu mäпада da pozitif ve manevi ilimler arasında bir ayrım söz konusu değildir. 

Bilgi, sadece zihinlere yığılan, satırlara yazılanı birikim değildir. Bilgi, insanı eşyanın “nasıl"ındarı “niçin”ine; marifet ve hikmetine ulaştıran bir vasıtadır. Bilim adamı ise, hikmet yolunda yürüyen bir bilgedir. 

Kainatı tefekküre götürmeyen sadece olgular üzerinde duran ve duyular âleminin ötesine uzanmayan, sonuçta hikmete dönüşmeyen bilgi, insanlik için bir tehlikedir. Bundan dolayı bilginin Yüce Allah'tan bağımsız olması düşünülemez. Hayatın 


ilgiden кгпете... 


Т. 5. Eliot 





ölçüsünü en güzel şekilde ortaya koyan Yüce Allah, bilim ve bilim adamı için ilkeler ve sınırlar koymuştur. Bilim adamının objektif olması (АН İmran, 18) Yüce Allah'tan haşyet duyması, tevazu sahibi olması, (Âli Imran, 4) hayırlı ilim için ondan yardım istemesi (Ta-ha, 114) uyulması gereken bazı temel ilâhi ilkelerdir. 

Onun ilimle ilgili olarak ortaya koyduğu bu ölçülere uyulmadığı takdirde, bugün olduğu gibi insanlık, ürettiği bilgiden yarar yerine çoğu zaman zarar görmeye devamı edecektir. 

Müslüman ve bilgi 

Bilgi, Müslüman için vazgeçilmez temel ihtiyaçlardandır. Mümin, Allah'a kavuşuncaya değin bilgiye doymaz. Birey ve toplum hayatında bilgi ve hikmetle donanması ve bu hikmet nerede olursa olsun, onu alması üzerine bir yükümlülüktür. Mümiпіп dindarlığı, bilgiye ve hikmete dayalı dirdarlıktır. 
O, dindarlığını bilgi ve hikmet üzerine inşa etmiştir. 
Bu tarz dindarlık, hepimizin ideali olmalıdır. Zira bu şekil dindarlık kişiye mutluluk verir, topluma huzur getirir, ilâhi rızaya ulaşmamızı sağlar. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) de, “Bilgi, hikmet müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır. Bilgiye еп layık olan kimse de mümündir.” (Tirmizi, İlim, 
19) sözüyle, bilginin nerede olursa olsun alınması ve müminin bilgili olması gerektiğini vurgulamıştır. 
Ayrıca Müslümanırı bilgiyi istemesi, bilgi ve hikmet peşinde gayret sarf etmesi, dinimizce ibadet ve sadaka ve ölüm ötesinde de amel defterinin kapan- 


mamasına vesile sayılmıştır. İlâhi rızayı gözeterek bilgi ve hikmet kervanına katılan mümin, ayni zamanda cennet yoluna girmiştir. 
Çünkü İslâm'ın anlaşılması, Yüce Allah'ın marifeti, ibadet hayatı hep bilgiye dayanmaktadır. Bilgi olmadan Allah yolunda emin adımlarla yürümek mümkün değildir. 

Bilim adamı 

Bilim adamı, lafzi veya kevni ayetleri okuyup araştıran ve bunlardaki ilâhi sır ve hikmeti keşfe çıkan bir hakikat avcısıdır. Yine bilim adamı, ahlâki sorumluluğu olan, kendini aydınlatmış, başkalarını aydınlatan model insandır. O, sadece bilgiyi değil; aynı zamanda topluma erdem ve vakan da aktaran manevi önderdir. Zira onlar, peygamberlerin kutlu mirası olan ilme varis olmuşlardır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz bu hususu şöyle ifade etmiştir: “Peygamberler dinar ve dirhem bırakmazlar. 
Onlar ilmi ve hikmeti miras bırak-Шаг. Onların bıraktığı bu mirasa sahip çıkanlar, büyük bir kazanç elde etmiş olur.” (Ebü Dâvüd, İlim, 1; Tirmizi, İlim, 19) 

Bilgin, bilgisi arttıkça vakarı ve haşyeti artan insandır. Ancak bilginlerdir. Allah'tan (gereğince) korkanlar. (Fatır, 27-78) 

Bilim adamı olmak demek, aynı zamanda insanlık adına fedakârlıkta bulunmak demektir. Bilim adamı, ürettiği bilgiyi sadece kendisine bir kazanç getirsin diye yapmayan, şöhret ve güce kanmayan, boyun bükmeyen vakarlı insarıdır. Elbette ilmi çabaların bir maddi getirisi de olacaktır. Bilim adamına mevki ve makamlar teklif edilecektir. Ancak bütün bunlar onun nazarında ikincil bir konumdadır. Çünkü bilim adamı, ilâhi пza dışında bir amaç için bilgi edinmenin, cennetten uzaklaşmaya sebep olacağının bilincinde ve sorumluluğundadır. (Ebu Davud, İlim, 
12) Bu sebeple de Sevgili Peygamberimiz (s.a.5.) dualarında, sık sık faydasız bilgiden Yüce Allah'a sğınmıştır. (Müslim, Zikir, 73) 


Bilim adamı ayni zamanda bilgisini hikmete dönüştüren bir “Hakim” (hikmet sahibi) dir. Bilgiyi sadrında ve sırtında taşıyarı degil, özüne sindirendir. О, doğru veriyi doğru hükümle hayata geçiren, bilgiyi insanlık hayrına yünlendiren, yani ilim ve hikmeti birleştiren insandır. Yüce Allah'ın bir ismi de “Hakim”"dir. Bu nedenle insanlık için doğruyu ve güzeli aktaran bilim adamına “hakim” denir. Hikmet, bilginin, insanlığın hayrına yönlendirilmesidir. Hikmet, hem ilim, hem ameldir. Hikmet güzelliktir. Hikmete sahip olmak bir ayrıcalıktır. Nitekim Yüce Allah hikmet verilen kimse hakkında; “Allah hikmeti dilediğine verir. 
Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. 
Bunu ancak akıl sahipleri anlar.” 
(Bakara, 269) buyurmaktadır. 

Bilgi ve hikmet 

Bilgi, kişilerde bir davranış moduna, bir ahlâk telâkkisine ve hikmete dönüşmelidir. Hikmet boyutu eksik olan bilim anlayışı ile hayata bakış vahim sonuçlar üretmektedir. İlimle hikmetin kucaklaştığı bilgiden, insanlık ancak güzellik ve hayır görür. 

Nitekim günümüzde üzerinde en çok durulması gereken nokta; bilim elde etmenin önemi değil, bilimin ortaya koyduğu sonuçlardır. Ya da bilimin insanlığın huzur ve saadetine hizmet edip etmediği; kısacası hikmete dönüşüp dünüşmediğinin sorgularmasıdır. 
Çünkü üretilen bilgi sayesinde dünyada aşırı zenginlik ve refah ile aşırı açlık ve sefalet yan yana yaşamakta, insanın tatmin olmayan hırsı ve egosu dünyanın ekolojik dengesini bozmakta, gün geçtikçe öldürücü nükleer silâhlar artmakta, her türden tabii kaynaklaпп kökü kurutulmakta; tabii güzellikler harap edilmekte; sanayi fabrikaları, makineleri ve onların ürün ve atıkları vasıtasıyla denizler ve çevre kirletilmekte; nadide bitki ve hayvanı soyları tüketilmektedir. 

Bilim, buluşlardan buluşlara atılırken, ahlâki değerlerde bu atılma ayak uyduramamaktadır. Zira insanların bilgilerinin artması ile ahlâki değerler doğru orantılı olarak ilerlememektedir. Hatta іпѕаmin zaranni hatta binlercesinin ölümüne ve tabiatın yok olmasına aldırmaksızın sadece şahsi ikbali- nin peşinde giden bilim adamı tipi gün geçtikçe artmaktadır. Böylece bilimin kendisi, düzen ve âhenk ve uyuma katkı sunma konumundan çıkarak, yozlaşmanın bir sebebi olabilmektedir. Bütün bu olumsuz hususlar bize bilgiyi, hikmet ve ahlâki değerler çerçevesinde yeniden sorgulamamız gerektiğini hatırlatmaktadır. 

Bunun için Yüce Allah Peygamberlere indirdiği kitap (ilim) ile birlikte “hikmeti” yani bu bilgiyi nasıl kullanmaları gerektiğini de öğretiyor ve elçilerinden kendilerine tabi olanlara hikmeti de öğretmelerini istiyor, 

İnsanlık, bugün ilim ve hikmete sahip bilim adamlarına ekmek, su, hava kadar muhtaçtır. Onların aktardığı hikmetle örtüşen bilgi, bizim can suyumuzdur. 

Lokman Hekim'in bu konuda oğluna şöyle bir nasihatte bulunduğu rivayet edilir; “Oğlum bilginlerin meclislerinde bulun, Hikmet ehlinin sözlerini dinle! Yüce Allah'ın ölü toprağı yağmurla dirilttiği gibi, hikmet ehli de hikmet nuru ile gönülleri diriltirler. (Cem'ul Fevaid (Büyük Hadis Külliyatı), İz yayınahk, st, 2003, 1, 56) 

Hakim olan bilim adamlarının rehberliğinde bizler, yaratılış arnacımızı kavrar, Yaratanımızı ve Peygamberimizi (5.a.5.) tanır; hayatimızı anlamlandınnız. Onlar bize 
Yüce Allah'ın fizik âleme ve Kur'an-ı Kerim'e derç ettiği sünnetullahı (ezeli kanunlar) açıklarlar. Yine onların anlattığı mutlak değerlerle hakikate ulaşınız. Onlaпп aktardığı doğru bilgi ve değerlerle bilgi ve hikmet toplumu olur, iyilik ve güzellikle bezenmiş erdemler dünyasını inşa eder, iki dünya huzur ve mutluluğunu yakalarız. 
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İslâm düşüncesinde çok önemli bir yere sahip olan Mâtüridi'ye göre hikmet, 
“Her şeyi yerli yerine koymak”tır. Ви tanımın ilim ve adl kavramlarıyla daha yakın irtibatı olduu ve ilâhi hikmete gare ettiği ortada- 
Ir. 
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Âlemin yaratıcısı olan Allah'ın varlığından bahis, O'nun yaratıklarıyla olan ilişki tarzlarını ortaya koymaktadır. O'nun hikmeti sadece zâtı hakkında bilgi vermesi açısından değil, başka varlık alanlarıyla ilgili nasıl bir ilişki içinde olduğuna işaret etmesi bakımından da önemlidir. Bu varlık alanlarından anlamlı bir şekilde bahsedebilmek için onları yaratan; ilim, irade, kudret ve hikmet sahibinin varlığını kabul etmek gerekir, Kâinata sirayet eden hikmet, yaratıсїйап neşet edeceğinden âlemi yaratıcıdan bağımsız olarak düşünme imkânı yoktur. Yaratılan varlıklardaki hikmet, özellikle yaratıcı ve yaratılışın hikmetini anlamlarıdırmada önem arz eder. 

Yaratılan âlemdeki hikmet konusu incelenirken, bu düzlemde varolan şerlerin anlamlandırılması konusu gündeme gelmektedir. 
İçinde yaşadığımız evrende bulunan kötülüklerle, ilim ve kudret sahibi iyi bir Tanrı'nın uzlaştırılamayacağı esasına dayanan ser problemi veya bugün kullanılanı yaygın ifadesiyle kötülük problemi, tarih boyunca insanların zihnini meşgul eden önemli meselelerden biridir. Hem kötülük problemi, hem de Allah'ın adaletinden hareketle kötülüğü temellendirmeye dayalı çalışmalar (ki bu tür çalışmalar Batı'da teodise başlığı altında incelenmektedir) hemen hemen her çağda kendini gösteren mühim tartışmalar ara- 





sında yerini almıştır. Bugün kötülük problemi dendiğinde, David Hume'da temellendirildiği kabul edilen ancak kaynakları itibariyle Hume'dan çok daha önce yaşamış olan Epikür'e dayandığı bilinen, önerme hâlindeki bazı tespitler akla gelmektedir. Kısaca evrende bulunan kötülüklerle, ilim ve hikmet sahibi bir yaratıcının uzlaştırılamayacağı veya her ikisinir bir arada bulunamayacağı temel tezinden hareket eden bu yaklaşım, eğer Tanrı varsa kötüllikler olmamalı ya da kötülükler varsa içinde kötülüklerin yer aldiğı bir dünya, Tanrı tarafından yaratılmış olamayacağından Tanrı olmamalı şeklinde, önermelerden birinin varlığı diğerini geçersiz kılacak tarzda şekillenen ve daha ilk bakışta ateizme götüreceği her hâlinden belli olan bir yaklaşım görülmektedir. Bunun da ötesinde zamanla daha sistematik şekillerde ifadesini bulan şer problemi, ateizmin en temel argümanlarındarı biri olarak ortaya sürülmüştür, 

Hakkında kısa açıklamalar yaparak sunmaya çalıştığımız bu yaklaşım şeklinin, daha başlangıçta çeşitli ön kabullere sahip olduğu görülür: Birincisi, realite olarak evrende kötülüklerin varlığını kabul eder. İkincisi, içinde şerlerin bulunduğu bir dünya ile Tanrı bir arada düşünülemez, bu durum kötülüklere Tanrı'nın varити tehdit edecek seviyede bir 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жы Tanin varliгип kild г dair ri an ПІ. içinde banndirmakta- 


Düşünce tarihinde önemli bir yer işgal eden bu felsefi problem, İslâm ilâhiyatını çeşitli açılardan ilgilendirmektedir. Şer problemi yaratıcının birliğini ve sıfatlarını tehdit eden en keskin şeklini, düalist Tanrı inançlarında bulur. Mutlak iyi olan bir Tanrinin kötülükleri yaratmasının mümkün olamayacağı gibi, masum bir bakış açısından hareket ettiği görülen bu yaklaşım, kötülüklerin varlığını izah edebilmek için başka Tanrılar vazetmeye kadar varan elim bir neticeyi beraberinde getirir. İşte bu netice tarihte Zerdüştlük, Maniheizm, Mazdekizm gibi, Mâtüridi döneminde tesirlerini ciddi şekilde hissettiren ikici (düalist) Tanri anlayışlarına sahip bulunan düşüncelere kaynaklık etmiştir. Hayır ve şerrin varlığını ayrı ayrı Tanrılara izafe eden düalist düşünce, aslinda hareket noktasını tevhidi dinlerden almakta ve onlardan beslenmektedir. Zira bütün tevhidi dinlerde mevcut olan şeytana atfedilen konum ve özellikler biraz daha genişletildiğinde, şeytan şer tanrısı olmaya yaklaşır. 

İslâm inançlarına göre insanбп yaratılması sırasında, Allah'a karşi gelerek isyan eden ve ondan kıyamete kadar mühlet isteyen şeytan, bu süre içinde insanları dalâlete sürüklemek için çabalayacaktır. Kendisine mühlet verilmesi, aynı zamanda üstlendiği işleri yapabilme gücü ve iradesinin verilmesi anlamına gelir. Burada görünürde yaratıcı- ya bir muhalefet ve karşı çıkış söz konusudur. Şeytanın insanları kötülüklere sevketmesi ve bu amacını gerçekleştirebilmek için istediği mühleti elde etmesi, İslâm inançları açısından bütünüyle yaratıcının kontrolü ve 
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O'nun izni çerçevesinde olmak- 

bu itibarla bir sakınca doğurmamaktadır. Ancak bu duirum, şeytana atfedilen insanları saptırma fonksiyonu ön plâna çıkarılarak, yaratıcıdan bağımsız düşünüldüğünde veya Allah'ın rızasına uygun olmayan bir şeyi yaratmayacağı esasından hareket edildiğinde, yaratıcının meşi- et ve rızasıyla bağdaştırılamayan seytan şer tanrısına dönüşebilmekte ve böylece düalist düşüncenin temelleri atılmış olmaktadır. 

İslâm düşüncesinde şerrin varlığı mutlak olarak şeytana veya şer tanrısına izafe edilmez. 
Ancak zaman zaman Tanrı'nın şerleri yaratmasının mümkün olmadığı gerekçesinden hareketle, evrende bulunan şerlerin sebebi olarak insanların veya dolaylı bir sebebi olarak şeytanın gösterildiği olmuştur. Allah'ın kötülükleri yaratmasının mümkün olmadığı düşüncesi, zaman zaman kötülükleri yaratmanın Allah'ın hikmetiyle bağdaşmadığı, hatta Allah'ın şeri dilemediği, şerri bir dileyen varsa onun ancak şeytan olduğu tarzındaki ifadeleri pesinden sürüklemektedir. Özellikle Mutezili düşüncede ve halk arasında yaygın olan bazı anlayışlarda, bu ve benzeri yaklaşımları görmek mümkündür. 

Özellikle bugün Batı düşüncesinde anladığımız mânâda kötülük, İslâm düşünce sisteminde bir problem olarak görünmez. 
Hikmet kavramı, şer probleminin izahı sırasında karşımıza cç karı bir terimdir ve şerleri ilâhi hikmet çerçevesinde bir yere oturtma çabasına işaret eder. 
Hikmet kavramı şerrin ne müteradifi, ne de mukabilidir. Bu kavram şerri açıklama ve izah etme noktasında sığınak rolü üstlenen, ona barınabileceği bir yer tahsis ederek anlam kazandıran, zengin muhtevalı bir kavramdır. 
Batı düşüncesinde kötülük probleminin çözümü veya izahına ilişkin konular “teodise” başlığı altında incelenmekte ve bu kavram “ilâhi adâlet” anlamına gelmektedir. Adalet kavramına nispetle daha derin anlam alanına sahip olan hikmet ifadesi, hem ilâhi hem de beşeri varlık düzlemlerinde kullanıldığı gibi, felsefe ve tasavvuf başta olmak üzere, birçok bilim dalında incelenen temel bir kavramdır. 
Kur'an, tefsir, Kur'an'da geçen öğütler, nübüvvet, Hz. Peygamberin hadisleri, anlayış ve ilim anlamında hüküm, ilim-amel bütünlüğü, kalp ve akıl, faydalı söz ve amel, akla uygun olan özlü söz gibi mânâlarınını yanı sıra, fiil olarak işleri gereği gibi yapmak, iyi olana yönlendirmek, çirkin olandan alıkoymak, en değerli varlıkları en üstün bilgiyle bilmek, dengeli olmak, adalet niteliği taşımak, nesnelerin mahiyet ve hakikatlerini bilmek, eşyayı bilmek ve onu sağlam ve kusursuz bir şekilde yaratmak anlamlarında kullanılmaktadır. 
Bunlara genel olarak bakıldığında, hikmet teriminin ilâhi yönünün daha çok dikkat çektiği görülür. Bu terim mutlak anlamda düşünüldüğünde, yaratıcıdan başkasına atfı söz konusu olamaz. Zira nesnelerin bütün yönlerine hakkıyla vâkıf olan ve onları maharetle uygulayan ancak 
Tanrı olabilir. 

Yaratıcıdaki hikmetin, ilim ve ай! terimleriyle yakin bir ilişki içinde olduğu görülür. Çünkü hikmetli olmak ya da bir şeyi hikmet üzere yaratmak, o seyin hakikatini bilmeyi ve dengeli kılmayı gerektirir. Yüce yaratıcının yaratılan varlıklarla bağlantısında karşımıza çıkanı “halk/yaratma” 
ile bundaki sağlamlık ve kusursuzluk şeklindeki hikmet açıklamaları, hikmet üzere yaratılan mahlukâtın da aynı özelliklerde olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Şer ve hikmet kavramlarının açıklanmasında dış dünyanın yapisi ve onun yaratıcıyla olan ilişkisi büyük önem arz eder. İlâhi mesajla bize ulaşan buyrukların vaz' olma nedeni (meselâ içkinin haram kılınma illeti olarak sar-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Yaratılan her şeyde 
Allah tarafından belirlenen bir hikmetin olduğu muhakkaktır. 
Ancak bu sınırları ve tanımı insanlar tarafından belirlenen bir 


hikmet deği Allah tarafından 

uygulanan mettir. 


silinen ve 


bir hik- 





hoşluk verme bilgisi), Tarırı'nın o yasağı koyuş hikmetini (içkiyi haram kılmasını) keşfetmede bize yardımcı olabilir. Şer'i hükümlerin illeti konusunda fakihler tarafından üretilen bilgi ve yorumlar, şâriin о yasağı koymasındaki hikmeti tanımada bize yardımcı olan açıklamalardır. 
Yoksa hükmün konulma illeti veya hükmün konulmasından amaçlanan, kesin netice anlaminda ilâhi iradenin kasdiına dair net şeyler söylemek zordur. 
İlâhi kasda dair birtakım açıklamalar getirme imkânı olsa bile, doğruluğu hakkında şüpheler bulunan böyle bir bilgiden hareketle, Tanrı'yla ilgili bir ahlâk sisteminin varlığına ulaşmak ve bununla ilgili ilke ve sistemler tespit etmek mümkün değildir. 

Usül ve kuralları Tanrı taralından belirlenen bir sistemde geçerli olan düzen ve kurallardan hareketle, esasları tespit edilen bir ahlâk sistemini, Tanrı'nın uymak zorunda olduğu objektif bir sistem olarak tayin etmek büyük bir hata olur. Yaratılan her şeyde Allah tarafından belirlenen bir hikmetin olduğu muhakkaktır. 
Ancak bu sınırları ve tarımı insanlar tarafından belirlenen bir hikmet değil, Allah tarafından bilinen ve uygulanan bir hikmettir. Bu hikmetin ne olabileceğini keşfetme konusunda gösterileri gayret, ilâhi hikmeti anlama ve anlamlandırma çabası olarak takdire şayandır. Ancak bu durum insanlara, Tanrı için genel geçer bir ahlak sisteminin var olduğunu ve Tanri'nin bu sisteme uygun olarak eşyayı halkettiğini/halketmesi gerektiğini söyleyerek Tarırı'yı bağlayan bir ahlâk yasasının varlığına hükmetme hakkını veremez. 

İslâmı düşüncesinde сок önemli bir yere sahip olan Mâtündiye göre hikmet, “Her şeyi yerli yerine koymak”tır. Bu tanımın ilim ve adi kavramlarıyla daha yakın irtibatı olduğu ve ilâhi hikmete işaret ettiği ortadadır. 
Zira her şeyi yerli yerine koymak için öncelikle o şeylerin yerlerini bilmek gerekir. Bilgi olmadan eylem mümkün değildir. Mutlak ilim, bu ilme dayalı doğru ve yerinde fiil, hem hikmetin hem de adlin tanımıdır. Bu itibarla ilim, hikmet ve adâlet üçgeni hikmetin anlaşılmasında itibar edilmesi gereken esas yapıyı teşkil eder. 

Âlemin yaratıcısı olan Allah'ın varlığından bahis, O'nun yaratıklarıyla olan ilişki tarzlarını ortaya koymaktadır. O'nun hikmeti sadece zâtı hakkında bilgi vermesi açısından değil, başka varlık alanlarıyla ilgili nasıl bir ilişki içinde olduğuna işaret etmesi bakımından da önemlidir. Bu varlık alanlarından anlamlı bir şekilde bahsedebilmek için onları yaratan; ilim, irade, kudret ve hikmet sahibinin varlığını kabul etmek gerekir. Kâinata sirayet eden hikmet, yaratıcıdan neşet edeceğinden âlemi yaratıcıdan bağımsız olarak düşünme imkâги yoktur. Yaratılan varlıklardaki 


hikmet, özellikle yaratıcı ve yaratılışın hikmetini anlamlandırma- da önem arz eder, Yaratılan varlıklardaki hikmet olmasaydı, diğer hikmet türleri bize çok fazla bir anlam ifade etmeyecekti. 

İslâm düşüncesinde ilgili literatüre bakıldığında, şerrin problem olarak önemli bir yer işgal etmediği görülür. Zira genel anlamda şer problemi dendiğinde kâinatta yer alan kötülüklerin, beraberinde inkârı getiren ciddi bir sorun olarak algılanması, bunların varlığı ile yaratıcının varlığının bir arada düşünülememesi gibi problematik meseleler akla gelmektedir. Halbuki İslâm düşüncesinde şer, Allah'ın hikmet ve adâleti açısından incelenmektedir. Bu hikmet ilâhi ve beşeri varlık alanlarında birbirleriyle iç içe bir yapı arz etmektedir. 
O halde hem yaratıcı, hem yaratilis, hem de bu yaratılışın sonucu olarak âlemde yaratılan varlıklar, hikmet özelliğine sahiptirler. Allah'a ait olan hikmet, eşyanın tam bir şekilde bilinmesi ve yaratılması ve bunun sonucu olarak her şeyin yerli yerine konulmasıdır. Allah'ın hikmet ve inâyetinin sonucu, evrenin bir amacı ve gayesi bulunur. Hikmete uygun olan insan fiillerinin de öncelikli bir amacı vardır ve insan, yaratılış gayesine uygun hareket ettiği ölçüde hikmete yaklaşmaktadır. İslâm düşüncesindeki hikmet anlayışı bütün yönleriyle ortaya konduğunda, meseleye bakış açısındaki incelikler ortaya çıkacak ve bu yolla kötülük probleminin günümüzdeki versiyonu ve dünyada şer olarak kabul edilen hadiseleri izah etmede yeni bakış açıları kazanılacaktır. Böylece hem kötülükleri yaratıcının hikmeti çerçevesinde temellendirme imkânı doğacak, hem de ortaya çıkan sonuçlar şer konusundaki problemleri aşmaya yardımcı olacakйг. 
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Dini Bilginin 
Aktarımı ve Basın 


akalemizin başlığı, başlı başına bir kitap çalışmasını gerektirecek kapsamda bir konudur. Böyle 

bir konuyu bir makale çerçevesinde irdelemek elbette zor olacaktır. Dolayısıyla, konuyu sinirlandırarak, dini bilginin basın yayın organlarından özellikle gazete üzerinden aktarımı konusuna yoğunlaşmaya çalışacağız. Bu bağlamda ana hatlarıyla ülkemizde gazetelerin dini konulara yer veriş durumu ile dini bilginin basın aracılığı ile kitlelere aktarılması olayında görülen bir kısım problemlere değineceğiz. Son olarak konunun bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Ancak bütün bunları yaparken örneklendirme cihetine gitmeyeceğiz. 

Dini bilginin aktarımı 

Dini asli kaynaklarından öğrenmenin önemi ve sağlıklı bir dini bilgiye duyulan ihtiyaç, tarihin her döneminde dile getirilmiştir. Ancak günümüzde İslâm'ın evrensel mesajının insanlara doğru, etkin ve anlaşılır bir biçimde ulaşmasını sağlamak daha fazla bir önem kazanmıştır. 

Çağımızda irşad ve dini aydınlatma faaliyetlerinde başvurulan birçok vasıta vardır. Günümüz şartlarında kitle iletişim araçları bu vasıtaların önemlilerinden biri hâline gelmiştir. Biz bu araçları aynı zamanda yaygın din eğitiminin araçları olarak kabul etmekteyiz. Örgün eğitimde yeterli din eğitim ve öğretimi alamamış, camilerde sunulan hutbe, vaaz ve diğer bilgilendirici etkinliklere de katılamamış insanlar için, dini bilgi ile karşılaşmada kitle iletişim araçları belki de tek araç durumun- da olduğundan daha da önem kazanmaktadır. 

Bu bağlamda önemli birkaç soru şudur: Acaba insanlar gazete kültürüyle sistematik ve yeterli bir din kültürü edinebilirler mi? Ya da geniş halk kitlelerini basın aracılığıyla, din konusunda sağlıklı bir şekilde bilgilendirebilir miyiz? Dini kültürün kazandırılmasında gazete ve dergilerin veya daha geniş tabiriyle medyanın rolü ve etkisi nedir? Bu ve benzeri sorulara doyurucu bilimsel cevaplar vermemize imkan sağlayacak, ülke genelinde yapılmış alan araştırmalarının ortaya koyduğu verilere sahip değiliz. Dolayısıyla bu konudaki değerlendirmelerimiz genelde kişisel gözlem ve tespitlere dayanmaktadır. Burada kesin olarak ifade edilmesi gereken bir şey varsa, o da, tarihte belki de hiç rastlanmamış biçimde dini nitelikli bilgi, haber, yorum ve tartışmanın günü- #4 müzde, medyada yer almakta oldu- Ag ğu, geniş halk kitlelerinin bu araç- $ larla dini bilgi ile yüzleştikleri, buna bağlı olarak insanların sağlıklı veya sağlıksız bir şekilde din konusunda belli oranlarda malumat sahibi olduğudur. 

Gazete ve dini yayın 

Gazete; haber, bilgi ve mesajı çoğaltarak kitlelere ulaştıran önemli kitle iletişim araçlarından biridir. Günlük tüketilen bir nesnedir. Radyo, televizyor ve 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internet yayıncılığındaki hızlı gelişmelere rağmen, kitlelere haber ve bilgi aktarımında hâlâ önemli bir işleve sahiptir. 

Gazete yaygın bir şekilde kitleleri etkileyebilmektedir. Genel anlamda medyada yer alan bilgiler, insanların kültür birikimi sürecinde gelişip kapsam kazanmaktadır. 

Gazete ve dergi, temel işlevleri yanında farklı nitelik ve nicelikte de olsa dini bilgi, haber ve mesajlarını aktarımında da bir araç işlevi görebilmektedir. İlettiği bu bilgi ve mesajlarla toplumu şu veya bu şekilde etkileyip yönlendirebilmektedir. 

Gazete ve dergilerde doğrudan din ile ilgili olmamakla beraber çeşitli haber, bilgi ve yorumlarda da din hakkında değerlendirmelere rastlamak mümkündür. Bu tür mesajlarda da toplumu din hakkında olumlu veya olumsuz etkileyebilecek unsurlar bulunabilmektedir. 

Diğer yazılı iletişim araçlarında olduğu gibi, gazete ve dergilerde dini bilginin işleniş ve okuyucuya sunuş biçimi, insanların о tür bilgiye ilgi duyması ve etkilenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Buna göre günümüz basınında dini içerikli yayınları genel hatlarıyla üç kategoride toplayabiliriz; 

1. Gazetelerin genel haber ağı içinde yer alan dini nitelikli haberler, 

2. Gazete sayfalarında dini konular için tahsis edilmiş özel sütun ve sayfalarda verilen bilgiler, yapılan yorumlar ve okuyucuların dini sorularına verilen cevaplar, 

3. Esas ilgi alanı din olmayan ve bu alanda fazla bir birikimi bulunmayan köşe yazarlarının, zaman zaman din konusunda yaptıkları yorumlar, ileri sürdükleri görüşler. 

Haber formatındaki yayınlar bir yana, günümüzde Türkiye geneline ve yerel olarak yayın yapan birçok gazetede dini konular için ayrılmış sütun ve sayfalar bulunmaktadır. Bilindiği gibi bu tür sütun ve sayfalarda hem İslâmi konularda bilgi sunulmakta, yorumlar yapılmakta, hem de gazete okuyucularının dini soruları cevaplandırılabilmektedir. Nitekim son yıllarda yüksek tirajlı birçok gazete bilhassa okuyucularının dini sorularını cevaplandırmak üzere, bilim ve din adamlarına yazı yazdırmaktadır. Bazı gazetelerin cuma günleri yayımladıkları dini sayfalar bulunmaktadır. Ramazan aylarında bilindiği gibi birçok gazete özel sayfa ve ekler yayımlamaktadır. Son 15-20 yıl içinde bu tür etkinliklerin kesafet kazandığını söyleyebiliriz. Kitapların ortalama 5-10 bin adet basıldığı ülkemizde, ülkemiz geneline yayın yapan 30'dan fazla gazetenin günlük ortalama toplam tirajının 5 milyonu geçtiği 


düşünülürse, gazetelerdeki dini içerikli yazıların toplumu etkilemedeki önemi daha iyi anlaşılır. 

Dini bilginin gazete üzerinden aktarımında yaşanan bazı sıkıntı ve problemler 

Buraya kadar verilen bilgilerden basının dini bilginin aktarımında olumlu veya olumsuz ama önemli roller üstlenebileceğini, muhatapları olan okuyucularını şöyle veya böyle etkileyebileceğini söyleyebiliriz. 

Burada gazete üzerinden okuyucuya dini bilgi aktarma noktasında karşılaşılan / karşılaşılabilecek muhtemel problemlerden bir kısmına maddeler halinde değinmek istiyoruz. 

1. Gazete sadece dini bilgi veren bir araç değildir. Asıl işlevi okuyucuya haber vermektir. 
Dolayısıyla gazetede güncel olaylardan ekonomiye, spordan sanat etkinliklerine kadar yüzlerce bilgi ile karşılaşan okuyucu, bunlarla gazetede yer alan dini yazılar arasında mantıklı bir ilişki kurmakta zorlanabilir. Hatta birbiriyle çelişen bilgiler arasında bocalayabilir. 

2. Gazete gün içinde tüketilen bir nesnedir; yani, bir günlük ömrü vardır. Okuyucu okuyabildiği kadarıyla okur ve o gün onu elinden çıkarır. Böyle bir mevkutede okuduğu dini bir malumatı aslında özümseyemediği bazı durumlarda bile öğrendiği zehabına kapılabilir. Dolayısıyla bir bakıma bizzat kendi kendini aldatmış konumuna düşürebilir. 

3. Dini bir olay, gazete sütunlarına taşınırken bazen bağlamından tamamen kopartılmış, çarptırılmış şekilde karşımıza çikabilmektedir, Bu, dinle ilgili bir haber, güncel bir tartışma konusu olabileceği gibi, söz gelişi Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı bir açıklama da olabilir. Bu çarptırma, haberi yazan muhabirden kaynaklanabileceği gibi, 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muhabirin doğru olarak geçtiği haberi, sözde onu daha ilginç hâle getirmek uğruna gazete mutfağında, haber editörleri tarafından eklemeler veya kesip atmalar sonucu anlaşılmaz, tanınmaz bir hâle getirilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu tasarruf, geniş kitlelerin din konusunda yanlış bilgilendirilmelerine neden olmaktadır ki, takdir edileceği gibi böyle bir durum, din ve toplum açısından son derece rahatsiz edici bir durumdur. 

4. Birçok gazetede din konusu özel bir alan olarak kabul edilip, buna göre uzman personel istihdam edilmemektedir. 

Bu söylediklerimiz kuşkusuz bütün gazeteleri kapsamaz, elbette bu tür haber ve yazıları tetkik eden mekanizmalara sahip gazeteler de vardır. 

5. Dini konuların Бал! yayın organlarında zaman zaman таgazin formatında ele alınması ve dinin sansasyonel habere vasıta kılınması, dini bilgi ve hadiselerin okuyucuya doğru bir şekilde intikalinin önündeki belli başlı engellerden biridir. Halkımızın bu durumdan son derece rahatsız olduğu kuşkusuzdur. 

6. Bazı basın organlarında görülen menfi tutumlardan biri de, dinin kutsal değerlerini ya da din hizmetlilerini konu alan ve amacını çok aşan, sözüm опа nükte/fıkra kabili anlatımlardır. Örnek olarak verilmesinden bile insanın teeddüp edeceği zarif olmayan nüktelerdir bunlar... Ne var ki bir kısım basın ve yayın organlarında bunlar fütursuzca kullanılabilmektedir. 

7. Dini literatüre yeteri kadar aşina olmayan muhabir ve yazarlar, yazdıkları şeylerle bazen sıradan insanları dahi tebessüm ettirecek pozisyona düşebilmektedirler, 

8. Kültür düzeyine bağlı olarak gazete okuru, bazen okudu- 


ğu yazıdaki ironiyi, nükteyi fark edemeyip onu gerçek olarak algılaması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda dini bilginin sağlıklı bir şekilde aktarımında bir handikap olarak değerlendirilebilir. 

9. Ayni şekilde bir kısım medya organında olduğu gibi, bazı gazetelerde de bid'at ve hurafe türü bilgiler yer alabilmektedir. 

10. Gazetecilikteki, “sizin пе söylediğiniz değil, muhataplarımzn ne anladiği önemlidir” şeklindeki ilke, kanaatimce dini bilgi ve mesajların aktarımında daha da bir önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, dini bilgi ve yorumların, muhatap kitlede bazen yanlış anlaşılması ve menfi bir yansıma bulması söz konusudur. 

11. Kişi, okuyucusu olduğu gazeteden edindiği dini bilgileri kesin ve tek doğrular olarak kabul etme riskine düşebilmekte, dolayısıyla farklı yaklaşımlara itibar etmemek, onları yanlış saymak gibi birtakım olumsuz davranışlar sergileyebilmektedir. 

12. Dini bilimlerde yeterli formasyonu olmayan bazı kişilerin basın aracılığıyla yaptıkları yanlış çıkışlar, dinin gereklerini samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışanların zihinlerinde birtakım kuşkular oluşturabilmektedir. Benzer bir durum da, insanlara hiçbir mükellefiyet getirmeyen bir din anlayışının yaygınlaştırılmaya o çalışılmasında görülmektedir. 

Basında dini yayınların takip ve tashihi 

Gazete ve diğer kitle iletişim araçlarında yer alan dini içerikli yayınların takibi ve gerektiğinde tashihi önemli ve hassas bir konudur. Eskilerin ifadesiyle ister an-kastin, ister an-cehlin olsun, yanlış ve hatalı dini yayınlara karşı yetkililerin tedbir almaları, gerekli uyarılarda bulunmaları 


gerekmektedir ki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir görevi de bulunmaktadır. Yanlış ve hatali dini bilgilerin tashih edilip doğrusu gösterilmediğinde halkın bundan menfi bir şekilde etkilenmesi kaçınılmazdır. Ancak, gelinen noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün basılı ve görsel yayınları taraması ve уапlis içerikli olanlara cevap yetiştirmesi imkânsız gibi gözükmektedir. Bu durumda yayın organlarının bizzat oto kontrol mekanizmalarını işletmeleri önem Каzanmaktadır. Başkanlığa düşen en temel görev ise, doğru dini bilgiyi en yaygın bir şekilde topluma ulaştırmanın gayreti içinde olmasıdır. Kanaatimce bugün yapılmaya çalışılan da bu doğrultudadır. 

Günümüzde Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve müftülüklere, vatandaşlarımız tarafından yapılan müracaatların önemli bir kısmı, insanımızın, basın ve medyada okuduğu/duyduğu ve kuşkuya düştüğü dini bilgilerin doğrusunu öğrenmek üzere yaptığı başvurulardan oluşmaktadır. Başka bir ifade ile halkımız, okuduklarını doğrulatma çabasına düşmektedir. Bu durum, vatandaşlarımız ve Başkanlık açısından çok önemlidir. 

Sonuç ve değerlendirme 

Değerlendirmelerimizi de maddeler hâlinde sıralamak isti- 


yoruz: 





DİYANET AYLIK DERGİ MAYIS 200% @ S 





1. Basının diğer sosyal hadiseler gibi, dini mahiyetteki olayları okuyucularına aktarması ve dini yorumlara sayfalarında yer vermesi anlaşılır bir durumdur. 
Ancak burada önemli olan dine yaklaşım tarzı ve bu bağlamda izlenen yayın politikasıdır. 

2. Dinin birleştirici, insanlar arasında birlik ve bütünlüğü sağlayıcı işlevinden milletçe faydalanabilmek için, dini bilginin aktarımında titiz davranılması gerektiği kanaatindeyiz. İslâm hakkında konuşup yazabilmek için, bu yüce dinin temel referanslarını, sahip olduğu muazzam literatürünü iyi bilmek gerekir. Ayrıca ülkemizin sosyal yapısını, toplumun hassasiyetlerini göz önünde tutmak icap eder. 
Basınımız, üstlendiği bu büyük sorumluluğun bilincinde olmalıdır. 

3. Düşünce ve ifade özgürlüğü ileri sürülerek, kişilerin din konusundaki şahsi düşünceleri- nin ancak kendilerini bağlayacağı söylenebilir. Ne var ki, kitle iletişim araçlarında din konusunda yazıp çizdikleriyle toplumun karşısına çıkanlar, dini ve milli birliğimiz açısından, bilgiden uzak sübjektif yorumlarını sorumsuzca ortaya koymaktan uzak durmak zorundadırlar. 

4. Basının görevi toplumu doğru bilgilendirmek olmasına rağmen, bilhassa din söz konusu olduğunda, bu hassasiyetin 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zaman zaman bazı yayin organları tarafından gösterilmediğine hepimiz tanık olabilmekteyiz. 
Dine yaklaşım tarzlarındaki çarpıklıklar sonucu oluşturulan görüntü, geniş halk kitlelerinin zihinlerinde din konusunda tereddüt ve şüphelerin oluşmasına yol açmaktadır. İnsanlar, 
“kim doğru söylüyor?” arayışı içinde, oradan oraya savrulur hâle gelmektedir. 

Tartışmayı gerektirecek bir yönü olmayan konuların tartışma konusu hâline getirilmesi, üzerinde müzakere edilmesi, çözüm yolları aranması gereken dini hayatın gerçek problemleri- nin göz ardı edilmesine neden olabilmektedir. 

5. Bütün dünyada dine yönelisin kesafet kazandığı, ruhsal bunalımda olan insanlığın, dini bir sığınma alanı gördüğü çağımızda, din adına bazı basin organlarında yapılan tartışmalar oldukça sığ kalmaktadır. Din, magazin malzemesine dönüştürülebilmektedir. 

Dini bilgide belli bir alt yapısı olmayan insan kitlelerinin karşısına, tartışmalı konularla çıkmak isabetli bir davranış olmasa gerektir. Sahasındaki uzmanların kendi aralarında tartışmaları gereken konuların, basın yoluyla halkın huzuruna taşınması da, halka bir iyilik değildir; bu tür tartışmaları halkı din konusunda aydınlatmak çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. 

6. Din konusunda uzman olmayan İnsanların üstelik hiç de gereği yokken, bir kısım medya aracılığı ile din hakkında yorum yapmaya kalkışması, yadırganacak bir durumdur. Bu durumun gerçekten bir huzursuzluk kaynağı olduğu açıktır. Ayrıca basına akseden güncel dini tartışmalarda yetkin din uzmanları- nin görüşüne başvurmak yerine, ilgisiz kişilerin değerlendir- 





melerinin ön plâna çıkarılması, dini bilgi konusunda yaşanan kargaşanın en önemli nedenlerinden biridir. Bu olgunun diğer bir sakıncası da, yaşanan olumsuzluklardan halkını bir kısmının Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sorumlu tutmasıdır. 

7. Dini konularda kalem oynatmak için bazen salt İlâhiyat eğitimi almış olmak da yeterli olamamaktadır. Çünkü çağımız uzmanlaşma çağıdır ve bu, ilâhiyat alanı için de geçerlidir. 
Hâliyle örneğin dini soruların cevaplarıdırılması, İslâm hukuku alanında uzmanlaşmış olmayı gerektirebilir. 

8. Özetlersek din, toplumumuzun en önemli değerlerinin başında gelmektedir. Insanlarımizi kaynaştırmada harç görevi yapan dinimiz, milletimizin kurucu ögelerinden birisidir. Bu değere karşı tedbirsiz ve sorumsuz tutum, toplumda din hakkında yanlış kanaatlerin oluşmasına ve dolayısıyla dinin toplumdaki birleştirici, kaynaştırıcı ve huzur verici etkisinin azalmasına ve bazen de tamamen ortadan kalkmasına neden olabilmektedir. Binaenaleyh, dini konulardaki haber ve yorumlarda titizlik gösterilmelidir. Din ile ilgili haber ve yorumlarda, gerekli titizlik gösterilirse, kutsal değerleri rencide etmeyecek bir şekilde tavır sergilenirse, dine ve topluma çok önemli hizmette bulunulmuş olur. 

Unutmamak gerekir ki, kitle iletişim araçlarıyla toplumun dini bilgi birikimine katkıda bulunmak, aynı zamanda kültürümüze hizmet etmektir. Çünkü, dilimizden edebiyatımıza, geleneklerimizden sosyal değerlerimize, kültürümüzün en önemli kaynağını dinimiz oluşturmaktadır. 


<<... DİNDüşüNcE-YoRUM gi 


Doç. Dr. Mehmet Görmez 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 


Hz. Peygamberin 
Iman Tasavvuru ve Tanımı 


93 uhari ile Müslim'de geçen ve Ebu Hüreyre'den rivayet edilen 
bir hadiste, Hz, Peygamber şöyle buyurur: “İman, yetmiş küsur şubeye ayrılır, En üst derecesi lâilâhe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Hayâ da imandan bir şubedir.” (Buhari, Iman, 2) 


Bu hadis-i şerifte geçen “yetmiş” ifadesi, tarihsel süreçte ciddi bir yanılgı sonucu matematiksel bir ifade olarak algılanmış ve iman, yetmiş bölüm olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Oysa Hz. Peygamberin sözlerindeki bu tür ifadeler matematiksel nitelikte değildir. Hz. 
Peygamberin buna benzer pek çok ifadesi vardır. Meselâ “Bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerindeki hakkı beştir.” sözünde olduğu gibi. Buradaki ifade de sayısal değildir ve altıncı bir hakkı olmadığı anlamına gelmez. Hz. Peygamberin bu şekilde verdiği rakamlar, konunun daha somut açıklanabilmesi için verdiği rakamlardır ve onun bir izah tarzıdır. Yine “İmanın esası altı, İslâm'ınki beştir.” ifadesi de böyledir. Esas olarak bilinen hususların dışında imanı ve İslâm'ı öz/nitelik olarak ifade eden doğru olmak, yalan söylememek, emanete riayet elmek, ahde vefa göstermek gibi diğer birtakım unsurlar burada yoktur. Aslında bunlar da Müslümanlığın esaslarındandır. Ne var ki din, dünden bugüne genel olarak ibadet boyutuyla ele alınmaktadır. Bu durumda bu anlamda şekli ön plâna çıkarmakta ve özü geri plâna itmektedir. 


Arapçada “yetmiş” ifadesi, çokluk ifade etmektedir. Türkçede de “yüz” ile “bin” ifadesi bazen çokluk ifade etmek için kullanılmaktadır. 
Meselâ “Sen yüz kez çağırsan da ben sana cevap vermeyeceğim.” 
derken matematiksel bir amaç kastedilmez. “Sen ne kadar çağırırsan çağır, ben senin çağrına icabet etmeyeceğim.” demektir. Bundan dolayı Hz. Peygamber, “İman, yetmiş küsur şubeye ayrılır.” derken, imanin sonsuz şubeleri vardır, anlamında bu sözü söylemiştir. 

Hadisin devamında Allah elçisi, “Ег üst derecesi lâilâ- 





“Sözlükte birlik demek olan 


tevhid, sadece Allah'ın varlığına ve birliğine iman değilir. Tevhidin bireysel ve toplumsal boyutları vardır. Aklın ve kalbin birliği, ruhun ve bedenin birliği, ferdin ve toplumun birliği gibi tüm birlikler, tevhid inancının yansımalarıdır.” 





he illallah, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır.” buyuruyor. 

İslâm dininin, inanç ve ibadetle ilgili tüm esasları, bir taraftan insan ile kendisi ve Yaratıcısı arasındaki ilişkileri düzenlerken, diğer taraftan insanın insanla ve insanın eşya ve tabiatla ilişkisini tanzim etmektedir. Hz. Peygamber bu hadiste, imanın formülü olan kelime-i tevhid ile yolda insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmayı birleştirmiş ve her ikisini de imanın tarifi içinde zikretmiştir. Sözlükte birlik demek olan tevhid, sadece Allah'ın varlığına ve bir- 


DİYANET AYLIK DERGİ MAYIS 2006 g7 


İİ 0in-DüşüncE-YORUM 


liğine iman değildir. Şüphesiz tevhidin bireysel ve toplumsal boyutları vardır. Aklın ve kalbin birliği, ruhun ve bedenin birliği, ferdin ve toplumun birliği gibi tüm birlikler tevhid inancının yansımalaпа. İmanın ve tevhidin sosyal boyutunu da Hz, Peygamber, yolda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırıp atmayı, iman kategorisi içinde değerlendirerek ifade etmiştir. Burada sadece fiziki anlamda yollarda insanlara eziyet veren bir taşı yahut dikeni kaldırıp atmak değil, mecazi anlamda hakka, hakikate doğru giden yoldaki engelleri kaldırmak da kastedilmiştir. Yol kesmenin en kötüsü, Allah'a, Peygambere, doğruya, güzele, hakka ve hakikate giden yolu kesmektir. Yol açmanın en güzel çeşidi de insanın, doğruya giden yolunu açmak ve bu yoldaki engelleri kaldırmaktır. Hatta Hz. Peygamber, bununla ilgili imanımızı ölçecek mükemmel bir ölçü ve kıstas vermiştir. Bu ölçü, kendi nefsin için istediğin bir şeyi mümin kardeşin için de isteyebilmektir. 

Hz. Peygamber, bu sözünde biri, Iâilâhe illallah, diğeri yolda insanlara eziyet veren bir maddeyi kaldırıp atmak olan iki hedef göstermiştir. İşte bu iki hedefin arasında meydana gelebilecek her anlamlı ve insanlığını yararına davranış, aslinda imandandır ve onun bir yansımasıdır. Dolayısıyla Hz. Peygamberin iman tarımı, sosyal boyutu olan bir iman tanımıdır ve klâsik akait ve ilmiһа! kitaplarındaki teorik iman tanımından biraz farklıdır. Zira Hz. Peygamber, teorik imanla birlikte pratik iman üzerinde ısrarla durmaktadır. Bu hadisten hareketle imanı teorik iman ve pratik iman olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür, Ancak olgunun algılanmasındaki farklılık, özüne ilişkin bir durum değildir ve bunlar birbirine bağlıdırlar. Böylece teoriyle pratik birbirinin tamamlayıcısı olmaktadır. 

Teorik iman, mümini eyleme ve salih amel işlemeye sevk etmelidir. Gerçekte mümin, teorik imanını pratik imanla gösterebilen kimsedir. Konunun burasında sorgulanması gereken esas sorun, tarihsel süreçte iman anlayışının neden daha çok teorik yönüyle ele alınmış olduğu hususudur. 
Bunun sebebini tek boyutlu olarak ele almak yamilte olabilir. Olayın sosyal, kültürel ve psikolojik arka plânı vardır. Toplum içinde dindarlık algısı 


“Yol kesmenin en kötüsü, insanın Allah'a, Peygambere, doğruya, güzele, hakka ve hakikate giden yolunu kesmektir. Yol açmanın en güzel çeşidi de insanın, очун giden yolunu açmak ve bu yoldaki engelleri kaldırmaktır.” 
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bazen şekli boyutuna indirgenir ve ibadet etmeуеп kimseler dindişi ilârı edilebilir, уа da dinin deerler dünyasına muhalif düşünce ve davranış sahipleri, toplum nezdinde itibar kaybına zorlanır ve dışlanabilir. Bu durumda dinin ritüel algısı öne çıkabilir. 

Diğer taraftan teolojik olarak iman-amel ilişkisi tartışmaları din algısını ve toplum psikolojisini zayıflatıcı boyutlara ulaştığında, koruma psikolojisiyle işin çerçevesi veya şekli ayrı bir önem kazanır. Bu durumda teorik tanım, pratiğe paradoks teşkil etmeden daha çok öne çıkar. Hâlbuki herhangi bir amelin veya dini bir davranışın terkinde, bir insanı iman dairesinin dışına çıkarma yetkisi hiç kimseye verilmemiştir. Fakat bu sosyal problemlerden dolayı böyle söylenmişse işin, hakikati- nin de böyle olduğu anlamına gelmez. İşin hakikati amel imanın parçası değil, ama onun en büyük göstergesidir. Bu itibarla sadece dille inandım demek, imanın göstergesi olarak yeterli değildir. 
İmanın yüzlerce göstergesi, sosyal boyut ya da pratik iman denilen alanlardadır. Pek çok İslâm bilgini şunu söylemiştir; İman sosyal boyutunu kaybettiği zaman Müslümanlar toplumsal dinamiklerini kaybetmeye, dolayısıyla da çökmeye başlar. Günümüzde iman algısı sosyal hayat boyutundan yoksun kalmakta ve vicdanlara mahküm edilmektedir. O zaman da İslâm'ın birey ve toplum üzerindeki ahlâki, sosyal ve kültürel yansımasının önü baştarı kesilmiş olmaktadır. 


Bu hadiste iki kutup gösterilmektedir: Bir kutupta, lâilâhe illallah, yani teorik imanın еп önemli unsuru olan Allah'a iman, O'ndan başka hiçbir varlığa ibadet etmeme vardır. Öbür kutupta da yolda insanlara eziyet veren bir maddeyi kaldırıp atmak vardır. Hz. Peygamber ara unsurlardan birisini de bu hadiste zikretmiştir: “Haya da imandan bir şubedir.” 

“Науа”, daha çok insanların birbirinden utanması olarak tarif edilmiştir. Oysa bu tanım eksiktir. Çünkü һауа, basit bir utanma duygusu olmadığı gibi, insandan çekinme ve toplumdan kaçmak da değildir. Hayâ, iyi işleri yapmaktan kaçmamak, kötü işleri yapmaktan çekinmektir. Hz. 
Peygamber hayayı, bir insanın hayatta oluşunun göstergesi olarak vasıflandırmıştır. Eğer bir insan çok pervasız, tamamen gayriahlâki bir yaşantı içerisine girmişse, aslında o hayatını kaybetmiştir. 
Böylece hayâsını kaybeden hayatını; diri, yaşayan bir insan olma özelliğini kaybetmiş demektir. Dolayısıyla hayâ, hayattır. Nitekim Hz. Peygamber, bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: “Haya etmedikten sonra dilediğini yap.” (Buhari, Ehadisu'-Enbiya, 
51) Böylece Hz. Peygamber, hayâ duygusunu, İnsanı kötülükten alıkoyarı temel ve ahlâki bir mezi- 


yet olarak görmüş ve imanin şubeleri içerisinde zikretmiştir. 

Hz. Peygamberin diğer iman tanımları, bu hadiste çizilen iki çerçevenin arasında yer alan unsurlardir. Bugün birçok insan, bu ikisi arasında yer alan davranışların imanla ilgili olduğunu düşünmeyebilir, Aslında bütün bu davranışlar, imanla ilgilidir. Dolayısıyla iman bütün yönleriyle bir topluma yerleşmedikçe, sadece Allah'a, meleklere, ahirete, peygamberlere inanmaktan ibaret kalıp hayata yansımadıkça, yani vicdanlarda mahküm olduğu sürece, böyle bir imanın, insanlara kazandıracağı fazla bir şey yoktur. Unutulmamalıdır ki dinimiz ekseninde Hz. Peygamberin bize öğrettiği imanın ilkeleri, sosyal hayata yarısımak için vardır. 
Kaldı ki iman esaslarından meleklere iman hususunda kişi kendini murakabe eden, her an gözeten, iyiliklerini ve kötülüklerini kaydeden melek ya da meleklere inanmıyorsa, yahut inandığı hâlde böyle bir gözetimden uzak bir hayat yaşıyorsa, o zaman meleklere imanın, o kişiye pratik faydasının ya da olumlu etkisinin olduğundan söz edilemez. 

Başka bir hadis-i şerif şöyledir: Hz. Peygambere iman nedir ya Resülallah, diye sorarlar. O da, “Seni dünyada mesut yaşatacak bir ahlâk, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilmdir.” buvurur. (Taberani, Mucemu'-Evsat, Hadis No, 5005) 

“Hilm” kelimesi, Türkçeye uysallık olarak çevrilmiştir, fakat uysal kelimesi Türkçede bazen olumsuz anlamda kullanılmaktadır. Hilm, yeri geldiğinde cahille muhatap olmamak, öfkesine hâkim olmak; cahil insanların seviyesine irnmemek ve bütün bunları içine alan bir kavramdır. İşte Hz. Peygamber bütün bunları iman kavramı içinde mütalâa etmektedir. 

Konumuzla ilgili başka bir hadis-i şerifi örnek verelim, Adamın biri bir gün Hz. Peygambere gelir, İslâm ve iman nedir, diye sorar. Hz. Peygamberin bu tür sorulara hiçbir zaman tek cevabi yoktur. 
Onur cevapları kişinin durumuna göre farklı olmakta veya farklı bir boyut taşımaktadır. Hz. Peygamberin bu soruya farklı cevapları şöyledir: “Güzel sözdür, insanlara ikramda bulunmaktır, hoşgörüdür, sabırdır.” (Taberani, Mucemu'i-Kebir, Bab 4, s. 
440) Sabir kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de “direnin” demektir. Sabir hiçbir zaman kötülüğe katlanmak апlamına gelmez. O, başınıza gelen musibetlere karşı direnç göstermek, yıkılmamaktır. Görüldüğü üzere bu hadiste iman, güzel söz, yedirmek/ikram- da bulunmak sabir ve hoşgörü olarak tanımlarmaktadır. 

Hz. Peygamber, diğer bir hadis-i şerifte, “Yapılan bir iyilik seni sevindiriyor ve yapilan bir kötülük seni üzüyorsa, bil ki sen gerçek müminsin.” buyu- 


I DİN-DÜŞÜNCE-YORUM 


rur. (Beyhaki, Suabu'l-Iman, Hadis No. 6737) Hatta Hz. 
Peygamber, bir başka sözünde bu konuyu açıklarken, “kötülük göğsünüzü daraltıyorsa” yani kötülükten sonra kalpte, gönülde bir şeyler düğümleniyorsa ifadesini kullanır. İşte bu, Hz. Peygamberin koyduğu, herkesin kendisinde görebileceği mükemmel bir ölçüdür, à ... 

Bir başka sözünde Hz. Peygamber, “Sizden biri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz.” buyurur. (Buhari, Iman, 7) Bu sözün anlamı сок ağır olduğu için, “Каmil bir mümin olamazsınız.” şeklinde yorumlarmıştır. Çünkü onun bu tür sözleri, insanları iman dairesinin dışına çıkarmak için değil, imanın gereklerini anlatmak için söylenmiştir. 

Hz. Peygamberin iman tasavvurunun anlaşılması bakımından son olarak şu hadis-i şerifi zikredelim: “Komşusu açken tok yatan, gerçek mümin olamaz.” (Heysemi, Mecmau'z-Zevald, 8/169) 


Hadis kitaplarımızda imanla ilgili bölümler incelendiğinde karşımıza bu konuyu anlatan yüzlerce hadis çıkar. Bütün bu hadislerden hareketle, Hz. 
Peygamberin dünyasında imanın, teorik olmaktan çok, teorik imana bağlı pratik bir iman olduğu ve sosyal hayatta kendisini göstermesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Hz. Peygambere gelen vahiyde iman, bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Eğer iman, teorik boyutuyla vicdana mahküm edilirse, kişinin bu ṣekilde iman etmesi, Allah ile olan irtibatını kopartır. 
Yine iman, sadece sosyal hayattaki birtakım iyiliklerle tarif edilirse bu da yanlış bir tanım olur. 
Kur'an'ın ve Hz. Peygamberin iman anlayışının çerçevesi, kendi içinde tutarlı bir iman anlayışıdır. 
İman, bir bütün olarak Allah'ın varlığını kabul ederek yaşamak ve onun kendisiyle, insanlarla ve tabiatla ilişkilerini düzenleyen bütün emir ve yasaklarına uymaktır, 


Netice itibariyle iman, dil ile kalp arasında biten bir akid değil, bütün bir varlığı yorumlayan temel bir disiplindir. Bu disiplinin mihveri ise Allah inancıdır. Allah inancı ile başlayıp ahiret inancı ile tamamlanan “amentü” dünyasında insanın varlığı anlam kazanır. İnsan, yaratılışın, yaşayışın ve ölümün anlamını imanla bulur, 


“Eğer bir insan çok pervasız, tamamen gayriahlâki bir yaşantı içerisine girmişse, aslında o hayatını kaybetmiştir. 
Böylece hayasını kaybeden hayatını; diri, yaşayan bir insan olma özelliğini kaybetmiş demektir. Dolayısıyla hayâ, hayattır.” 
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Tevhid-i Tedrisat ve 





Tevhid-i Tedrisat Kanunu, sadece 


Kur'an Kursları 





Bir önceki yazımda (Aydın, Mart, 2006) ülkemizde sayıları çok az olmasına rağmen sesleri oldukça gür çıkan kimilerinin, Iâik sistem içinde Kur'an Kursunun varlığını uygun görmediklerini, Kur'an Kursu üzerinden lâiklik tartışmaları yapmalarını değerlendirmiştim. Burada da, aynı kişilerin Iğiklik adına Kur'an Kursunun varlığına karşı çıkarken ileri sürdükleri gerekçelerden biri üzerinde durmak istiyorum. 
O da; Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu'dur. 

Nedense ülkemizde her ne zaman din eğitimi söz konusu edilse, buna olumsuz yaklaşanlar hemen olur olmaz biçimde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu dile getirmektedirler. Bir bakıma bu kanun, din eğitimine engelmiş gibi bir hava estirmektedirler. Oysa bu kanun, ülkemizde din eğitiminin garantörüdür. Tevhid-i Tedrisat Kanunu var olduğu müddetçe (ki değiştirilmesi teklif edilememektedir), örgün eğitim kurumlarında din eğitimi yasal olarak ortadan kaldırılamaz. Nitekim, bir zamanlar okullardaki din derslerini programlardan çıkaranlar, bunu hiçbir yasal düzenlemeye gitmeksizin yaptıkları gibi, bu dersleri yeniden okul programlarına koyanlar ve kapanarı mesleki din eğitimi kurumlarını açanlar da, yaptıkları bu işi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dönüş olarak nitelemişlerdir. (Bk.Aydin, 2005, 122) 

Bu kanunun din eğitimiyle ilişkisini iyi değerlendirebilmek için onu bütün olarak tekrar görmekte yarar var: 

Madde 1: Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiyye ve tedrisiyye Maarif Vekâleti'ne merbuttur. 

Madde 2: Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti yahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler, Maarif 


mesleki din eğitiminin değil, bu okulla- Vekâleti'ne devir ve raptedilmiştir. 

rin dışındaki ilk ve orta dereceli okullar- O Madde з: Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti da din derslerine yer verilmesinin de bütçesinde mekâtip ve medarise tahsis dolaylı olarak yasal garantörüdür. olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir. 





Madde 4: Maarif Vekâleti, yüksek diniyyat mütehassısları yetiştirmek üzere, Darulfünun'da bir ilâhiyat fakültesi tesis ve imamet hitabet gibi, hidemat-ı diniyyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetismesi için de ayrı mektepler küşad edecektir. 

Madde 5: Bu kanunun nesri tarihinden itibaren, terbiye ve tedrisat- umumiyye ile müştağil olup, şimdiye kadar Müdafaa-i Milliye'ye merbut askeri, rüşdi ve idadilerle Sıhhiye Vekâletine merbut oları daruleytamlar, bütçeleri ме hey'et-i talimiyyeleri ile beraber Maarif Vekâletine raptolunmuştur. Mezkur rüşdi ve idadilerde bulunan hey'et-i talimiyyelerin cihet-i irtibatları, atiyen ait olduğu vekâletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler, 
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Нег şeyden önce Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu çıkaran irade, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kuran kursu'nu oluşturup, ona resmen öğretim kadrosu tahsis eden iradedir. 


orduya nisbetlerini muhafaza edeceklerdir. 

Görüldüğü gibi bu kanun hem ortaöğretim hem de yüksek öğretim düzeyinde, mesleki din eğitim-öğretiminin yürütülmesinin açıkça ve doğrudan dayanağıdır. Nitekim, bu kanun yürürlüğe girer girmez, hemen (1923-24 öğretim yılinda) 29 İmam-Hatip Mektebi ve İstanbul Darulfünun'unda 
İlâhiyat Fakültesi açılmıştır. 


Tevhid-i Tedrisat Kanunu, sadece mesleki din eğitiminin değil, bu okulların dışındaki ilk ve orta dereceli okullarda din derslerine yer verilmesinin de dolaylı olarak yasal garantörüdür, Çünkü, bu kanun yürürlüğe girdiği zaman, her tür ilk ve orta dereceli okulların, ilköğretime öğretmen yetiştiren kurumların müfredat programlarında Din Bilgisi dersi yer almaktaydı. (BkYücel, 1994, 157 
vd.) Bu filli durumla ilgili hiçbir maddenin Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun muhtevasinda yer almaması, kanun koyucu- nun bu uygulamayı onayladığını, aynen kabullendiğini göstermektedir. Şayet, bu uygulamalar kanun koyucu irade tarafından yanlış görülseydi, Kanun'da mutlaka bu konuyla ilgili bir veya birkaç maddeye de yer verilirdi. O günün şartlarında medreseleri kapatan iradenin, bunu yapmaktan çe- 
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Kuran kursları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetimi altında açılmakta ve öğretimini sürdürmektedir. Bu kurumların açılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın tam bir is ve fikir birliği söz konusudur. 


Yukarda sözü edilen o az sayıdaki kişiler, Kur'an kursunun varlığının aynı zamanda 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na aykırı olduğunu ileri sürmektedirler. Onlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönetiminde Kur'an kursu eğitiminin olması, Cumhuriyet öncesi ikili eğitimi anımsatmaktadır; dolayısıyla Tevhid-i Tedrisat'a aykırıdır. 

Kur'an kursunun Tevhid-i 
Tedrisat'a aykırılığı temellendirilmeye çalışılırken çok tuhaf, alâkasız benzetmeler yapılmaktadır. Sözgelimi, Kur'an Kursları, sıbyan mekteplerine, mahalle mekteplerine benzetilerek aralarında paralellikler kurulmakta; Diyanet İşleri Başkanlığı da, Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti'nin yerine konulmaktadır. Bunun doğal uzantısı olarak da, din eğitimi yapmakla Kur'an Kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı'na alternatif olduğu, dolayısıyla eğitimde iki başlılığa yol açtığı iddia edilmektedir. (Ek. Çelenk, 17.12. 
2003) 

Kısacası, söz konusu iddiayı temellendirmede zorlanılmak- ta; mantıksal tutarlılığı olmayan, gerçeklere dayanmayan, yasal zemini bulunmayan sözler dile getirilmektedir. Alabildiğine siyasallaşmış bir söylemle konuyu ele aldıkları görülen bu kişiler, âdeta konu etrafında spekülasyon yapmak- 


JA DİYANET AYLIK DERGİ MAYIS 2006 


tan öteye geçermemektedirler. 
Bunların asıl maksatlarının, çağdaş bireysel ve toplumsal hayatımızı, dine ilişkin her şeyin tasfiyesi esasına göre yapilandırmak olduğu, satır aralarından açıkça anlaşılmaktadır. 
Kur'an kursu karşıtlıkları da, bu bağlamda kendini göstermektedir. Nitekim bu kurumların “tümüyle kapatılmasındarı yana” olduklarını açıkça belirten de oldu. (Bk, Akdağ, 15.12.2003) Kaldı ki bunlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur'an kurslarının varlığına eğitimde iki başlılık gerekçesiyle karşı çıkarken, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesi suretiyle, iddia ettikleri iki başlılık sorununun çözülmesini önermemektedirler. 

Her şeyden önce Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu'nu çıkaran irade, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an kursu'nu oluşturup, ona resmen öğretim kadrosu tahsis eden iradedir, Bu demektir ki, Tewhid-i Tedrisat'ın mimarı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursunun varlığını, 
Tevhid-i Tedrisat ruhuna aykıп, onu tehdit eder nitelikte görmemiş, bunu eğitimde iki başlılık olarak algılamamıştır. 
1925 yılında yine Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu gerekçe gösterilerek, Kur'an Kurslarının 
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasını öngören teklif, bizzat Atatürk tarafından tasvip görmemiştir. (Bk. Doğan, 1999, 
2/8) 

Kaldi ki, Kur'an kursu örgün eğitim kurumu değil, bir yaygın din eğitimi kurumudur. Bu yönüyle o, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yasayla üstlenmiş olduğu, “halkı din konusunda aydınlatma” görevini yerine getirmesi bağlamında değerlendirilmektedir. Anayasamızın 24. maddesinde şu ifadeler yer almaktadır: “Din ve Ahlâk eğitim ve öğretimi, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.” İşte Kur'an kursu, okullardaki zorunlu eğitim dişında isteğe bağlı din eğitimi talebinde bulunanlara imkân hazırlayan, resmi bir yaygın din eğitimi kurumudur. Bu niteliğiyle o, halkın büyük çoğunluğunun ilgisine mazhar olmuştur. Halkın bu talebini laik, demokratik bir yönetim, asla görmezlikten gelemez, 

Bu kurumlar, Milli Eğitimin genel amaçları doğrultusunda çok önemli bir rol üstlenmişlerdir. Sağduyu sahibi herkes bunun farkındadır. Meselâ 
2003 yılında yapılan Kur'an 
Kursu Yönetmeliği'ndeki değişiklik üzerine başlatılan tartışmalara katılan Babahan, terörün önlenmesi ve ekonomimizin güçlenmesi açısından okullarımızdaki genel eğitime ilişkin yapılması gerekenlere 


ve bu çerçevede genel eğitimin önemine işaret ettikten sonra, “Bu eğitimin diğer ayaği ise temel din eğitimi olarak görünüyor. Çünkü belli ki, Türkiye'de insanlar, çocukları İslâm'ın temel ilkelerini, 
Kur'an-ı Kerim'i öğrensin istiyor.” diyor ve bunun devletin denetiminde olmasını önerdikten sonra ekliyor: “Bu nedenle Diyanet İşleri'nin Kur'an kursları ile ilgili kararının çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Çocukların din eğitimi ailelerin bir tercihidir. Bu eğitimin doğru mecrada verilmesi ise çok önemlidir. Çünkü lâiklik aynı zamanda ailelerin inançları ne olursa olsun, çocuklarına dinlerini öğretme hakkını da içerir. Bu yapılırken çocukların sapık ideolojili insanların eline emanet edilmemesi önemlidir.” (Вабаһап, 08.12.2003) 

Meselenin bir başka yönü de şudur. Kur'an kursları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetimi altında açılmakta ve öğretimini sürdürmektedir. 
Bu kurumların açılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın tam bir iş ve fikir birliği söz konusudur. 

Ne var ki, sözü edilen kimseler, bu iki kurumun Kur'an kursu eğitimindeki işbirliğinin daha ileri noktalara götürülmesine de itiraz etmektedirler. 
Meselâ, yukarda sözü edilen yönetmelik değişikliği üzerine yapılan itirazlar arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaz Kur'an kurslarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarından yararlanma talebine karşı çıkışlar 


da yer almaktadır: “Diyanet'le 
Milli Eğitim'i iç içe sokmak, öğrenim birliğini bir kez daha bozmak demektir ki, bu bizi yeni bir karmaşa ve kaosa götürür.” 

Bu konuda dikkati çeken bir nokta da şudur: Milli Eğitim Bakanlığı dışında birçok bakanlığa bağlı örgün eğitim kurumları açılmıştır. Ne hikmetse kimse bunları gündeme taşıyarak eğitimde iki başlılık şöyle dursun, çok başlılığın olduğundan söz etmemekte, şikâyetçi olmamaktadır. 


Eğitim kurumlarının tek elden yönetilmesi, sadece din eğitim-öğretimi söz konusu olunca akla gelmektedir. Demek ki onlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetiminde olmayanlardan sadece din eğitim-öğretimi, Tevhid-i Tedrisat'ın öngördüğü “fikir ve his birliği”ni o engellemektedir. 
Eğer gerçek böyleyse, hepimizin el atması ve çözümü için çalışması gereken çak ciddi bir sorunla karşı karşıyayız demektir. O takdirde Kur'an Kurslarının varlığını değil de, bu kurumlardaki eğitimin niteliğini sorgulamaya başlayıp soruna çözüm bulmalıyız. 

Bu noktada, öncelikle şu sorular akla gelmektedir: Gerçek böyle olsaydı, halkın büyük çoğunluğu, böyle bir eğitimi talep eder miydi? Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın yönetiminde gerçekleştirilen eğitimden, özellikle de herkes için zorunlu olan Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi öğretiminden nasibini almış kişiler, böyle bir eğitimi nasıl onaylayabilir? 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında yetişmiş öğreticilerin rehberliğinde, Milli Eğitim'in denetiminde böyle bir durum, nasıl varlığını sürdürebilir? 


Hemen belirtelim ki, Tevhid-i Tedrisat Kununu'nun бпgördüğü, ülkede “fikir ve ruh birliği"ni sağlama hedefini engelleyebilecek bir Kur'an kursu, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alamaz/alma- malıdır. Üstelik öylesi bir 
Kur'an kursu, vatandaşımızın genel tasvibini elde edemez. 


Artık, Kur'an kurslarının 
Tevhid-i Tedrisata aykırılık iddialarını böylesine dayanaktan yoksun olarak sürdürmek yerine, bu kurumların Tevhid-i 
Tedrisat ruhuna katkılarının daha da artırılması için neler yapılabileceği hususunda hepimiz düşünelim, projeler üretelim, uygulamaya koyalım; 
bu konuda elbirliği, işbirliği yapalım. 
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Din İşleri ki Kurulu Uzmanı TRY 


Korkmayan Kalpten '““ 


Allah’ 
Sığınmak 








Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin Yüce Yaralan'a olan yakarışından sadece bir kesit; “Allahim! Когктауап kalpten sana sini пт..." 


Duanın tamamı şöyledir: “Allahımı! 
korkmayan/huşü duymaz kalpten, icabet edilmeyen/dinlenmeyen duadan, doymak bilmeyen nefisten, faydası olmayan ilimden Sana sığınırım...” (Tirmizi, Daavât, 69; Nesâi, İstiâze, 2) Kutlu elçinin, tüm insanlara karşı şefkat yüklü gönlünün derinliklerinden zaman zaman dil formlarına dökülen bu tür dua örnekleri kaynaklarda çokça yer almaktadır. Gerçekten kalp ya da zihin veya gönül dünyamız, diğer insanlarla ve Yüce Yaratıcıyla ilişkilerimizin şekillenmesinde ve onların Allah katında- ki değerinin tespitinde önemli ve can alıcı bir konuma sahiptir. Gönül dünyamız, kabın içerisinde olanı yansıtması misali, bizim aynamız, davranışlarımıza yön veren mihenk taşıdır. Bu itibarla gönlü kirlenen insanın hareket ve davranışları da $ doğal olarak kirlilik eksenine oturmuştur. = Buna karşılık gönül sarayını güzelliklerin © süslediği kimsenin eylemleri de bu erdemler ekseninde şekillenecektir. 
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Aslında kalp, gerek insanlarla gerekse aşkın varlıkla oları ilişkilerde belirleyici bir konuma sahiptir. Güzellikler açısından imanın, sevginin, aşkın, hayatın odaklandığı merkezdir kalp. Aynı zamanda o, kinin, öfkenin, nefretin, küfrün de merkezi olabilecek bir özelliktedir. Güzellikler veya kötülükler adına onun hakim eğilimi, bütünüyle bizi esir alabilmektedir. Onun cezp edici alanına giren gören güz, görmez olur, duyan kulak duymaz olur, meydan okuyan akıl, âkletmez olur, Öyle ki hayat ve memat, varlık ve yokluk, âdeta ona kilitlidir. O, fiziksel açıdan işlevsiz hâle geldiğinde nasıl hayat duruyorsa, manevi alanda da kalbin işlevsiz hâle gelişi, rahmet peygamberinin söylemi ile Allah'a sığınılacak bir durumdur. Zira böylesi kalbin ve onun etrafında şekillenen kişiliğin, bireysel ve toplumsal ilişkilerinde kırmızı çizgileri yoktur ya da yok olmaya yüz tutmuştur. Bu çizgilerin sadece dini alanla sınırlandırılması, “kalp” formuna yüklenen anlam ve misyonun daraltulmasıdır. Oysa bu kırmızı çizgilerin belirlenmesinde, insanı insan yapan ahlâki ve insani değerler bütününün kapsam dışı bırakılması isabetli değildir. Cana kıymanın, hırsızlığın, fuhşun, ilişkiler bütününde sahtekârliğın, kul ve kamu haklarının ihlâl ve gaspının, yüz kızartıcı kabul edilen diğer suçların, insanın gönül dünyası ile ilintisinin olmadığı söylenebilir mi? Sadece din eksenli düşünenler için değil, hemen herkes tarafından “kirmizi çizgiler” olarak nitelendirilebilecek bu ve benzeri husuşların işlenmesine “dur” diyebilecek gönül/vicdan/sağ duyu/iman yoksunluğu değil midir? Onun içindir ki Kur'an-ı Keпгт’ ае kalp, insanların manevi hayatına yön veren bir merkez/motor olarak telâkki edilir ve onun bağlamında kişinin 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Güzellikler açısından imanın, sevginin, aşkın, hayatın odaklandığı merkezdir kalp. Aynı zamanda o, kinin, öfkenin, nefretin, küfrün de merkezi olabilecek bir özelliktedir. Güzellikler veya kötülükler adına onun hakim eğilimi, bütünüyle 


bizi esir alabilmektedir. 


manevi hayatına değişik vesilelerle vurgular yapılır. (Bkz. Bakara, 7, 74; Âl-i İmran, 7, 8, 154; Nisa, 156; Maide, 13, 41; En'am, 25) Örneğin, “Sonra, onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar бпceden yalanlarmakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.” (Yunus, 74), "İşte onlar, Allah'ın; kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir.” (Nahl, 108) ayetlerinde, insanın maneviyat, insani duygular ve erdemler adına merkezi konumunda olan kalbi- nin işlevsiz hâle gelişi dile getirilmektedir. Bu konumdaki insanların pozisyonuna Kur'an'da, “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için varettik...” (A'raf, 179) ayetiyle işaret edilmektedir. 

İşlevsiz hâle gelen kalbe bağlı olarak dış dünyaya açılan pencerelerimiz olan göz ve kulaklarımız da fonksiyonlarını yitirebilmektedir. Açık bir ifadeyle göz bakar, ama işin sırrına ve hakikatine sirayet edemez, Kulak işitir ama gerçeklere iltifat etmez. Bilgi ve algılama organlarımız olarak niteleyebileceğimiz kulak ve göz ile kalp arasındaki bu ilişkiyi şu ayette daha açıkça görmekteyiz. “Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret 


almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur.” (Hac, 
46) Bu ayet ekseninde düşünüldüğünde, gerçekte gözlerin değil kalplerin kör olacağı, kulakların değil gönlün sağır olacağı sonucunu çıkarmak hiç de zor değildir. Dolayısıyla kalbin kör oluşu, düşünce ve duygu, söz ve eylem körlüğünü/yürek kirliliğini beraberinde getirecektir. 
Oysa wüce Yaratan göz, kulak, kalp bunların her birini belirli bir görev icra etmeleri için insana bir nimet olarak vermiştir. Nitekim, “Allah sizi, analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” (Mahi, 78) ayetlerinde bu hususa işaret edilmiştir. Görürüz, duyarız, kalbimizin derinliklerinde bunları test eder, doğru ve yanlışa, iyi ve kötüye karar veririz. Fiziksel açıdan da öyle değil midir? Vücutta kirlenen kan, toplardamarlarla kalbe ulaşır, orada temizlenerek tekrar atardamarlar aracılığıyla bede- ne kanalize edilir. Manevi alanda da böyledir. İyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, hayır ya da günah adına dış dünyadan topladığı veriler, işlevini yitirmemiş kalp/vicdan/gönülde bir teste tabi tutulur ve vicdanı rahatsız etmeyecek hususlar benimsenerek hayata bu eksen yön verilir. 

Kur'an'da, kişinin olumlu ya da olumsuz eylemlerinin, ihlâl ettiği kırmızı çizgilerin kalbi doğrudan etkilediği belirtilir. 
“Hayır hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.” (Mutaffifin, 14) 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Sevgili Peygamberimiz de, 
“,.Dikkat edin. Vücudunuzda bir çiğnemlik et parçası vardır. 
Eğer o sağlıklı/fonksiyonel olursa, vücudun tamamı sağlıklı olur. Şayet o bozuk/işlevsiz olursa, vücudun tamami bozuk olur. Haberiniz olsun bu et parçasi kalptir.” (Buhari, İman, 39, Büyü', 2; Müslim, Müsâkat, 107; Ebu Davud, Büyü, 3) sözüyle, Kur'an'ın önemli bir misyon yüklediği merkez olan kalbe/yüreğe ayni paralelde vurgu yapmıştır. 





Allah'tan korkmayan 
“kalplerin buluşma noktası, maddedir, makamdır, dahası fani dünyanın zevk ve lezzetleridir. Şunu ilâve etmek gerekir ki, bu özellikteki insanların dünya tekellerine verilse yine de tatmin olmazlar. 


İnsanın kendisini ahlâka, erdeme, mükemmeliyete ulaştıracak ilke ve kuralları zaman zaman ihlâl veya ihmalinde ya da daha geniş kapsamıyla yaratılış ve var oluş amacı ile örtüşmeyecek türden negatif davranış biçimleri sergilemesinde, korkmayan/sorumluluk o bilincinden uzaklaşmış bir kalbe sahip oluş önemli bir etkendir. Başka bir deyişle bu tür eylemler, gönül/kalp/yürek kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Küçümsenemez ama çağımızda kirlilik denildiğinde öncelikle ekolojik 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dengenin bozulmasında etkin olan çevre kirliliği hemen akla gelmektedir. Oysa ahlâki değerlerdeki erozyon, insanlardaki gönül kirlilikleri üzerinde durulmasi gerekli, önemli sosyal ve toplumsal olgulardan biri belki de en başta gelenidir. Zira hemen her kirliliğin temelinde gerçek anlamda Allah'tan korkmayan kalplerin, kirlenen yüreklerin önemli bir etken olduğu inkâr edilemez, Gönülde, sözde, ahlâkta kirlenen, hiçbir değer tanımayan insan, sadece çevre için değil, toplumun huzur ve güveni açısından da büyük problem teşkil etmektedir. 
Böylesi yüreği kirlenen insan, ahlâki ve insani erdemleri çiğnemekten hiç de rahatsız olmaz. 
Kâinatın efendisinin ifadesiyle o, özelde hayâ perdesini yırttığından; genelde de insani değerler bütününü hiçe saydığından ne yapsa yeridir. Onun için varsa yoksa menfaatidir, rahatıdır. Zira Allah'tan korkmayan kalplerin buluşma noktası, maddedir, makamdır, dahası fani düriya- nın zevk ve İezzetleridir. Şunu ilâve etmek gerekir ki, bu özellikteki insanların dünya tekellerine verilse yine de tatmin olmazlar. Sorgulanma bilincinden uzak, ötesini hedeflemeyen, ötekinin hakkını düşünmeyen insanların neler yapabileceklerini her an gözlemleme imkânına sahibiz. 

Sözün özü bu konumdaki kimseler yaptığı her gayri meşrü işe, meşrü (!) kılıf uydurma gayгей içindedir. Aslında, “Ey Миhammed! Hevâ ve hevesini tanrı edinen, bilgisi olduğu hâlde Allah'ın şaşırttığı, kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü?...” (Câsiye, 
23) ayeti, bütün hislerimize ve aktarılanlara gayet veciz bir şekilde tercüman olmaktadır. Servetlerin, şehvetlerin, kural ve sinir tanımayan nefislerin, makamların, dünya haz ve lezzetle- 


rinin, cehaletin kör ettiği gönüllerin, sosyal ve toplumsal ilişkilerde sıkıntısı çekilmiyor mu? 
Gerçek şu ki, bölgesel ve global bazda insanlığın yaşadığı sıkıntı ve huzursuzlukların temelinde, bu gönül kirliliği yatmaktadır. 
Oysa çağımız insani olarak ders ve ibret alacak muazzam bir tarihsel birikime ve tecrübeye sahibiz. Ama bu tecrübenin doğru okunmasında ve hayata geçirilmesinde, gören, duyan kalbe/kalplere oldukça fazla ihtiyaç vardır. 


Materyalizmin alabildiğine etkinleştiği çağımızda, Allah'a gönül vermiş müminler olarak herhâlde kendimizi bu yürek kirliliği bağlamında test etmemiz, sorgulamamız ve de ilâhi öğretiler ekseninde durum tespiti yapmamızın kaçınılmaz olduğu kanısındayız. Tabii ki her mümin Rabbe yakarışlarında en güzel örnekleri (a.s.) gibi, Allah'tan korkan bir kalbe sahip olmayı dile getirir. Ancak bunun yolu sadece sözden değil, aynı zamanda dini ve insani sorumluluklarımızı yerine getirmekten geçer. Özlü ifadesiyle nefsi temizleme ya da gönlü masivadan arındırma, kendine gelme/kendini bilmeden geçer. Allah'tan korkan bir kalbe sahip oluş, yaratılışın esrarını, iliklerine kadar hissetme ve kavramadan geçer. Böylesi bir kalp, gönle ve görünene hakim olmaktır. Ne olduğunu, ne olacağını var oluşsal açıdan yaratılış hikmet ve gayelerini idrak ederek, iç duygularına ve eylemlerine bu eksende yön vermektir. Bunun doğal sonucu kendisiyle, diğer insanlarla ve Yüce Mevlâ ile barışık olma hâlidir. 

Ya Rabb! Korkmayan kalpten, icabet edilmeyen duadan, doymak bilmeyen nefisten, faydası olmayan ilimden Sana sığıгип. | 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tefekkür tezekkür ve arınma 


“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ме şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!” (Âli İmrân, 191) 

Kaos, karmaşa ve telâş (aceleci) kıskacındaki modemi insan/birey, çoğu zaman varlığının ve var oluşunun anlamını (hikmetini), kendine verilen ismin de çağrıştırdığı gibi (insan nisyan /unutan kökünden gelen bir kelimedir) unutmaktadır. Böyle yalıtılmış bir atmosfer içerisindeki düşün(meyjen varlık, tefekkür deryasının hazzını alabilir mi? Yaşadığımız zamanlarını insani için, tefekkür ve onun en önemli ürünü tezekkür ve nihayetinde bunlardan hasıl olan arınma ne anlam ifade edecektir? Bu onun için bir kaygı ve 

ihtiyaç mıdır? 
Tefekkür; kalbin iyi ve kötüyü birbirinden ke- Hikmet kuşunu avlayan ağ: Tefekkür sin bir bil ме ayırmasını sağlayan bir ışıktır, Somut olarak bakıldığında bir anlamda düşünme İambadır. Tefekkürün zenginliğini elde ede- ve zihin yorma eylemi olarak görülen tefekkür, aradı- 





meyen kalbin IŞIĞI tükenir ve enerjisi biter; ğını bulabilmesi için varlıkların anlamları ve kavramlasağlam ipi (urvetu'mwuskâ) yakalayamaz; ha- п arasında kalbin harekete geçmesidir. Bu aşamada, kikat ve dosdoğru yoldan (sırat müstakim) aktif hale geçen kalp yalnız değildir. Diğer taraftan sapar; 


akıl ve zihin de muhakeme formatına/moduna geçmektedir. Akabinde iyiyi ve kötüyü ayırt etme organı 

kalp, içindeki ışığı, yani vicdanı devreye sokmaktadır. 
(Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 11. baskı, İstanbul 1995, 518) 

Hakiki tefekkür, Var Eden'in zatında ve tahayyüllerde olan değil, nimetlerinde olandır. Zira akıl bu nimet ve hediye okyanusunda dilediği şeyi alacak ve tefükkür âleminin dayanılmaz lezzetlerine gark olacaktır. Arıcak bu mertebede benlik duvarlarını yıkan erdemli insanın dilediği tek bir amaç vardir. O da yalnızca Allah'a yaklaşmak yani ona kul olmaktır. Gerçek kulluğu (ubudiyet) elde eden, Vedud'un (çok çok seven) dostluğunu kazanır. 

Aşkın, dostuluğun anahtarı, tefekkürün de dereceleri vardır. Bu anlamda şehvet ve ihtirasların prangalarından insanı azâde kılan tefekkür, avâm'ın (halkın) tefekkürü olacaktır. İrade, bilinç ve eylem özgürlüğünü elde eden insan, bulunduğu hâl içerisinde gem vurulmaz ve önü alınmaz hazlarını izâle edip (tasfiye), görünmeyen âlemin sâkinlerinden birisi olmaya aday olacaktır. Nihayetinde Yaratan'ın dostları arasına dahil olma lutfuna erişecektir. 


Hakikat erbâbının tefekkürü 


Hakikat ve hikmet rotasına girmenin işaretlerini veren tefekkürüne gelince; yani seçkinlerin (havâsın) tefekkürü. Sıradan insandan farklı olan bu gönül erbâbı; hayat, varlık, bilgi ve kudret gibi yetkinlik vasıflarına sahip olmadıklarını bilirler. Bu özellikler, insana Hakk'ın yanında ebedilik iksiri verecek nitelikler değillerdir. Bunlar, Hz. İbrahim'in Kadim Kitap'ta dediği gibi, 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sonradan kaybolan (âfil), geçici olan alanlardır. Ayni zamanda bu özellikler, bazen insanı donanımlı kılabildiği gibi, bazı zamanlarda insanı hiçliğe indirgeyebilmektedir. 

Bu halkanın insanları, geçici beceri ve kabiliyetleri veren sonsuz bir kudret ve kaynak olduğunu bililer. Nitekim bu Aşkın Varlık'ın, varlığı bizatihi kendindendir. Yani O, hiçbir şeye muhtaç olmamal; ama var olan/edilen her şey, O'na ihtiyaç duymalıdır. 


Varılan bu noktada, fâni olan varlık, kendisinde var olan ve verilenlerin bir ilk ve tek ilkeden neş'et ettiği bilinç düzeyini yakalamakta; yani kendisini bilmekte, arkasından Rabb'ini bilmekte ve ilâhi ilkeyi hatırlamaktadır: “Size gelen her nimet Allah'tandir.” (Nahl, 53) İşte tefekkürün bu boyutu, seçkinlerin tefekkürüdür. 

Seçkinlerin (Havâssu'l-Havâs) tefekkürüne gelince; onlar sahip olamadıkları bir özelliği ve nimeti elde etme anlamındaki bir tefekkür fakirliğinden, var edenin müşahede anlamındaki tezekkürün zirvesine ulaşmış mekânsızlık mekânının yolcularıdır. 
tâbdürrezak Kâşâni, Tasavvuf Sözlüğü, çev: E. Demirli, lstanbul 2004, 144 ) 

Hasılı tefekkür; kalbin iyi ve kötüyü birbirinden kesin bir bilgiyle ayırmasını sağlayan bir ışıktır, lambadır. Tefekkürün zenginliğini elde edemeyen kalbin ışığı tükenir ve enerjisi biter; sağlam ipi (urvetu'l-vuskâ) yakalayamaz; hakikat ve dosdoğru yoldan (sırat-ı müstakim) sapar; sonunda karanlıkların zulmeti içerisinde boğulur. (Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Il. baskı, İstanbul 2004, 
643) 

Derin murâkabe ve tezekkür 


Kalp ve zihni aydınlatan/nurlandıran bir diğer tefekkür eylemi teemmüldür. İyice ve etraflıca düsünme anlamlarına gelen teemmül, derin düşüncelere dalmanın da adıdır. Bu çerçevede süfiler, düşünen ve düşünmeyen varlıklardan uzaklaşarak (sürekli değil) derin düşüncelere gark olur; kalp, zihin ve şuur potansiyelini var edenin sırrına ulaşmak ve bir katre de olsa tatmak için kullanırlar ve bir tek noktada derin murakabe ve tezekkür içerisinde yok olurlar. Nihâi hedef ve maksat, aşkın hakikat dünyalarına seyr-ü seferdir. İşte bu mertebe, fikr-i tam diye ifade edilen derin tefekkür ânı olan teemmül hâlidir/evresidir. (Uludağ, a.g.e., 518) 

Yalnız, konuşan canlılardan bir süreliğine de uzaklaşan hakikat arayıcısı, ayrı zamanda ilkel ve modern tüm teknolojik nimetlerden bağını koparmalıdır ki, görünen ve görünmeyen dünyaların hikmetlerini, derin tefekkürle yani teemmülle elde edebilsin. Teemmülün son aşaması, Cemâl ve Celal aşkın ve eşsiz varlık üzerinde dünyevi çengellerden kurtulmadır. Farklı boyut, anlam ve muhteva- da da olsa, bu husus, Batı'da meditasyon olarak adlandırılıyor. (Cebecioğlu, a.g.e, 643) 


Tefekkürün bir başka türü olan tedebbür ise, hakikati düşünme ve olayların varacağı son noktayı/kerteyi gözden ve gönülden geçirmedir. Bu anlamda Kur'an okurken düşünmek (Nisa, 82; Muhammed, 24; Sâd; 29), hakikat ve mükâşefe tedebbürü ve 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tefekkürü, âriflere mahsus bir hâldir (Uludağ, age, 518), Tedebbürrün iki türü ortaya çıkmaktadır. Insanın kendisi ve varlığı hakkında düşünmesine mev'iza tedebbürü denilirken; Kur'an'ın mânâ zenginliği üzerinde tefekkür etmeye de hakikat ve mükâşefe tedebbürü ismi verilmektedir. (Cebecioğlu, a.g.e., 642) 

Tefekkürün bir başka türü tefehhüm ise, yavaş yavaş anlama ve farkına varmayı dillendirmektedir. 
Buna bir tür içselleştirerek ve hazmederek;sindirerek anlama ve kavrama denilebilir. 


Kendisinin ve var edeninin farkında olan âbi- din/kulun, Allah'ın kudret, azâmet ve rahmüâniyetini anlamasına da tezekkür denilmektedir. (Safer Baba, Istılâahât-i Sofiye fi Vatan- Asliye, Tasavvuf Terimleri, lstanbul trz, 292) Bir başka ifadeyle, tezekkür, tefekkür aracılığıyla elde edilmiş bir şeyi bulmak ve anımsamaktır. Ancak tezekkür, tefekkürden üstündür; çünkü tezekkür, bulunmadığı halde, tefekkür vasıtasıyla zihinde var olan şeyi elde etmek için yapılır. 
(Казапї, а.д.е., 133) 

Tefekkür ve tezekkürün sonucunda, insan sayısiz yeti, kabiliyet ve kazanımların sahibi olur. Bunlar içinden en önemlisi arınma ve temizlenmedir. 
Arınma, insanda hem fizyolojik, hem biyolojik ve psikolojik veya bir başka deyişle hem zihinsel hem ruhsal hem de bedensel değişimler ve dönüşümler yaşatır. Bununla birlikte bir de tasfiye denilen saflaştırma ve temizleme vardır ki, bu hâl arındırma ve saf hâline getirme eylemidir. Yani marifet ve irfan ilkeleri çerçevesinde kalbi temizleme, dünyevi atıklardan ve hastalıklardan arındırmadır. 


Nitekim süfiler nezdinde insan ruhu, görünmeyen âlemden, görünen âleme saf ve ari bir hâlde taşınmıştır. Nefsin arındırılması ve kalbin tezkiyesi (aklaması) gerçekleşirse, insan biyolojik, kimyasal ve ruhsal tüm kirlerden arınır; ölümlü olanlar/sonlu olanlar için geçerli olan örtüler ve perdeler aralanır, hakikat âlemine ruhun ve zihnin yolculuğu kolaylaşir. 

Evveliyatı ak süt gibi saf ve berrak olan insan, nefs hırkasını bedenine dahil edince, kirlilik ve rezâlet kapısı kendisi için açılmış hâle gelmiştir. Ancak, son ilâhi kelâmın ilkelerini kendisine hayat felsefesi edinen insan ise, İslâm'a ve kurallarına muhalefet etmediği süre içerisinde saflaşır, olgunlaşır ve yetkinleşir. (Cebecioğlu, a.g.e., 634) 

Nitekim, “Nefsini kirleten, hüsrana uğrar, tezkiye eden felâh bulur.” (Şems, 9-10) prensibi, nefsi, atıklardan ve rezilliklerden soyutlamayı ve yalıtmayı ifade eder. Bu çerçevede, nefsi yerilen ahlâktan, övülen ahlâka yükseltmeye tezkiye denir. (Uludağ, а.д.е., 335; Cebecioğlu, a.g.e, 661) 


Dinler içerisinde İslâm dini kadar aklın kullanılması ve ilmi teşvik eden başka bir inanç sistemi yoktur, Allah Teâlâ'nın yeryüzüne gönderdiği en son kitap, insanları tefekkürle, düşünüp ibret almakla, aklını kullanmakla sorumlu tutmuştur. Son kısımları “düşünmez misiniz?”, “akıl etmez misiniz?” şeklinde biten çok sayıda ayetin varlığı bir gerçektir. Nitekim Peygamberimiz de bu hususa о kadar önem vermiştir ki, tefekkürü nafile ibadetle- 





rin en başına yerleştirmiştir. Kutlu Elçi'nin ifadesiyle, “Bir saat düşünmek, altmış yıl boyunca yapılan nafile ibadetten daha hayırlıdır.” 

Nihayetinde, Kur'an'ın ve onun tebliğcisi Hz. 
Muhammed'in (s.a.s.) rehberliğinde neşvü nema bulan İslâm toplumu, bir tefekkür medeniyeti ve coğrafyası ortaya çıkartmıştır. 

Kur'an ve hadis cevherleri, tefekkür ve tezekkür kâşillerine, varlıklarının tüm kapılarını sonuna kadar açık tutmaktadır. Bu aşkın sesleniş: “Düşünen ve akleden bir toplumu veya topluluğu”, kendisine muhatap olarak görmek şeklinde, varlık ve benliğini maddi vasıtalardan azâde olarak tezâhür ettirmektedir. Yine akıl ve kalbin birbirini inkâr etmeyen ve yok saymayan ilâhi çağrısı, muhataplarından “tefekkür (düşünme) ve tezekkürün (hatırlama)” türdeşleri olan “taakkul (akletme), tefehhüm tanlama), tefakkuh (idrak etme, kavrama), tedebbür (sonucu, hakikati düşünme) ve teemmülü (derin düşünme)” de ısrarla talep etmektedir. 

Hikmeti elde etmenin başı tefekkürdür 

Aşkın ve ilâhi nidayi gönülleriyle/kalpleriyle işitenler, elde ettikleri bu zenginliklerle arzın hikmet noktalarının keşfine çıktılar. Zira son Peygamber (s.a.s.)'in ifadesiyle, “Hikmet, müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır.” 

İslâm hakimlerinin (filozoflarının) ürettiği ve tekaâmül ettirdiği hikmet, insanlık birikiminin özgün bir tefekkür imalâtı hâline dönüşmüştür. Zira bu fikir zenginliği, Batı düşünce ve kültürüne sınırsız katkı ve çeşitlilik kazandırmıştır. 


Bu hakimlerin zihninde, toplumun tüm katmanlarıyla arzu edilen seviyede iletişime geçemeyen düşünür, cemiyet içerisinde “münzevi”, “garip” ve “yabancı” (Bkz. İbn Bacce, Tedbirü'İ-Mütevahhid, пг; M. Fahri, Resâilu lbn Вассе el-İlâhiyye Il. baskı, Beyrut 1991; İbr Tufeyi, Hayy b. Yakzan, nşr А, Nâdir, Beyrut 1993) gibi konumlara sürüklenmiştir. (Ahmet Arslan, İslâm Felsefesi Üzerine, İstanbul 1999, 320-321) 

Nitekim günümüzde birçok düşünür/mütetek- kir ve filozof, üzerinde anlamlı bir şekilde konuşabileceği alan olarak değerler, idealler, amaçlar ve hedefler sahasını görmektedir. Gerçekte bilimler bize, insanın fizyolojik ve biyolojik yapısı ile ilgili verileri sunmaktadır. Bununla birlikte, bu bilimsel veriler, toplumsal bir varlık olarak insanını ne olduğu, nasıl davrandığı ve rolünün nasıl olması gerektiğini de bildirmektedir. (Arslan, a.g.e., 320-321) 


Ancak bir bütün olarak evrenin, insanla ilgisini, yine insanın Allah'la ilişkisini, bunun yanında insanın tabiatla ilişkisini, yalnız hikmet anlamlandırmaktadır. 

Fakat çağdaş Müslüman aydın şunun da bilincinde olmalıdır ki, o da bilim, teknoloji ve tefekkür geliştikçe ve ilerledikçe vahiy daha iyi anlaşılacaktır. 
Aynı zamanda Kur'an'ı, daha derin ve zengin anlamlar dünyasıyla görmek imkânına kavuşulacaktır. 
Yeter ki insan; akıl, zihin ve kalbini sahte ve maddi mühürlerle kilitlemesin. 

Hikmeti elde etmenin başlangıcı tezekkürdür. 
Bu hâle kavuşmak da, ancak temiz akıl ve kalple mümkündür. Yaratıcı'nın bahşettiği aklı, ihtiras ve 


şeytanın vesveselerine köle edenler, ne iç dünyalarındaki ilhamlarını пе de dış dünyadaki ibret manzaralarını kavrayıp idrak edemezler. Zihinleri, var olan harikulâdelikleri seçemez ve sezemez. Bunlar düşünmezler veya düşünseler bile geçmişe ait olanlara baktıklarında, hayır ve hakkın, hakikat ve irfanin nerede olduğunu bilemezler. Q hâlde ilâhi bir hediye olan hikmet, ancak selim akıl ve temiz kalp sahiplerine bahşedilir, (O, hikmeti dilediğine verir... Bakara, 269) Dolayısıyla gerçeği yakalamış akıl ve hayrı talep eden irade, hikmetin şartı; tefekkür de onun girizgâhıdır. (Elmalılı Muhammed Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Istanbul 1979, II, 914) 


Tefekkürün kazanımları 


Tefekkür sonucunda elde edilen; Yüce Yaratıcı'yı bilmek, O'nun hareket etmeyen ve değişikliğe uğramayan “Bir” olduğunu, her şeyin sebebinin О olduğunu; cömertliği, hikmet ve adaleti ile O'nun bu âleme düzen veren olduğunu bilmektir. Mütefekkirin/Filozofun yapması gereken şey de, gücü nispetinde Yaratıcı'ya benzemeye çalışmasıdır. (Fâгай, Risâle fimâ Yenbaği еп Yukaddeme Kalbe Te'allümi"| -Felsefe, Миг 1325/1907, 63 (Mahmut Kaya, İslâm Filozollarından Felsefe Metinleri, İstanbul 2003, 113-114) 


Bu ifadeler İslâm sufilerinin çok sik dillendirdiği bir hadisi çağrıştırmaktadır: “...Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır... Ben onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı olurum.” (Buhari, Rikâk, 38) 


Diğer taraftan filozofun Allah'a benzemeye çaита, “Allah'ın ahlâkıyla ahlâklarımak” (Râzi, et-Tefsiru'l-Kebir, Tahran trz, Vil, 68) hadisini hatırlatmaktadır. 


Nitekim din, varlıklar hakkında düşünmeyi sürekli öğütlemektedir. Kur'an'da birçok ayet, bu hususu desteklemektedir: “Ey basiret sahipleri ibret alın” (Haşr, 2). Bu ayet, hem akli kıyasın hem de dini kıyasını birlikte kullanılmasının zorunlu olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, “Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı şeylere bakmazlar mi?” (A'râf, 185) ayeti de yaratılmış her şeye ibret ve hikmet nazarıyla bakmayı hatırlatmaktadır. 

Yine Kur'an'da, insanların düşünmek ve tefekkür etmekle sorumlu olduklarını bildiren sayısız ayetlerden bir kaçı da şöyledir: “İnsanlar acaba deveye bakıp da biraz düşünmezler mi, deve nasıl yaratıldı? Göğe bakmazlar mı, nasıl kaldırıldı? Dağlara bakmazlar mı, nasıl dikildi?...” (Gaşiye, 17-19); “Onlar göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler.” 
(Ali İmrân, 191; İbn Rüşd, Faslö'-Makâl (Felsefe-Din İlişkisi), çev: Bekir Karlığa, İstanbul 1992, 64-65) 

Hülâsa, hakiki tefekkür erbâbı, bedenleri tedavi edip şifa bulmalarına vesile olduğu gibi, öncelikle kendi nefsini eğitmek amacıyla yeri geldiğinde mübah olan hazların birçoğunu terk edebilendir. (Ebü Bekr er.Râzi, Kıtabu'l-Siretü'l-Felsefiyye (Resâilu Felsefiyye içinde), V. baskı, Beyrut 1982, 102) Sonra da hayat ve servetin girdabında boğulan erdemleri ve ilâhi ilkeleri unutan ve kaybedenlere her iki âlemin kapılarini açan, ebedi formülleri veren ve doyumsuz iksiri sunabilendir. 
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ш... VE SOSYAL HAYAT 


Prof. Dr. Mustafa Nutku 





Bu dünyaya kendi isteğiyle geldiğini, be- 


Haya 


Ф anait Istrati adlı meşhur Batılı romancı; “Hem in- 





t 


Ir? 





san olmak hem de hayati hayvanlardan daha az anlamak, ne hazin şey...” demiştir. İnsanların “hayat görüşüm”, “bana göre hayat”, “hayat felsefem” gibi girişlerle söyledikleri, “hayat nedir?” sorusuna doğru cevap olabilmek- 


denini, azalarını, şuurunu, hislerini, hafızası- ten ekseriyetle çok uzak kalmaktadır. 

nı, muhakemesini ve insan olarak DÜLÜN şimdiye kadar “hayatın ne olduğu” varlık unsurlarını kendisinin meydana де- hakkında bahis konusu olabilecek bir feltirdiğini iddia edebilecek hiçbir normal іп- sefi görüş bile ortaya konulamaması, “hasana rastlanmaz 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yat nedir?” sorusunu fevkalâde alâka çekici hâle getirmektedir. Madem hayat, en basit şekli kabul edilen bitki hayatından itibaren, hayvanların hayatı ve insanların hayatı şeklindeki даһа gelişmiş şekilleriyle binlerce yıldır var olduğu halde, bunun mahiyeti hakkında şimdiye kadar insanların fenleri ve felsefeleri bir açıklamada bulunamamıştır. Bu hâl, hayatın inkâr edilemez hakikatının açıklamasını, fenlerin ve felsefenin dışında aramaya bizi mecbur bırakmaktadır. Fenlerin ve felsefenin dışında da, hayatın açıklamasını sorabileceğimiz, sadece din vardır. 

Allah (c.c.); “Muhyi”, yani “hayatı veren”dir. Hayat; hakikatlerin en şereflisi, en temizi, en büyük nimet, kudret-i ezeliyenin en büyük ve en ince ve en acib bir mucizesi, dışı da içi de, iki yüzü de lâtif olduğundan ve insanlara hoş gelmeyen hiçbir çirkin tarafı bulunmadıından, Allah (c.c.) “Yuhyi” sıfatını tecelli ettirirken, insan aklının nazarında, kudret elinin perdecisi olarak Sânii gizleyecek sebepleri, vasıtaları araya koymamıştır. 
Bu sebeple, başta biyoloji (hayat bilimi) olmak üzere, nakle dayanmayan fenler ve felsefeler, hayatın mahiyetini açıklayabilmek için, bu açıklamalarını dayandırabilecekleri sebepler ve vasıtalar bulamamakta, bundan dolayı da hayatın mahiyetini açıklayamamaktadır. 


Allah (c.c.)'ın diğer bir sıfatı olan “Mumit” ise, “mevti (ölümü) veren” mânâsındadır. Ölümün ekseriya zahiri yüzü іпѕапlara hoş gelmediği için, Allah (c.c.) hakikatte öldüren kendisi olduğu hâlde, insan aklının паzarında kudret elinin perdecisi olacak ölüm sebeplerini ve bu sebeblerin de üstünde dört büyük melekten biri olan Azrail (a.5.)'i ölüm meleği olarak, vasi- ta kılmıştır. İnsanlar, bir akraba veya dostlarının ölümü hâlinde, büyük ekseriyetle bu sebepler ve vasıtalara takılırlar ve Allah (c.c.)'ın İzzet ve azametine karşi bir söz söyleyene pek rastlanmaz, Ölüm için Allah (c.c.)'ın koyduğu bin bir sebep ve vasıta vardır: Çeşitli hastalıklar, yaşlılık, çeşitli kazalar, harpler, darbler ve kendisi de Allah (c.c.)'ın öldürme fiiline bir perde olan Azrail (a.5.). 

Hayatı veren de, ölümü veren de Allah (c.c.) olduğu hâlde, hayatı verirken insan aklının nazarında perde olacak hiçbir sebep ve vasıta koymayıp, ölümü verirken ise çeşitli sebep ve vasıtaları insan aklının nazarında perde yapması, Allah (c.c.)'ın bir hikmetidir. Ölüm meleği olarak Hz. Azrail (a.s.)'in vazifeli olmasına mukabil, “hayat meleб (?) olarak bir melek isminin duyulmamış olması, hayat ile kudret-i ilâhiye arasında zahiri bir sebep bulunmadığının bir delilidir. 

Bu dünyaya kendi isteğiyle geldiğini, bedenini, azalarını, şuurunu, hislerini, hafızasını, muhakemesini ve insan olarak bütün varlık unsurlarını kendisinin meydana getirdiğini iddiâ edebilecek hiçbir normal insana rastlanmaz; böyle bir iddiada bulunana deli nazarıyla bakılır. 
İnsan, bu varlığını kendisi meydana getirmiş olamayacağı gibi, anasi-babası, tabiat, tesadüf, ew- 


DİN VE SOSYAL HAYAT (Е 


Hayat, Allah (с.с.)іп bize en büyük nimetidi Dünya hayatı, bize âhiret hayatını kazanabil mek için verilmiş bir imtihan fırsatıdır. Ebedi ап! 
ret saadeti imanla kazanılır; fakat hayat olma 


dan iman olmaz. 


ren bilinci (7), vs. de yapmış olamaz. Bu fiilin sahibi, ancak tek (маһа) bir Allah (c.c.) olabilir. 

Hayat, Allah (c.c.)'ın bize en büyük nimetidir. Dünya hayatı, bize âhiret hayatını kazanabilmek için verilmiş bir imtihan fırsatıdır. Ebedi âhiret saadeti imanla kazanılır; fakat hayat olmadan iman olmaz, Yani, imtihana girilmeden imtihanda muvaffak olunmaz! 

İnsanlar umumiyetle gaflettedirler; yaşadıkları hayatın kendilerine kimin tarafından, niçin ve ne maksatla verildiğini, bu hayati nasıl yaşamaları icap ettiğini, bu hayattan sonra kendilerini neyin beklediğini bilmeden bu dünyada yaşar ve giderler. 
Bu, okyanusun içinde olduğu hâlde okyanusu bilmeyen balıkların hâline göre, çok daha fazla garip karşılanacak bir hâldir. 
Çünkü, balıklarda akıl yoktur ki, içinde yaşadığı okyanusu bilebilsin. İnsana ise hem hayat, hem de akıl ve cüzi irade verilmiş ve bunları iyi kullanabilmek mesuliyeti ona yüklenmiştir. Verilen her hakkın ve nimetin, bu hak ve nimeti iyi kullanabilmek mesuliyetini de yüklemesinin en mühim misali; insana diğer can- 
Шага nispeten en mükemmel şekliyle bu hayatın ve onunla birlikte aklın ve cüzi iradenin verilmiş olmasıyla ona yüklenen mesuliyettir, denilebilir. 

Bütünlemesi ve telgfisi olmayan bu dünya İmtihanında, 
“akıllı geçinenlerin değil de “hakikaten akıllıca yaşayanlar"'ın yapacağı, en sonunda kendisine ebedi kazanç getirebilecek şekilde yaşaması ve ebedi zararına 


sebep olabilecek hâllerden uzak kalmaya çalışmasıdır. Yaratan'ını, onun kendisine gönderdiği elçisini, kitabını tanıması; kim olduğunu, nereden geldiğini, nasıl hayat sahibi olduğunu, nereye gittiğini, ölümün mahiyetinin ne olduğunu anlaması ve bu anlayışla yaşamayı, en başta gelen vazifesi bilmesidir. 

“Hayat nedir?” sorusunun, insanların ortaya koyduğu fenlerde ve felsefelerde bulunmayan cevabını veren, Allah (c.c.) 
kelâmı Kur'an'daki ayetlerden 
Bakara suresi'nin 28. ayeti; aynı zamanda insanın пе için yaratildığı, vazifesinin ne olduğu, nereden geldiği ve nereye gittiği- ne dair en mühim sorulara da kısa bir cevaptır. Bu ayet, hayatın Allah tarafından verildiğini, bu dünya hayatındaki ölümün zamanın geçmesiyle değil, Allah tarafından husule getirildiğini, bu dünyadaki ölümden sonra ahirette yine Allah tarafından ikinci defa hayat verileceğini, haşr ve kiyametle tasfiyeden sonra, zıtların birbirinden ayrılacağıni, sebepler ve vasıtaların ortadan kalkacağını, herkesin Sâani'ini perdesiz görebileceğini ve hakiki Maâliki'ni bileceğini de özetle bildirmektedir. Âyet mealen şöyledir: 

“Ме suretle Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatinız yoktu; О size hayatı verdi; sonra sizi öldürecektir. Sonra yine hayat verecektir; sonra опа rücu edip gideceksiniz.” (Bakara, 
28) 
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atan, Arapçadan Türkçeye geçmis ve Türkçelesrnis bir kelirnej dir. Lügatte; “Yerleşmek, ikamet etmek” anlamlarına gelmektedir. Istılahi olarak da; “Bir milletin ya da milletler topluluğunun 

hayatını sürdürdüğü belli sınırlar içerisinde bulunan toprak parçasına” denir. Vatan sevgisi ise; kişiyi О toprak parçasına bağlayan en kuvvetli bağdır. 

Kültür; dil, din, tarih birliği, ahlâkta, eğitimde, töre ve geleneklerde ortak duygu ve davranışlar, milleti millet yapan değerlerdir. İşte bu sebeple millet ile vatan, ruh ile beden gibidir. Her millet, dili, ortak inançları, kültürü, örf ve âdetleri ile, özgür bir şekilde yaşamak ister. Çünkü bağımsız bir vatan olmadan, bir milletin kendine âit değerleriyle özgürce yaşaması imkânı yoktur. 

Tarihte Mısır'la Filistin arasında yaşayan Amalika kavminin İsrailoğullarına saldırması ve onları perişan edip, yurtlarından çıkarma- aai sı olayı, Bakara suresi 246. ayette şöyle anlatılmaktadır: | 

“Kendileri için gönderilmiş bir peygambere; “Bize bir hükümdar gönder ki başımıza geçsin de Allah yolunda savaşalım' dediler. *Size savaş yazılır da ya savaşmazsanız!' dedi. “Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz hâlde neden savaşmayalım?' dediler. Üzerlerine savaş yazılınca. İçlerinden pek azı haгіс dönüp kaçtılar.” 

Bu ayet-i kerime, vatanlarından çıkarılan insanların, yine о vatanlarını elde edebilmek için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. 

Misa suresi 66. ayette ise; “Eğer onlara 'kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın” diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı müstesna, bunu yapmazlardı.” buyrularak insanların vatanlarına bağlılıği vurgulanmaktadır. 

Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde; “lki gözü cehennem ateşi yakmayacaktır. Bunlardan birisi; Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri ise; Allah yolunda (sınırlarında) nöbet bekleyerek geceyi geçiren gözdür.” (Tirmizi, Fezâilu'l-Cihâd, Bab 12, IV, 175.) diye buyurarak vatanını korumak amacıyla nöbet bekleyen kişilerin cehennem ateşinden kurtulacağını belirtmektedir. 
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Tarihe baktığımızda vatanlarına bağlı olan milletlerin hayatlarını devam ettirdiklerini, vatanlarını kaybeden milletlerin ise tarih sahnesinden silindiklerini görürüz. Günümüzde bile milletlerin belli bir toprak parçasını ellerinde bulundurmaları, onların dünyadaki siyasi organziyasyonlara kabulüne, söz sahibi olmalarına, şahsiyet kazanmalarına ve belli bir kimliğe sahip olmalarına sebep olmaktadır. 

Vatan sevgisi, kişinin canını sevmesinden daha önce gelmektedir. 
Çünkü insanlar vatanlarına karşı bir tecavüz söz konusu olduğunda, canlarını feda ederek onu savunmaya gayret göstermektedirler. Bu ruhun altında yatan, kişinin gelecek nesillere kendi ölümüne rağmen, bir vatan bırakma arzusu yatmaktadır. 


Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklâl Marşimizda vatanı şu şekilde tanımlar: 


Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme tanı! 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı; 


Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 


Yine merhüm Akif bu dizelerin devamında; 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Саги, сапап bütün varımı alsın da Hudâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ, diyerek vatandan ayrı kalmamak için cânını ve cânânını feda etmeye hazır olduğunu dile getirmektedir. 

Şair ve yazar Mithat Cemal Kuntay da: 

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kanıdır, 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 
diyerek vatan üzerine vurgu yapmaktadır. 

Bir başka şairimiz Orhan Şaik Gökyay da “Bu Vatan Kimin?” adlı şiirinde şu cümleleriyle vatanın değerini çok açık bir şekilde ortaya koyar mahiyettedir: 

Her taşı bir yakut oları bu vatan, 

Can werme sırrına erenlerindir. 

Bütün bunlardan anlaşıldığına göre, vatanı sevmek, onu herşeyimizle savunmak ve gerektiğinde seve seve onun uğrunda canimizı feda etmek, kutsal bir görevdir. Vatan uğrunda can feda etmeye karşılik İslâm dini manevi bir rütbe vermektedir. O rütbe de şehitlik rütbesidir. Şehitlik mertebesine erişebilmek için, tarih boyunca insanlar seve seve vatanları uğruna canlarını feda etmişlerdir. Bu mertebeye ulaşmak pahasına şanlı tarihimizde sayısız kahramanlık destanları yazılmıştır. Analar oğullarını cephelere “Ya şehit ol, ya gazi.” diyerek göndermişlerdir. Bu ruhla hareket eden cengaverlerin destanlar yazmak ve si- 


linmez harflerle tarihe adlarını yazdırmak haklarıdır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. 
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' er milletin tarihinde, kendisine ışık tutan şevk ve heyecan kaynağı birtakım değerleri vardır. Millet fertleri, bu değerlerin etrafında kenetlendikleri zaman gerçek тапада millet olma şuuruna ererler. Toplumu birbirine kaynaşturan bu değerlerden biri de hiç şüphesiz milli birlik duygusudur. 
sanli tarihimiz, imanımızdan kaynaklanan, milli birlik ruhuyla kazanılmış eşsiz zaferlerle doludur. Bu zaferler, geçmişimizi süsleyen ve geleceğimizi aydınlatan çok önemli dönüm noktalarıdır. Tarih sahnesinde müstesna bir yere ve değere sahip olan Istanbul'un fethi de, bu dönüm noktalarından birisidir. Biindiği gibi İstanbul, tarihi zenginliği ve doğal güzelliğiyle büyüleyici bir şehir olarak daima insanlığın ilgisini çekmiştir. Asırlar boyu hükümdarlar ordularla üzerine yürümüş, şairler ve edipler onun büyüleyici etkisiyle edebi bir çok eserler 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ortaya koymuşlardır. İslâm âlemin- de, Hz. Peygamberin işaretiyle farklı bir ilgi ve alâkaya muhatap olan İstanbul'u fethedebilmek amacıyla, Müslümanlar tarafından çok sayıda seferler düzenlenmiştir. 
(Bu seferler için bkz. Mufassal Osmanlı Tarihi, 1, s. 400.) İlki Hz. Osman zamanında gerçekleştirilen bu seferler sonucunda, Peygamber övgüsüne muhatap olmuş bu şehri fethetmek, cihan padişahı Fatih Sultarı Mehmet Han'a ve onun ordusuna nasip olmuştur. Temelleri Malazgirt'te atılmış olan bu zaferle, milletimiz sesini dünyaya daha gür bir şekilde duyurmuştur. İnsanlık tarihi ise İstanbul'un fethiyle, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasina sebep olan en önemli olaylardan birine şahit olmuştur. 
Tarihte meydana gelen olaylar, amaç, sebep, şahıslar ve sonuç itibariyle değerlendirilir. Bu açıdan İstanbul'un fethini ele aldığımızda 





bunun, insanlık tarihi açısından bir çağı kapayıp, yeni bir çağı açan önemli bir olay olduğunu görürüz. 
Bu fethin milli tarihimiz açısından ayrı bir önemi vardır. Bu mânâda İstanbul'un fethine özel bir anlam katan Hz. Peygamber'in şu hadis-i şerifidir; “İstanbul mutlaka fethedilecektir, Onu fetheden komutan ne güzel komutarı ve onu fetheden asker ne güzel askerdir.” (Ahmet b. 
Hanbel, Müsned Iv, 325) Bu müjde, İstanbul'un fethini diğer fetihlerden ayıran bir özellik olarak göze çarpmaktadır. 

Tarih kitaplarımızda, İstanbul'un fethinin nasıl gerçekleştiği, komutanların dirayeti, askerlerin cesareti ve Allah rızası uğruna şehadet şerbetini içmek için nasıl çarpıştıkları kıvançla anlatılmaktadır. 
Bu fetih, imanın іпкага, ilmin сеһаlete, birlik ve beraberliğin düzensizliğe olan üstünlüğünün bir göstergesidir. İman ile teknik, askeri 


bilgi ve güç birleşince, Allah'ın yardımıyla zafer yolu açılmıştır. 
İstanbul'u fethederek Rasülullah'ın övgüsünü hak eden büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet, çıkardığı bir fermanla, özünü dinimizden alan Fetih anlayışı/ru- hu'nu bir insanlık dersi olarak tüm dünyaya yeniden duyurmuştur. 
Mekke'nin fethinde ilk örneklerini gördüğümüz gibi, İslâm tarihi boyunca fethedilen yerlerde sergilenmiş olan örnek davranışların еп güzellerinden birine İstanbul'un fethinde şahit olmaktayız. Muzaffer komutan Fatih Sultan Mehmet, zaferi müteakip, kendisiyle savaşmış olan herkesi kayıtsız şartsız affetmiş, ayrıca, çıkarmış olduğu fermanla Bizans halkının hasret kaldığı can, mal, ırz ve namus güvenliğini teminat altına alarak, gü- 


ülkesine kadar emniyet içerisinde gitmesini sağlamıştı. Görüldüğü gibi İslâm kültüründeki fetih anlayışı, fethedilen yerlere huzur ve hürriyet bahşediyor, halkını gerçek kurtuluşa ulaştırıyordu. 
istanbul'un Fethi'ni müteakip hiçbir ayrım yapılmadan şehirde yaşayan herkese yardım eli uzatılmis, yoksullar gözetilip sosyal adalet yerleştirilmiş ve örnek yönetim anlayışıyla Bizans halkının öteden beri yaşamakta olduğu zulme sor verilmiştir. Bu erdemli davranışla İstanbul'un fethine gönüllerin fethi de eklenmiştir. İstanbul'u geri almak için harekete geçen kuvvetlere, öncelikle kilise önderleri ve şehrin yerli halkının karşi koymuş olması, bu fethin, Müslümanlara sadece Bizans topraklarını değil, Bizans insanının gönüllerini de aç- 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için yüzlerce film, belgesel vs. yapar, bu başarılarını yeni nesillere anlatmakla bitiremezlerdi. Nitekim tarihlerindeki küçük çapta bazi direniş örnekleri için bunu titizlike uygulamaktadırlar. Bize düşen, “Fatih Ruhunu genç nesle taşımak ve uğrunda yaşamaya değer kıymetlerin neler olduğunu onlara gösterebilmektir. Özünü İslâm'ın yüce değerlerinden alan fetih ruhu, bugün artık daha çok, bilgi ve inançla çalışıp üreterek, ülkemize ve insanlığa yararlı olmak şeklinde algılanmalıdır. Her ferdin sorumluluk bilincine sahip olabilmesi ve vazifesini bu şuurla en güzel biçimde yapmaya gayret etmesi bu anlayışın gereğidir. 
Gerçek ve kalıcı fethin, gönülleri fethetmek olduğu bilinciyle hareket ederek, gelecek nesillerimizi 





nümüze örnek olacak şekilde, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayanan inanç ve ibadet hürriyeti tanımışur. O, bu hareketiyle kendisini öven Yüce Peygamber (5.a.5.)'in izinden yürüdüğünü ve onun övgüsünü gerçekten hak ettiğini gösteriyordu. Bilindiği gibi Rasülullah (s.a.s.) Mekke'yi fethedince, “Bize ne ceza verecek?” diye beklesen halka, “Bugün kınama günü değildir. Hepiniz hürsünüz ve serbestsinizl” buyurmuş ve şehrin valiliğini, daha kısa süre önce kendisine diş bilemekte iken, bu eşsiz davranış karşısında Müslüman olan Attâb İbn Esid'e vermişti. (М, Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1, 292- 
293) Fatih Sultan da Hz, Реудатber gibi davranarak, onun gösterdiği fetih anlayışını takip ettiğini gösteriyordu. Malazgirt meydan muharebesini kazarımış olan Sultan Alpaslan da aynı şekilde davranmış, mağlup etmiş olduğu düşman kumandanını misafir gibi karşılamış, onu serbest birakarak 


tığını net bir şekilde göstermiştir. 
Netice itibariyle, Fatih'in bir armağanı ve İslâm'ın fetih anlayışının bir yansıması olarak, güzel yurdumuzda mevcut olan diğer ırk ve din mensupları, asırlar boyu hiçbir rahatsızlık duymadan yaşaya gelmişlerdir. Bütün bunlar dinimizin ve milletimizin her türlü inanca ve ırka gösterdiği üstün hoşgörüyü aksettiren tarihi belgelerdendir. 
Allah Rasülür'ün müjdesi olarak gerçekleşmiş olan İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünü her yıl aşk ve heyecanla yaşıyoruz. Bu büyük olayı sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için, hicreti, Peygamber Efendimizin konu ile ilgili müjdesini ve İslâm tarihi'ni cok iyi bilmek gereklidir. Şurası bir gerçektir ki, millet olarak, sahip olduğumuz zafer ve başarılarımızı genç nesillerimize yeteri kadar anlatabildiğimiz söylenemez. Eğer, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Zaferi, vb. 
zaferlerin herhangi birini Batılılar gerçekleştirmiş olsaydı, sırf onun 


kendi öz değerlerimizle donatıp, bu ruh ve anlayışa sahip olmalarını sağlamalıyız. Milli gurur tablolarımız olan zaferlerimizi genç neslimize tanıtmalıyız Кі, gençlerimiz “inançları uğrunda fedakârlık yapabilme”nin ne olduğunu anlayabilsinler. 

Bu vesileyle, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden fetih erleri şehit ve gazilerimizle, ülkemiz için her türlü fedakârlığa katlanan ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyor ve yazımı Arif Nihat Asya'nın bir şiirini gençlerimize ithaf ederek noktalıyorum: 

Sen de geçebilirsin yârdan, anadan, serden... 

senin de destanını okuyalım ezberden... 

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden... 

Elde sensin dilde sen... Gönüldesin baştasın; 

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın! 
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Eleştirinin Aile 
İlişkilerine Etkisi 


À nsan olmanın en önemli özelliği ilişki kurabilmesidir. 
İlişki, basit bir bilgi alma verme eylemi olduğu kadar, aynı zamanda nelerin yapılacağına nelerin yapılamayacağına ilişkin emirleri taşır ve davranışları organize eder, İletişim ise, en az iki kişi arasındaki mesaj alışverişi olarak nitelendirilebilir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar en yoğun ilişkileri yaşadığı yer aile ortamıdır. Ailenin en yoğun ilişki yumağı merkezi olma özelliği, yapısın- da barındırdığı roller, rol kalıpları ve statülerden kaynaklanmaktadır. Aile kurumu, toplumun en temel birimi olarak anne baba ve > çocuktan oluşan üç temel statüden Aile kurumu sevgi, saygı, hoşgörü, sadakat oluşsa da aileyi kuşatan birincil ve gibi değer ve erdemler üzerinde kurulmakta ikincil çevrelerle birlikte (akraba, arka- ve gile bireyleri arasındaki ilişkiler sözkonusu 


daş, komşu vb.) oluşan onlarca ilet- değerleri paylaşma, yardımlaşma, dayanışma şim ve etkileşim aile ilişkilerine yön 








hatta çatışma arasında gidip gelmektedir. 
vermektedir. сасу gıdıp g 

Aile ilişkilerinin kendine dönük üç s akak El К yönü vardır: И 


1) Eşler arasinda devam eden ilişkiler, 

2) Ebeveynler ile çocuklar arasında devam eden ilişkiler, 

3) Kardeşler arasında devam eden ilişkiler. 

Aile kurumu sevgi, saygı, hoşgörü, sadakat gibi değer ve erdemler üzerinde kurulmakta ve aile bireyleri arasındaki ilişkiler sözkonusu değerleri paylaşma, yardımlaşma, dayanışma hatta çatışma arasında gidip gelmektedir. Evlilikte en önemli sorunlar arasında; eşler arası iletişim süresi ve kalitesinin eksikliği, kendi aileleri ve eşlerinin aileleri ile olan ilişkileri, toplumsal hayata yönelik davranış ve hissedişleri, ekonomik sorunlarla başa çıkabilmeleri, mesleki durumları, evli çiftlerin kendi aralarındaki sorunları çözmede kullandıkları yollar, eğer çocukları varsa onların bakımı ve yetiştirilmesindeki farklı görüşleri sayılabilir. 

Aile bireyleri arasındaki iletişimin niteliği ailenin sağlıklı işleyip işlememesinde etkili olmaktadır. Bireyin yaşadığı çevre, eğitim durumu, aile kültürü, mesleği gibi faktörler, iletişimin niteliğini belirlemektedir. 

Mutlu bir evliliğin sürdürülebilmesi ve sağlıklı nesillerin oluşmasında aile bireyleri arasındaki ilişkinin yıpranmaması ve sorunların her iki tarafı da memnun edecek şekilde çözülebilmesi için eşlerin, ebeveynlerin ve çocukların birbirleriyle nasıl iletişim kurmaları gerektiğini bilmeleri oldukça önemli bir konudur, Çünkü evlilik ilişkisi sadece evli olan iki kişiyi değil, aynı zamanda çevrelerindeki diğer kişileri de etkilemektedir. Bu nedenle aile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilen ve bireyler arası çatışmalara yol açan eleştiri konusunun iletişim kanalları arasinda önemli bir yeri vardır. Uzmanlara göre olumsuz davranışı eleştirmek, davranışın istenenin aksine devam etmesine, takdir etmek ise davranışın olumlu olarak değişmesine neden olmaktadır. Özellikle empati kurma yöntemi, aile bireylerinin ilişkilerinin temelinde çatışmaların asgariye indirilmesinde en etkili yöntemler arasındadır. Empati kurma, ilişkilerdeki çatışmayı ve eleştirel bakışı yumuşatmaktadır. 

1) Eşler arasında devam aden ilişkilerde eleştirinin yeri 

Çatışma, insanın doğasında vardır. Sevgi temelinde ve hayat paylaşmak üzere kuruları ailede, eşler arasında çeşitli konularda çatışma yaşamaları olağandır. Nitekim âile evlilikle başlar. Evlilik ise birbirlerinden tamamen ayrı dünyalarda yetişmiş insanların bir araya gelerek kurmaya ve sürdürmeye çalıştıkları bir beraberliktir. Araştırmalar eşler arasındaki çatışmanın daha çok eşler arasındaki uyum ve çocuk yetiştirme konusunda odaklandığını göstermektedir. 
Uzun yıllar boyunca anlayış ve uyum içinde geçecek günler, mutlu ve huzurlu insanlar olabil- 


mek, eşlerin birbirleriyle uyumu kadar, kendilerine ve eşlerine yapıcı eleştiride bulunmaları ile mümkündür. Etkili aile İletişimi yapıcı eleştiri ile mümkündür. 
Eleştiri bireyin kendine yönelik bir hak ihlâli ya da olumsuz davranış karşısında edinilen tavırdır. 
Eleştirinin en önemli özelliği ilişkinin sonucunu doğrudan etkilemesidir. Diğer bir deyişle evlilikte eşler arasındaki iletişimin sağlıklı olup olmaması, eleştirinin niteliği ile ilgilidir. Yıkıcı eleştiri aileleri boşanmaların eşiğine kadar getirmektedir. О halde eşler arasındaki ilişkilerde eleştirinin niteliği şu şekilde olmalıdır: 





* Sürekli eleştirmek karşımızdakini savunmaya sevk edecek ve sağlıklı iletişimin yolunu tikayacaktır. Sürekli eleştirmek yerine eşlerin birbirine empati ile yaklaşması yani kendini onun yerine koyarak, eşinin duygu ve düşüncelerini dikkate alarak iletişime geçmek, birçok sorunu ortadan kaldıracaktır, 

* Eşin aile yakınlarının ve başkalarının yarında eleştirilmesi iletişimi olumsuzlayacaktır. 

* Yıkıcı değil yapıcı eleştiri yapmak eşler arasındaki ilişkileri sağlamlaştıracaktır. Yapıcı eleştiri yumuşak bir üslupla ve hatayı iki taraflı görerek yaklaşmaktır. 


АЕ В 


* Eşler birbirlerini oldukları gibi kabul ederler. Uzun yıllar evli olan ve evliliklerinden çok memnun olan kişiler, eşlerini iyi veya kötü yönleriyle değil, nasıl- sa öyle kabullenmişlerdir. Eşlerinin iyi yönlerini öne çıkarır, kötü yönlerini görmezlikten gelir veya önemsemezler. Onları değiştirmek yerine, kendilerini değiştirmeye çalışırlar. 

* Eleştirinin yerinin, zamanı- nın ve nedeninin iyi ayarlanmasi gerekir. Nitekim eşlerin arzu etmedikleri davranış kalıplarını eleştirmek, sonuca ulaştırmak yerine, eşlerin birbirine birbirinden kırılmasına ve her iki tarafın 





yıpranmasına neden olur. Ya da geçmişte kalan bir olaydan hareketle eleştiri yapmak da istenmedik sonuçlar doğurabilir. 

* Eşler birbirleriyle dost ve arkadaştır, En mutlu ve en sağlam beraberliklerde, eşler hem sevgili ve ortaktır, hem de iyi bir dostturlar. Gerçekten karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan evliliklerde arkadaşlıklar derinleşir ve çiftler sadece ruhi olarak değil, fiziki olarak da birbirlerine benzemeye başlarlar. Pek çok insandan bazı çiftlerin birbirlerine şaşılacak derecede benzediklerini duymuşuzdur, özellikle de yıllanmış evliliklerde. İşte bu benzerlik ruh benzerliğinin dışa vurumu gibi bir şeydir. Bunun için eşlerin birbirlerine daha çok zaman ayırmaları gerekir. Hakikaten derinlikli ve kalıcı bir arkadaşlık kurulabilir ve eşler birbirlerinin “en yakın dostu” olabilir. 

2) Ebeveynler ile çocuklar arasında devam eden ilişkilerde eleştirinin yeri 

Karı-koca kendi aralarındaki iletişime son derece dikkat etmelidir. Çocuk ya da genç, anne ve babasının iletişimine ve ilişkisine bakarak mutlu ya da mutsuz olmayı, kendisiyle ve ötekiyle kuracağı ilişkiyi de bu yolla öğrenir. 
Çocukların sağlıklı ve dengeli gelişmeleri için aile ortamı şarttır. Ailede geçimsizlik varsa, en büyük zararı çocuklar görecektir. 

Anne babanın tutarsız uygulamaları çocukta olumsuz davranışların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Eşler arasında çatışmanın nasıl çözümlendiği de çocuklar açısından çok önemlidir. 
Yapılan araştırmalarda çatışmalarını başarılı bir şekilde çözümleyen eşlerin, çocuklarına sorun çözmede çok iyi model oldukları belirtilmektedir. Çocuklarin duygu ve davranışları, eşler arasındaki çatışmanın nasıl çözümlendiğiyle ilgilidir. 

Ebeveyn çocuk iletişiminde eleştirinin ölçüsü çok önemlidir. Sürekli eleştirilen çocukların kınama ve ayıplamayı öğreneceği bilinen bir gerçektir. Çocuklarının önünde sürekli birbirini eleştiren ebeveyn de ileride her şeyi eleştiren bir birey yetiştirdiklerinin farkında olmalıdırlar. 

Her aile başarılı çocuklar yetiştirmek ister. Bunu gerçekleştirmek için сосиğuna her türlü imkânı hazırlar, Ancak unutulmaması gereken bir konu daha vardır ki, o da çocuğun kimlik gelişimidir. Çocuğun içinde bulunduğu dönemi nasıl atlattığı, çocuğun hayatta kazanacağı başarıları kadar önemlidir. 
“Dünyadaki aynalar gümüşlenmiş cam parçaları değil çocuklarımızdır. Çünkü onlar sizi yansıtır.” Çocuk gerçekten de aileyi yansıtır. Ailedeki bireylerin kişilik yapısı, çocuğun kişilik yapısını şekillendirir. 

Her şeyden önce etkin dinlemenin 


bilinmesi gerekmektedir. Batılı psikolog Publilus Syrus; “Çocuğuna servet bırakmak isteyen anne-baba, ona iyi dinlemeyi öğretmelidir" diyor. Etkin dinleme için kişinin söylediklerinin gerçek anlamlarının kavranması gerekir. 
Çünkü duyulduğunu ve anlaşıldığını bilmek çok güzel bir duygudur. 

Ebeveynlerle çocuklar arasındaki ilişkilerde, eleştirinin niteliği şu şekilde olmalıdır: 

* Çocuğun başkalarının yanında eleştirilmesi, kişilik gelişimi açısından sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. 

* Eleştiri yaparken sen dilinin kullanılması, doğrudan öğüt verilmesi çocuğu zedeleyerek, sağlıksız etkileşimin yerleşmesine yol açmaktadır. 

* Çocuktaki olumlu davranışının takdir edilmesi davranışın pekişmesini sağlamaktadır. Diğer bir deyişle dikkatin çocuğun olumlu bir davranışına yöneltilmesi ve olumsuz davranışların mümkün olduğunca görmezden gelinmesi gerekmektedir. 

* Çocuktaki olumsuz davranışı doğrudan eleştirmek yerine, hangi davranışın olması gerektiğinin tanımını açık dille vermek önemlidir. 

* Eleştirinin yeri, zamanı ve nedeninin de iyi ayarlanması gerekir. 

Sonuç olarak eleştirinin ölçüsünün sonuçları bakımından ailede olası $0- runları (boşanma, şiddet...) beraberinde getirebileceği göz ardı edilmemelidir. Türk toplumuna yakışır bir geleceğin inşası için hepimize ciddi görevler düşmektedir. Bu yüzden hayatı daha yaşanabilir kilma ve birbirimizin yükünü azaltmak için sosyal yardımlaşma ve paylaşmayı temel alan bir aile hayatı modelini sürdürebildiğimiz ölçüde, toplumsal sorunların çözümü hayatın kolaylaşmasına, huzur ve mutluluğun, arzu ettiğimiz birlik ve beraberliğin sağlanmasına yol açacaktır. Aile fertleri aile olmanın getirdiği değerlerin farkına varıldığı ölçüde, hayatın daha yaşanılır hâle geleceği ve sağlıklı ailede yaşamanın keyfinin bir ödül olarak kendilerine döneceği konusunda müsterih olmalıdır. 


AİLE İğ 


Şule Aydın 


Buüyütürken 


Büyümek 


Beyaz kıyafetiyle, güler yüzüyle hemşirenin kucağında görürsün ilk. Bir an önce kollarına almak için hasretle, heyecanla, mutlulukla açarsın kollanm. 

Ve kucaklaşma anı... O koku, aklini başından alır. 

Bebek doğduğunda; anne mi doğar, bebek mi belli değildir. Dokuz ay boyunca hiç yüksünmeden taşınan büyük emanet şimdi kollarındadır ve tüy gibi hafifler anne... 

Bebeğinle beraber yeni bir sayfa açarsın hayata. Tertemiz, bembeyaz, cennet kokulu bir sayfa. Sen yorgun, o yorgun, uyursunuz koyun koyuna, 

Artık sen yoksundur. “Ben” kelimesini silersin lügatinden, “Biz” vardır o andan itibaren. Cennetin ayaklarının altına serilmesinin hikmetinde, enenden sıyrılmanın katkısı var midir? 

Tam anlamıyla yeni bir hayat, iki kişiyken aziz bir emanete ev sahipliği yapmaya ve bunu yaparken en misafirperver hâlini almaya başlarsın. Onu en iyi şekilde ağırlar, ne derse, ne İsterse yapar, her hâlinle emre amade olursun. 

Ve ilk kelime... Anne... Defalarca söylense duymaktan bıkmayacağın tek kelime... Anne... 

Sonra ilk adım, sana doğru gelen. О ana kadar hep sen gitmişsindir yanına, koşarcasına, Şimdi sana ilk adı- 


Bebeğinle beraber yeni bir sayfa açar- 


mı attığında dünyalar senin olur. sın hayata. Tertemiz, bembeyaz, cen-Çok korkarsın aziz emanetinin сап! yanacak diye. pet kokulu bir sayfa. Sen yorgun, O Sürekli kollar gözetirsin, © | | yorgun, uyursunuz koyun koyuna. 


Sorular sormaya başladığında, büyümeye başlamış demektir. Her soruyla sen de büyürsün. Algılayabileceği seviyede ve kesinlikle doğru cevaplar vermelisin. Hemen anlar yalanı. 
Çocuğunun gözünde yalancı konumuna düşmekten korkarsın. 

Artık sadece canı yanacak diye değil, başka birçok şey için de korkma- ya başlarsın. Kendine çeki düzen vermelisin. Sen ne yapıyorsan, o da onu yapıyor. Sen onun tek örneğisin, Asla yanlış yapmamalısın. 

Tüm hatalarından sen sorumlusundur onun. Takdir edildiği zamanlarda sen de takdir görür, gururlanırsın, İşin enteresan tarafı, yanlış bir şey yaptığı ve eleştirildiği zamanlarda; biraz canın sıkılır, üzülürsün. Ama takdir edildiği zamanla, eleştirildiği zamanı kıyasladığında hayret edersin. 
Sevgin artmamıştır, azalmamıştır da. 

Anne sevgisi zirvededir, sevginin son noktasında, ne artar, ne azalır. Bir de bakarsın; düşecek diye korktuğun aziz emanetin, düşmeyesin diye senin koluna girmiş, destek oluyor. Sana yol gösteriyor, derdini dinliyor, çare arıyor. 

“Önce anneler çocuklarını büyütür, sonra çocuklar annelerini” diye bir yazı okumuştum. Ne güzel bir tespit. 

Belki de yaşamaya vakit bulamadığın çocukluğunu doyasıya, yaşarsın çocuğunla, Yavaş yavaş büyürsün, büyütmeye çalıştığın aziz emanetinle... 
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İİ sir KONU BİR AYET 


Doç. Dr. İsmail Karagöz 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uyesi 


Olacak mí? 


À manın şartlarında biri de âhirete imandır. Ahiret inancına göre, kiyamet kopunca Allah'ın emri ile mümin-kafir, ölen bütün insanların çürüyen bedenleri yeniden oluşacak, hatta herkesin parmak izi bile aynen iade edilecektir. (Kiyâme, 3-4), Ruhlar bedenlerle buluşacak, kabirlerinden dirilecekler, mahşer yerinde toplanacaklardır. Dünyada görevlerini yapıp yapmadıklarından sorgulanacaklar, netice müminler cennete, kâfirler de cehenneme gireceklerdir. 
Bu husus, Kur'an'da onlarca ayette anlatılmaktadır. 
(Meseld bk. Nisa, 56-57; Таһа, 15; Kasas, BB: Ahzâb, 63; Iriitår, 1-5; Kâri'a, 1-5: Rahmân, 26-27) Ahirete iman etmeyen hatla şüphe eden bir kimse iman etmiş olamaz. 
(Nisâ, 136; Hucüràt, 15) Biz insanların kıyamet kopunca dirileceğine, cennet ve cehennemin varlığına kesin olarak iman ediyoruz. 

Dünyada birçok insan görme, işitme, konuşma, ortopedik, spastik veya zihinsel engellidir. Acaba аһіrette de bu tür engellilik olacak mi? Veya bedenlerini ve uzuvlarını kullanamayan, onulmaz bir dert ile dünyadan ayrılan kimselerin bu durumları âhirette ne olacaktır? Her konuda bize rehberlik eden yüce kitabımız Allah kelâmı Kur'an ve Peygamberimiz (s.a.s.), bu konuda da bize rehberlik etmekte, bizi bilgilendirmektedir. 














Yüce Allah, dünyada insanları iman, ibadet, itaat ve ahlâki durumlarına göre değerlendir- de aynı şekilde değerlendirir. 
Dolayısıyla insanların âhiretteki durumları mümin veya kâfir oluşlarına göre farklı olur, Vâkıa suresinin 1-6, ayetlerinde kiyametin kopacağı haber verildikten sonra, takip eder ayetlerde insanların üç sınıf olacağı bildirilir: Ashab-ı meymene (amel defteri sağ elinden verilecek müminler), ashab-ı meş'eme (ameli sol elinden verilecek olan kåfirler) ve sâbikur/mukarrabün 
(iman, ibadet ve itaatte öncü olanlar/Allah'a en yakın olanlar. 
(bk. Mutaffifin, 15-36; İnşikâk, 8-15; Gâşiye, 1-16) Bu üç sınıftan her birinin âhirette karşılaşacağı mükâfat veya ceza anlatılır ve cennette müminlere verilen eslerin yeniden yaratılacağı bildirilir: “Şüphesiz biz onları (eşlerini) yepyeni bir yaratılışla yarattık. 
Onları, âhiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta, eşlerini çok seven ve gösterişli bakireler yaptık.” (ayet, 35-38) Peygamberimiz (5.а.5.), bu yeniden yaratılan kadınların, dünyada kocamış ve buruşmuş kadınlar olduğunu bildirmiştir. (Taberi, Xl-II, 20/186) Peygamberimize yaşlı bir kadın gelir ve ona: “Ey Allah'ın Elçisi! Allah'a dua et de beni cennete koysun” der. Peygamberimiz (.a.5.); “Ey falancanın annesi, cennete asla yaşlı kadın girmez” buyurur. Bunun üzerine kadın ağlayarak dönüp gider. Rasülullah buyurur ki; 





kadın olarak girmez, çünkü yüce Allah; “Şüphesiz biz onları yeni bir yaratılış ile yarattık” buyurmaktadır. (Yazır, Tirmizi'nin Şemailinden naklen ilgili ayetin tefsiri) Peygamberimizin bildirdiğine göre yüce Allah, âhirette herkesi âhirete özgü ve bizim mahiyetini tam anlamı ile bilemeyeceğimiz bir biçimde yeniden yaratacaktır; “Cennet ehli, genç, kılsız, tüysüz ve yaratılıştan sürmelidir. o Gençlikleri bitmez, ölümsüzdür.” (Dârimi, Rikâk, 104; Tirmizi, Cennet, 8), “Cennete girecek ilk grup, Ay'ın dolunay gecesindeki durumu gibi parlak olacak, ikinci grup gökyüzünde- ki parlak yıldızların en parlağı gibi olacaktır.” (Müslim, Cennet, 14-17; Tirmizi, Cennet, 5, 7); “Cennet ehli cennette yer, içer fakat (dünyada olduğu gibi) küçük- büyük abdestleri olmaz ve sümkürmezler.” (Müslim, Cennet, 19; Dârimi, Rikâk, 102, 104), “Bir melek, cennet ehline; sürekli sağlki kalmanız ve ebediyyen has- ta olmamanız sizin hakkınızdır; daima genç kalmanız ve ebediyen ihtiyarlamamanız sizin hakkınızdır; daima nimetler içinde olmanız ve ebediyyen sıkıntı çekmemeniz sizin hakkınızdır” 
diye duyurur.” (Müslim, Cennet, 
22; Dârimi, Rikâk, 103) “Önlerinde ve arkalarında nurları vardır.” 
(Hadid, 12) 

Kafirlerin ise gözleri düşkündür, yüzleri kapkara ve toz toprak içindedir, (Kalem, 43; Abese, 38-41; Gaşiye, 2); boyunlarına demir halkalar geçirilmiştir, o halkalar çenelerine dayanmıştır, bu sebeple kafaları kasılmış durumdadır, (Yasin, 8); azı dişleri Uhud dağı kadar büyüktür, dilleri bir- iki fersah yerlerde sürünür, derilerinin kalınlığı kırk iki агып, (Tirmizi, Sufatü'l-cehennem, 3-4) de- 


Dünyada gerçekleri görmeyen, duymayan ve konuşmayan kafirler, âhirette misli le cezalandırılacaklar, ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Cennet nimetlerini göremeyecek, tadamaуасак ve cemâlullahi rnüsàhede edemeyeceklerdir. 
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rileri cehennemde yandıkça yenileri yaratılır. (Nisa, 56) 


Ayet ve rivayetlerden anlaşılan o ki; âhirette insanlar dünyadaki beden yapılarından farklı olacaklardır. Âhirette görme, işitme ve konuşma engelli olunacak mı? Kur'an'da bu hususu ifade eden ayetler vardır. Bu yazımızda bu konu ile ilgili ayetlerden birini tahlil etmeye çalışacağız: “Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimi de sapıklıkta bırakırsa, böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıya- 
-~ met günü yüzüstü körler, dilsizler ve sağırlar olarak dirilteceğiz. 
Varacakları yer cehennemdir. 
Cehennemin ateşi dindikçe, onlara çılgın ateşi artırırız.” (Nra, 
97) 

Ayette Üç hususa vurgu уаpılmaktadır: 

1. İman veya inkâr etmede kul kendi iradesi ile hareket etmekle birlikte, insanlara hidayeti lütfeden yüce Allah'tır. Bir kul iman etmek isterse Allah bu kulun iman etmesine engel olmaz. 
“Eğer inkâr ederseniz şüphesiz ki Allah, sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkâr etmesine razı olmaz. Eğer 
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Yüce Allah, dünyada insanları iman, ibadet, itaat ve ahlâki durumlarına göre değerlendirdiği ve itibar ettiği gibi, âhirette de aynı şekilde değerlendirir. Dolayısıyla insanların âhiret- 


teki göre farklı olur. 


şükrederseniz sizin için buna ra- 


zi olur.” (Zümer, 7) anlamındaki 


ayet, bunun açık delilidir. Tahlil ettiğimiz ayette olduğu gibi, Kur'an'da birçok ayette hidayete erdirme ve sapıklıkta birakma Allah'a izafe edildiği gibi hidayete erme veya sapıklıkta kalma veya sapıtma insanın kendisine de izafe edilmiştir. “(Ey Peygamberim!) Biz sana Kitabı/Kur'an'ı insanlar için, hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse, kendisi için girmiş olur. 
Kim de sapıklıkta kalırsa/sapar- sa, ancak kendi aleyhine sapar. 
sen onlara vekil (onlardan soгити) değilsin.” (Zümer, 41) anlamındaki ayet, bu hususu açıkça ifade etmektedir. İki grup ayetler birlikte değerlendirildiği zaman, Allah'ın dilediğini hidayete erdirdiği, dilediğini de sapıklıkta bıraktığı, ancak kullarından hidayete ermek veya sapıklikta kalmak isteyenlere de en- 


urumları mümin veya kâfir oluşlarına 


gel olmadığı anlaşılır. 


2. Kâfir olarak ölenler kıyamet günü yüz üstü, görme, konuşma ve işitme engelli olarak diriltilir. 

Ayette geçen “alâ vücühihim / yüz üstü” ifadesi, kâfirlerin süratle cehenneme sevk edileceklerini ifade ettiği gibi, yüz üstü sürünerek cehenneme götürüleceklerini de ifade eder. Bir sahâbi, “Ey Allah'ın Elçisi! Kıyamet günü kâfir yüz üstü nasıl diriltilir? diye sorar. Peygamberimiz de, “Dünyada iki ayak üzerine insanı yürütmeye gücü yeten Allah'ın, kıyamet günü yüz üstü yürütmeye gücü yetmez mi?” karşılığını verir. (Müslim, Sifatü'-kıyâme, 54) 

Bu ayette kâfirlerin yüz üstü yürümelerinin dışında görme, konuşma ve İşitme engelli olarak diriltilecekleri de bildirilmektedir. Tâhâ suresinin; “Her kim de benim zikrimden/ Kur'an'dan 


yüz çevirirse/hak dini kabul etmezse, mutlaka ona “geçim darlığı/sıkıntılı bir hayat/kabir azabı” vardır. Bir de onu kiyamet gününde görme engelli olarak diriltiriz. О; “Rabbim! 
Ben dünyada gören bir kimse olduğum halde, niçin beni görme engelli olarak dirilttin?” der, Allah, “Evet, öyle, ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun/inkâr ettin, aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun/ni- metten mahrum bırakılıyorsun” 
der. Haddi aşan ve Rabbi'nin ayetlerine iman etmeyenleri işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz âhiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır.” anlamındaki 124- 
127. ayetlerinde, kâfirlerin dünyada gördükleri halde, kıyamet günü görme engelli olarak diriltileceği açıkça bildirilmektedir. 
Ayetlerde görememe, konuşamama ve duyamama gerçek anlamda mı yoksa mecazi anlamda mıdır? Tefsir kitaplarına baktığımız zaman her iki anlamı verenlerin de olduğunu görüyoruz, (meselâ bk. Taberi, IX, 16/225 vd. Kurtubi, XI, 259 vd) Kur'an'da “umy” Oo (görme Oo engelli), 
“bükm” (konuşma engelli) ve 
“summ” (işitme engelli) kelimeleri hem hakiki anlamda, hem de mecazi anlamda yani gerçeği görememe, konuşmama ve duymama anlamında kullarılmıştır. Acaba âhirette hangi anlamda kullanılmıştır? Konu ile ilgili ayetlere baktığımız zaman âhirette kâfirlerin göreceği, duyacağı ve konuşacağını öğreniyoruz. Meselâ “Suçlular (kıyamet günü) cehennem ateşini görünce, onun içine düşeceklerini iyice anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır.” (kehf, 53) anlamındaki ayette kâfirlerin görecekleri, “Kimlerin tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar ve on- 


BİR KONU BİR a ver 


İman veya inkâr etmede kul kendi iradesi ile hareket etmekle birlikte, insanlara hidayeti lütfeden yüce Allah'tır. Bir kul iman etmek isterse Allah bu kulun iman etmesine engel olmaz. 


lar orada sırıtır kalırlar. Allah, “Ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz, değil mi?” der. Onlar da şöyle derler: 
"Еу Rabbimiz! Biz azgınılığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer (tekrar günaha) dönersek, şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz.” Allah; “Aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın!” 
der” (Müminün, 103-108); “Hayır, onlar/kâfirler, kıyameti yalanladilar. Biz ise o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce, onun öfkesini ve müthiş uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada, yok olup gitmeyi isterler. (Kendilerine,) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin (denir).” (Fur-Кап, 11-14); "“Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası! Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır! 
Oraya herhangi bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara, “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: “Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve "Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapiklik içindesiniz’, demiştik; 
eğer (dünyada) Peygambere kulak vermiş/hak sözü dinleseydik veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık.” İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli 


ateştekiler, Allah'ın rahmetinden uzak olsun!” (Mülk, 6-11) anlamındaki ayetlerde duyacakları ve konuşacakları açıkça bildirilmektedir. Kur'an'da çelişki bu-İunmadığına göre, acaba iki grup ayet nasıl anlaşılacak? Buna iki şekilde cevap vermek mümkündür. Biri kâfirler görme, işitme ve konuşma engelli olarak diriltilirler, sonra görme, işitme ve konuşma yetenekleri kendilerine iade edilir veya cehenneme girince görme, işitme ve konuşma engelli olurlar. (bk. 
Kurtubi, X, 333) Diğeri görme, işitme ve konuşma engelliliği mecazi anlamdadır. Kâfirler; sevindirecek şeyleri göremez, duyamaz ve kendilerini ibra edecek delil ile konuşamazlar. Birçok müfessir bu yorumu tercih etmiştir. (bk. Taberi, IX, 16/229 vd, Kurtubi, ХІ, 333, XII, 154; Beydâvi, Iv, 
227) 

3. Dünyada gerçekleri görmeyen, duymayan ve konuşmayan kâfirler, âhirette misli ile cezalandırılacaklar, ebedi olarak cehennemde Ooo kalacaklardır. 
Cennet nimetlerini göremeyecek, tadamayacak ve cemâlullahi müşâhede edemeyeceklerdir. 
Cehennemin ateşi dindikçe, çılgın ateşleri artırılacaktır. Yiyecekleri zakkum ve dikenli bitki, içecekleri kaynar su ve irin olacaktır. (bk, Kehf, 29; Vakıa, 51-54; Мере", 25; Gaşiye, 4-8) 

Tahlil ettiğimiz ayetten sonra gelen ayette cehenneme atılma gerekçesi şöyle beyan edilmektedir: “Bu, onların cezasıdır. 
Çünkü onlar ayetlerimizi inkâr ettiler ve, “Biz bir yığın kemik, bir kırıntı ve döküntü olduktan sonra mi yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi?” dediler.” 
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Prof. Dr. 1. Hakkı Unal 


Tevazu insanı yüceltir 


Hz. Peygamber (s.a.5.) şöyle buyurmuştur: “Kim Müslüman kardeşine alçak gönüllü davranırsa Allah onu yüceltir. Kim de Müslüman kardeşine üstünlük taslamaya kalkarsa Allah onu alçaltır.” (Taberani, el-Mucemu'İ-Kebir, 7/354, 1-101, Kahire- 
1425 П.) 


Türkçe'de, alçakgönüllülük, kibir ve gösterişten uzak olma anlamlarına gelen tevazu, bir Müslümanın sahip olması gereken güzel hasletlerden birisidir. Kur'an-I Kerim'in birçok ayetinde, Cenab-ı Hakk'ın, böbürlenip büyüklük taslayanları sevmediği (Nisa, 36; Nahl, 23; Lokman, 18; Hadid, 23) belirtilmiş ve bir ayette de şöyle buyrulmuştur: "Rahman'ın kulları уегуйzünde tevazu ile yürürler ve cahil (kerdini bilmez) kimseler onlara sataşırlarsa selâm der (geçerler).” (Furkan, 63) Ayette tevazu içinde yürüdükleri belirtilen kullardan, "İbadu'r Rahman" (Rahman'ırı kulları) olarak bahsedilmesi anlamlıdır. Çünkü 

burada, rahmet ve merhametiyle her şeyi kusatan Yaratıcı'nın kullarına da, hemcinslerine karşı tevazu ve alçakgönüllü bir tutumun yakışacağı vurgulanmak istenmiştir. 


Cenab-ı Hak İsra suresinde kendi aczini ve faniliğini unutup gurura kapılanları şöyle uyarmaktadır: "Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri varabilir, ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin." (Isra, 37) Lokman aleyhisselam da oğluna şöyle öğüt vermektedir: "Küçümseyerek insanlardarı yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme, Zira Allah, kendini beğenmiş, kibirli kimseleri asla sevmez." 
(Lokman, 18) 

Bizim için en güzel örnek olan sevgili Peygamberimiz de ömrü boyunca sade ve gösterişten uzak bir hayat sürmüştür. 
Daha iyi imkanlara sahip bulunduğu Меdine döneminde bile bu mütevazı yaşantısında bir değişiklik olmamıştır. 
Onun günlük yaşantısını merak edenlere Hz. Aişe 





чай єч 


— 


şöyle cevap 

vermiştir; "O da 

diğer insanlar gibi 

bir insandı. Sizden birinizin ailesi için yaptığı şeyleri o da yapar, ayakkabısını tamir eder, elbisesini diker, koyununu sağar, kendi işini görürdü." 
(lbn Hibban, Sahih, 12/488, 490, 1-18, Beyrut- 


` 1993) Sürekli Hz. Peygamber'in yanında 


bulunan Enes b. Malik de şöyle demektedir: "Medineli bir cariye bir ihtiyacı için Resulullah (s.a.5)'ın elinden tutup onu götürse, İstediği yere gidene kadar Allah'ın Resulu onun elini bırakmazdı" (ibn Масе, Süren, Zühd, 16, 2/ 1398. Çağrı Yayınları, lstanbul-1981) Kendisiyle konuşan birinin korkudan titrediğini gören Hz. Peygamber ona şöyle demişti; "Sakin ol! Ben bir 


kral değilim, kurutulmuş et yiyen bir kadı- nin oğluyum." bn Mace, Sünen, Etime, 30, 2/11 01) 


Bir defasinda Hz. Peygamber, Hristiyan olan Adiy b. Hatim'i evine götürürken, kendisini durdurup sıkıntısını anlatan yaşlı bir kadının derdini uzun süre dinler. 
Eve vardıklarında içi lif dolu deri minderini misafire verip kendisi yere oturur, Onun bu davranışını gören Adiyy; "Vallahi bu bir kral değildir" değerlendirmesini yapar ve sonunda Müslüman olur. (Ibn Hişam, es-Siretü'n-Nebeviyye, 2/580, 1-2, Kahire- 
1955) 


Нг. Peygamber kendi yaşantısıyla tevazuun en güzel örneklerini vermekle kalmamış, bu konuda Müslümanlara uyarılarda da bulunmuştur. Bir hadisinde şöyle buyurur: "Sadaka malı eksiltmez, Allah, affeden kulunun şerefini artırır. Alçak gönüllü olan 


a m. ` 
*— „ды. 


kimseyi de Allah yüceltir." çMüs. 

lim, Sahih, el-Birr ve's-Sıla, А9 

Hadis No: 69, 3/2001, Çağrı va- W 

yanları, İstanbul-1981) Bir hutbesinde de, "... Allah bana, müteуал! olup birbirinize karşı övün- | memenizi ve birbirinize karşı taşkınik yapmamanızı vahyetti" buyurmuş- Y tur, (Müslim, Sahih, el-Cenne, Hadis No: 64, 


3/2199) "Kalbinde zerre miktarı kibir bulu- 8 


nan kimsenin cennete giremeyeceği" (Ibn Mace, Sünen, Zühd, 16, 2/1397) uyarısı da onun sözleri arasındadır. 


Tarih boyunca yaptıklarıyla olumlu izler bırakmış büyük şahsiyetler genellikle sade ve mütevazı bir hayat sürmüşler, kendilerinin övülmesinden, yaptıklarının büyütülmesinden O hoşlanmamışlardır. 
Çünkü büyüklük ve azamet ancak Allah'a yakışan bir sıfattır. Büyüklük taslayan insan yaptıklarını başkaları için değil kendisi için yapmış olur. Böyle birinin yaptığı ibadette riya, yani gösteriş kapsamında değerlendirilir. 

İnsana yakışan alçakgönüllü olmaktır. 
Onun için Mevlânâ “Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol” tavsiyesinde bulunur. Mevlânâ bununla, herkesin ayağı altında olan toprağın aslında, insanların en çok faydalandığı şey olduğunu vurgulamak istemiştir. Bir şair de bu konudaki hissiyatını şöyle dile getirmiştir: "Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hâke nebat-Mütevazı olanı rahmet-i Rahman büyütür.” Yani toprağa düşmeyen tohum büyüyüp gelişemez. Alçakgönüllü olan kimseyi de Rahman olan 
Allah'ın merhameti büyütüp yüceltir, 
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Zeynep Çimen / Araştırmacı- Yazar 





Sanatın ve | 
Sanatkârların Sesi: 


СЛ Eire 


qO e, sultanları, sanatkàrlari sa- 
“raya bağlı olarak çalıştırmışlar bu anlamda saray, çeşitli sanatların icra edildiği bir mekân olmuştur. Farklı bölüklerden oluşan bu sanatkârlar ve zanaatkârların ehl-i hiref denilen bir örgütlenmeleri vardı. Saray enderununun ağalarından hazinadarbaşının idaresin- de çalışan ehl-i hiref örgütü, Osmanlı sanatının bir bütünlük hâlinde gelişmesine vesile olan ve tüm sanat akımlarını yönlendiren aynı zamanda sanatkârların sesi olan bir sivil toplum kuruluşudur. Fatih Sultan Mehmet, Il, Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in saltanat yıllarında var olan ehl-i hiref örgütü, Kanuninin saltanatı süresince de varlık göstermiş, faaliyetlerini sürdürmüştür. 
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Günümüze ulaşan ehl-i hiref defterlerinden bu örgüte dahil olan sanatkârların kimlikleri ve eserleri gibi konularda bilgi edinmek mümkündür. Maaş defterinden, Kanuni döneminde (1566 yılinda 636 kişi kadar) bu örgütte; kâtiplerin, nakkaşların, kuyumcuların, kazazların, neccarların, çeşitli müzik aleti yapan saztraşan bölüklerinden oluşan, yaklaşık kırk bölüğün bulunduğu anlaşılmaktadır. Ehl-i hiref örgütünde en kalabalık bölükler nakkaş, kuyumcu ve kemha dokuyuculara aittir. 

Sanatkârlar, sarayın isteği üzerine sipariş olarak eserler üretmekle birlikte, kendi kabiliyetlerini ortaya koyan eserleri padişaha hediye olarak da sunarlardı. O devirlerde padişahın sanatkârlara 


inamı, himayesi, onları yüreklendirerek ürettikleri eserlerin kalitesinde de etkin olmuştur. 

Usta sanatkârların 3 ile 20 akçe arasında yevmiye aldığı dönemlerde meselâ; zerger Hoca Mercan Tebrizi'nin 26 
akçe, nakkaş Melek Ahmed Tebrizi'nin 
24 akçe yevmiye almasına karşılık, öğrencilerin yevmiyelerinin daha az olmasından anlaşılıyor ki, sanatkâra yetenekleri, kıdemleri ve konumlarına göre yevmiye ödeniyordu. 

Kanuni dönemi ehl-i hiref örgütünde kadrosuzluk nedeniyle, nakkaş ve zergerler; cemaatı Rum ve cemaati Acem şeklinde ayrılmış olsalar da 111. 
Murat. döneminde bu ayırımın kaldirildığı görülür. 

Ehl-i hiref örgütünün en önemli bölüğü nakkaşlardır. Osmanlı tezyini sanatlarının motif zenginliğini bu nakkaşlara borçluyuz. Bugün hayranlıkla seyrettiğimiz pek çok sanat eserinin desenleri ve tezyinatı, kimi kendi adlarına bir üslüp ortaya koyarak ekolleşmiş bu örgütün sanatkârları tarafindan yapılmıştir. Kanuni dönemi nakkaşlarındanı Şah Kulu (kitap tezyinatından çiniye kadar ‘saz üslübu'nda) ve öğrencisi Kara Ме- mi uslup ortaya koyan nakkaşlarımız-Чапай. Kara Memi kitap sanatında klåsik kuralların dışında yeni motifleriyle dikkat çeker. Şah Kulu'nun vefatından sonra nakkaşbaşılık görevine yükselen ve pek çok nakkaşa hocalık yapan Kara Memi; gül, lâle, sümbül, karanfil, süsen gibi çiçeklerle tezyin ettiği kitapları âdeta çiçek bahçesi eylemiştir. Kanuni'nin Muhibbi mahlasıyla yazdığı Divanının onun imzasını içeren tezhipleri, kitap sanatının en özgün örneği olarak İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. 

sanatımız bu büyük sanatkârların Üslüpları ve yetiştirdikleri öğrencileriyle 
16. yüzyıl ortalarında en ihtişamlı dönemlerine ulaşmıştır. Günümüze ulaşan örneklerden, camilerimizin ve saray için üretilen eserlerin onların ortaya koyduğu üslüpla tezyin edildiğini görmekteyiz. Bu şaheserler manzumesi, estetik 


KÜLTÜR-SANAT 


ЕН hiref örgütünün en önemli bölüğü nakkaşlardır. Osmanlı tezyini sanatlarının motif zenginliğini bu nakkaşlara borçluyuz. Bugün hayranlıkla seyrettiğimiz pek çok sanat eserinin desenleri ve tezyinatı, kimi kendi adlarına bir üslüp ortaya koyarak ekolleşmiş bu örgütün sanatkârları tarafından yapılmıştır. 


zevkte, varlık ve kudrette ne seviyelere yüceldiğimizin en estetik işaretleri olarak, mevcudiyetlerini yıllara rağmen devam ettirmektedirler. 

Birçok sanat dalında eserler veren sultanlar, vezirler, şehzadeler, valiler gibi üst düzey devlet ricali, aynı şekilde üst seviyedeki bu estetik duyuş, estetik düşünüş ve estetik zevk ile kıymetli eserlerin doğuşuna vesile olmuşlardır. Hiç kuşkusuz geleneksel sanatlarımızın böyle inkişaf etmesinin ardında, onların bedi his ile sanata ve sanatkâra verdikleri desteğin, ilim ve sanat koruyuculuğuпип önemli bir payı vardır. 

Bugün evlerimizden mabetlerimize, kitap sanatlarımızdan mezar taşlarına estetik bakımından korkunç bir çözülme yaşanmaktadır. Renkler, desenler, diziişler, sadelik, uyum ve oran bakımından bir estetik terbiyenin, bir estetik kültürün ürünü olan eserler veren ruh, nasıl kırılmalar yaşadı/ yaşıyor ki, eskilerin bir benzeri bile yapılamıyor, medeniyet tarihine imza konacak eserler vücuda getirilemiyor. Bunun sebepleri üzerinde gerektiği kadar düşünüldüğünü ve tedbir alındığını söylemek pek de mümkün değildir. 

Ömürlerini geleneksel sanatların yaşatılmasına vakfeden —ehi-i hiref sanatkarları gibi destek görmedikleri halde- ve bu sanatları talebeleri ile merkezden Anadolu'ya hatta uluslar arası camiaya taşımak gayreti gösteren ve bunu milli bir vazife addeden ehil sanatkârlarımız da var. Onlara büyük minnet borcumuzu; estetik değerlerimizle barışarak, sanat adına yaşanan kırsallığın nedenlerini araştırmak ve çözüm üretmekle ödeyebiliriz. Bu bağlamda ehl-i hiref örgütü, üzerine ayna tutanlara çözüme dair ipuçlarını verebilir. 
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Başkent: Kabil 

Yüzölçümü: 652.090 km? 

Nüfus: 29.928.987 (2005) 

Başlıca şehirleri: Kabil (2.678.000), Kandehar (316.000), Herat (249.000), Mezarışerif (183.000), Celatabad (96.000) ve Kunduz (95.000). 

Ülkenin en yüksek noktası: Nevşak Dağı (7.485 m.) 

Para birimi: Afgani 

Konuşulan diller: Feştu, Dari, Özbek, Milli gün: 19 Ağustos 1919 (Birleşik Afgan Krallığının kuruluş Fildönümü 

Ülkenin adı: Devlet-i İslâmi Afganistan 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Fiziki ve beşeri coğrafya 
Orta Asya'yı Hindistan'a bağlayan son derece önemli bir geçiş noktasında yer alan bugünkü Afganistan batısırı- da İran, kuzeyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Тасікіѕtan, kuzeydoğusunda Çin, doğusunda ve güneyinde Pakistan ile çevrilidir. Denizle bağlantısı olmayan ülkenin kara sınırlarının uzunluğu 5.529 km. olup komşularıyla en uzun ortak sınırı 2,430 km. Пе Ракі апа, en az sınırı ise 
76 km. ile Çin iledir. Ülkenin orta kesimleri ve kuzeydoğusunda yüksek dağlar bulunurken, kuzeyinde ovalar, güneyinde ve güneybatısında zaman zaman çöllerin bulunduğu düzlükler bulur maktadır. İndüs nehri ile birleşen Kabil ırmağı dışında, diğer ırmakları ülke sınırları içinde gittikçe azalarak kaybolmaktadır. Sıcak yazlara ve soğuk kış aylarına sahip Afganistan'ın baharları ılık geçmektedir. Haliyle ülkede bu iklime elverişli sebze ve meyvelerden üzüm, kaчип, nar, şeftali, kayısı, ceviz ve fıstık yetiştirilmektedir. Afganistan'ın bulunduğu coğrafya fay hatları üzerinde yer aldığı için çok sık deprem yaşanmaktadır. Ülke her birisi- ne vilayet denilen 32 ayrı idari bölgeye ayrılmaktadır. 
Halen komşusu olan ülkelerle tarih boyunca sahip olduğu münasebetleri dolayısıyla, oldukça farklı soylara mensup insanların gelip yerleştiği ülke olan Afganistan'da, günümüzde en yoğun nüfusu 9638'lik oranla Peş- 


tun'lar meydana getirmektedir. 
Onları Dari, Tacik, Hezare, Özbek, Türkmen, Beluç, Paşay, Nuristani, Aymak, Arap, Kirgiz ve diğer soylara mensup küçük topluluklar izlemektedir. Ülkede yaşayanların hepsine ise Afgan denmektedir. 
Özellikle Özbek ve Türkmen gibi 
Türk soylu Afgan halkları, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde yaşamaktadır. Ülkede nüfus olarak toplam sayıları 10.000'i geçmeyen küçük etnik grupların çoğu dağlık ve şehir merkezlerinden uzak, tecrit edilmiş bölgelerde fakirlik ve yoksulluk içinde, adeta Ortaçağı hatırlatan bir hayat tarzı sürmektedirler. 


Fars kültürünün tesirli olduğu bölgede yaygın olarak konuşulan diller bunun alt kolları konumundaki Peştu dili, Tacikler'in konuştuğu Dari lehçesi ile 30 civarında farklı dil konuşulmaktadır. Sadece Peştu ve Dari ülkenin her tarafında resmi dil olup Özbekçe, Türkmence ve diğer diller ise sadece nüfus bakımından diğer soylara göre daha kalabalık oldukları kendi bölgelerinde, üçüncü resmi dil kabul edilmektedirler. Afganistan, yaşadığı uzun savaş dönemleri yüzünden iktisadi kalkınmasını gerçekleştiremediğinden, hâlen dünyanın en fakir ülkesi olarak bilinmektedir, 


2003 yılında ülkenin idaresine 
ele koyan ABD önderliğindeki yabancı güçlerin desteklediği yeni anayasaya göre, Afganistan Cumhuriyeti'nin adı Afganistan İslâm Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 

İslâmiyet öncesi 

Tarih boyunca bütün güçlü devletlerin ele geçirmek için uğraştıkları Afganistan toprakları, günümüze kadar devamlı çarpışmaların merkezinde yer aldı. Ulke topraklarında hüküm süren kawimlere ait еп az bundan 3.000 
yıl öncesine ait arkeolojik eserlere tesadüf edilmektedir. Bütün bunlar ışığında bu ülkede eski Yunan, Roma, Misir, Hint, Şarnanizm, Budizm, Brahman ve özellikle İslâm dininin hâlâ devam eden köklü izlerine tesadüf edilmektedir, XIX. 
yüzyılın başında geçmiş dönemlere ait arkeolojik kazılarla ortaya çıkan ve Kabil'de açılan müzeye konan eserlerin 990°, 1993'te 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baslayan iç savastan sonra Avrupa ülkelerine gizlice kaçırıldı. 

M.Ö, VI. yüzyılda Pers Imparatoru Darius tarafından ele geçirilen ülke daha sonra M.Ö, 328 
yılında, Büyük İskender tarafından alındı ve burada Kafkasya İskenderiyesi kuruldu. Ardından Hindistan'daki Maurya devletinin eline geçmişse de bir müddet sonra Afganistan toprakları, lskender'in komutanlarından Suriye'de bulunan Yunanlı Deodotus'un buraya gelmesiyle eline geçti ve Belh'te müstakil devletini kurdu. Kuzeyden gelen Türk soylu topluluklar da ilerleyen dönemlerde Afganistan'ın bazı bölgeleri- ne hakim oldular. Milâttarı sonra- ki yüzyıllarda Afganistan'a hakim olan Kuşanlar'ın da Türk soylu oldukları iddia edilmektedir ve bunlar zamanında Budizm ülkenin her tarafında yayıldı. Bargam civarındaki Budist heykelleri, o döпете ait başlıca kalıntılardır. lslâm fetihlerinder kısa bir süre önce Brahmanizm'i benimsemişlerdi. Bu dönem İslâm'ın gelişinden sonra da devam etmektedir ve 
Arap tarihçiler bu döneme, Kabulşâhiler veya Türkşâhiler demektedirler ki, 644 yılından 901 
yilina kadar devam etti. Başkent Kabil'in 60 km. kuzeyinde, Kapisa şehri, uzun asırlar bölgenin en önemli merkezi olarak kaldı. 


İslâmiyetin Afganistan'a gelisi 

Henüz hicri birinci yüzyılda 
Hz. Osman döneminde 651 yalırı- da veya Muaviye döneminde Basra valisi olan Abdurrahman b. 5еmüre'nin bölgeye gönderilmesiyle, Afganistan İslâm'la müşerref oldu, Bugünkü ülke sınırları içindeki topraklarda yaşayanların tamamırın bu dine girmeleri, daha 





ziyade Gazneli Mahmud dönemine rastlamaktadır. 

İngiliz istilâsı ve Afgan-İngiliz savaşları 

XIX ve XX. yüzyıllar Afganistan tarihinin en karanlık dönemleri olarak tarihe geçti. 

1880-1901 yılları arasında Afganistan'da idareyi elinde bulunduran Abdurrahman Han, bugünkü ülke sınırları içinde ilk defa hakimiyetini her tarafa kabul ettiren devlet adamıdır. Şirpür kalesi- ne yakın bir yere Arg kalesini inşa ettirdi ve ülkeyi idare edenlerin sarayları ile idare binaları buranın içerisindeydi. Ülkesinde İngilizler'in Hindistan'daki sömürge idarecisi Sir Henry Mortimer Durand ile yaptığı 12 Kasım 1893 tarihli “Durand Hattı Anlaşması” metni halk üzerinde çok olumsuz etki yaptı, Fakat o bu antlaşmaya rağmen bütün Afgan halklarının sömürgecilere karşı mücadele etmeleri için elinden gelen yardımı esirgemedi. Kendisi başta Kabil olmak üzere pek çok yere köşkler ve diğer binalar, yaparken, yerine geçen oğlu Habibullah Han da 
Dilküşâ ve Stör köşkleri gibi yeni binalar ve yollar yaptırdı. Kabil'e su ile elektrik de onur zamanında getirildi, 

Bağımsız Afganistan 


1970'lerin sonları ülke tarihinin en karanlık yıllarının yaşandığı Komünist rejim dönemine rastlamaktadır. Yeni dönemde Halk 
Partisi lideri Muhammed Tereki Afganistan devlet başkanı olduysa da, 14 Eylül 1978'de Hafizullah 
Emin tarafından yapılan darbe esnasında öldürüldü. 5 Aralık günü Sovyetler Birliği ile dostluk antlaşmasi imzalanmasına rağmen, bir yıl sonra 25 Aralik 1979'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti, 
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28 Aralık günü Babrak Karmal 
Sovyet desteğiyle darbe sonucu iktidara geldi ve ülkenin önemli şehirleri işgal güçlerinin eline geçti. Bu gelişme bütün İslâm dünyasinda infiale sebep oldu ve her taraftan Afganistan cihadına yardım 
akmaya başladı. 30 Kasım 1986 
tarihine kadar iktidarda kalan Babrak Karmal'ın yerine Muhammed Necibullah geçti. Sovyet isgaline karşı mücadelenin bütün hızıyla devam ettiği bu dönemde 
15 Nisan 1988 günü Kabil Hükümeti, Sovyet rejimi, Pakistan ve ABD, Cenevre'de Afganistan Üzeппе bir anlaşma imzaladılar. Ancak Afgan muhalefeti bu anlaşmayi tanımadı ve işgal ordularını, 
1989 yılında tamamen hezimete 
uğratana kadar cihadı sürdürdüler. 

Afganistan iç savaşı 

Tam on yıl müddetle Sovyet ordularıyla savasan gruplar arasında, Afganistan'ı gelecekte kimin idare edeceği konusunda ihtilaí çıktı. Sünnilerle Şiiler, aşırı uç- ta hareket edenlerle ılimlilar, özellikle farklı etnik gruba mensuplar arasında iç savaş hâlini alan kavga yıllarca sürdü. Bu kardeş kavgasında her bir gruba özellikle destek veren diğer devletlerin yönlendirmesinin de etkisi vardı. Kabil'de iktidarını sürdüren Muhammed Necibullah, 16 Nisan 
1992'de istifa etmek zorunda kalirken, Tacik grubun komutanı 
Ahmed Şah Mesud Tacik, Ozbek ve Hezare etnik gruplarına mensup birliklerin başında, 29 Nisan günü Kabile girdi ve komünist yönetimi devirdi. Mücahitler arälarındaki ihtilâfa rağmen, yine de 
1995 упа kadar devam edecek 
ortak bir hükümet kurmayı başardilar. 
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1993 yılında Ahmed Şah Mesud hükümetten ayrılırken, başbakanlığa Peştunların liderlerinden Gülbeddin Hikmetyar geldi. 
Devlet başkanlığına ise, üniversitede öğretim üyesi olan Prof. Dr. 
Burhaneddin Rabbani getirildi. 


Pakistan'a sığınan milyonlarca Afganlı ailenin çocukları, bu ülkede kendileri için açılan medreselerde okudular, Kısaca kendilerine “Taliban” denen bu gençlerin başındaki Molla Muhammed Ömer, Pakistan'ın desteğiyle Afganistan idaresini ele geçirmek üzere, 
1994 yılında ülkede bütün şiddetiyle devam eden kardeş kavgası- nın içine adamlarıyla birlikte girdi. 1996 yılına kadar geçen süre- de ülkenin kuzeyindeki Özbek bölgesi ile kuzeydoğusundaki Tacik bölgesi hariç tamamına yakinında söz sahibi oldu. Sonunda 
27 Eylül 1996'da Kabil'i de alan 
Molla Ömer, “emirülmüuminin” unvanıyla Afganistan'ın en güçlü adamı oldu. 

Afganistan'ın yeni bir Кагдаşaya sürüklenmesi 

2001 yılı eylül ayı başında Afgan cihadını yönlendiren gruplardarı Kuzey İttifakı, Taliban rejimine son vermek içir sürdürdükleri mücadelede yeniden başanlı olmaya başladı. Tam bu sırada Kabil'e girmek üzere olan Ahmed şah Mesud, 9 Eylül günü öldürüldü. İki gün sonra ise ABD'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırının sorumluluğunu üstlenen 
Suudi Arabistan vatandaşı Usame 
Bin Ladin'i desteklediğini açıklayan Taliban iktidarı ülkenin yeniden işgal edilmesine sebep oldu. 
Çünkü Afganistan dağlık bölgelerinde saklandığına inanılan Usame b. Ladini isteyen ABD'ye olumsuz cevap vermişlerdi. Sowyet işgali ve iç savaş esnasında yarısı yıkılan ve harabeye dönen ülkenin geri kalan yarısı da 2001 yıli Ekim ayından itibaren, uzun süre ABD'nin Afganistan'a yağdırdığı bombalarla yıkıldı. Yeniden on binlerce insan öldü, yaşadıkları yerleri terk ettiler, Bu saldırıyla gittikçe gücünü kaybeden Taliban iktidarı 2002 yılında devrildi ve ABD'nin denetimindeki uluslararasi gücün kontrolünde yeni bir hükümet kuruldu. Uluslararası 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gücü komuta eden komutanlar arasında, 2002 yılında Akın Zorlu ve 2005 yılında ise Ethem Erdağı isimli iki Türk subayı görev yaptı. 

Loya Cirga denen Afgan Yüksek Meclisi tarafından geçici olarak devlet başkanlığına getirilen ve ABD taraftarlığı ile Pakistan gizli servisi adına çalıştığı iddia edilen Hamid Karzai, 9 Ekim 
2004'te 10 milyon Afganlı'nın iştirak ettiği seçimleri, % 55,5 oranindaki bir oyla kazanarak, Alganistan'ın yeni devlet başkanı oldu. Son beş sene içinde kendisine karşı yapılan birçok suikasttan sağ kurtularak görevine devam etmektedir. 


Türkiye Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi, Afganistan'daki gelişmeleri daima yakından takip etmekte olup, ülkenin önce Sovyet işgalinden kurtulmasında, ardindan iç savaşın sona erdirilmesinde ve son olarak ABD bombardıma- nın ardından kurulan yeni süreçte, bu ülkenin yaralarının sarılmasında hem askeri hem de siwil alanlarda, en üst seviyede görevler alarak büyük katkıda bulundu. 
Halen eski dışişleri bakanlarından Hikmet Çetin, NATO'nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. 

Ekonomi 

ХІХ. yüzyilin ikinci yarısında sanayi alanında atılan ilk adımlardan birisi, Emir Abdurrahman 
Han tarafından kurulan silâh fabrikasıdır. Bunu ipekli ve yünlü kumaş fabrikaları, darphane, matbaa, kundura ve kibrit fabrikaları ile mermer ocaklarının işletmeye açılması izledi. Yine diğer sanat kollarından kuyumculuk, halıcılık ме dokumacılık oldukça gelişmiş vaziyetteydi ve özellikle Afgan ha-Шап dünya piyasasında çok itibar görmekteydi ve ülkeye gelen paraların %90% halıcılıktarı elde edilmekteydi. 


ХХ. yüzyılın ilk yarısında dünyanın pek çok ülkesi gibi büyük bir hamle başlatan Afgan halkı, maalesef komünist iktidar ve ona karşı yapılan cihat, ardından yaşanan iç savaş, Taliban yönetimi ve ABD bombardımanı esnasında, bütün ekonomisinin alt üst olmasına yetti. Daha da kötüsü, bir Müslüman ülke olarak geçinebilmek için bütün umutlarını, UYUŞturucudan gelecek paralara bağlamaya başladılar. Son derece zararlı olan bu maddenin Afganistan gibi bir ülkeden temin edilmesinde büyük menfaat elde edenleri engellemek için, dünya- nin güçlü devletleri etkisiz kalmaktadır. Bir ara Taliban rejimine bunu yasaklaması ісіп baskı yaptılar ve 27 Temmuz 2000'de resmen uyuşturucu pazarlamak yasaklandı. Ancak ABD'nin müdahalesinin üzerinden üç sene geçmesine rağmen 2004'te bile Afganistan, dünya uyuşturucu Üretiminde ilk sırada yer almaya devam etmekteydi. Hâlen ülke ekonomisinin üçte ikisi afyon ve diğer uyuşturucu ticaretine bağlı olup, dünya piyasasındaki uyuşturucunun dörtte üçü bu ülkede üretilmektedir. 

Kültür ve eğitim 

İslâm'ın henüz birinci hicri asır gibi çok erken bir dönemde ulaştığı Asya'nın bu bölgesinde, tarih boyunca önemli âlimler yetişti ve kıymetli eserler verdiler, Özellikle Gazneliler dönemi tam manasıyla bir kültür hazinesi oldu. Birüni gibi kuvvetli âlimler o dönemde yetişti. Yine ilerleyen asırlarda Peştu dili başta olmak üzere diğer diller- de pek çok konuda değerli eserler kaleme alındı. İlim adamları kadar devlet adamlarından Babürnâme yazarı Babür başta olmak üzere 
Ahmed Şah Dürrâni'nin, Timur ve şuca Han isimli oğulları tarafından yazılan divanlar vardı. Ahund Derveze, Mihridil Han, Gulam Muhammed Beg Tarzi ve Abdürresul Han, Afganistan'ın önde gelen edebiyatçılar arasında zikredilmektedirler. 

Emir Şir Ali Han modern manada ilk eğitim kurumu olarak, 





1870 yılında Kabil'de bir harp 
okulu açtıysa da bir müddet sønra burası kapandı. 1903 yılına geindiğinde Emir Habibullah kendi adını taşıyan Habibiye okulunu eğitime açarken; Fransızlar Ermaniye (İstiklâl), Almanlar ise Emani (Nejat) isimli kendi dillerinde eğitim veren okullarını faaliyete geçirdiler. Bunu diğer okulların açılması takip etti ve genelde Fransız eğitim sisteminin örnek alındığı bu okullarda İslâm eğitimi de veriliyordu. Yine bu dönemde hocaları Türkiye'den gönderilen bir harp okulu açıldı. Ülkedeki ilk kız 
okulu ise 1924'te açılırken, 1931 
yılında da ilkokul dönemi eğitim mecburi ve Ücretsiz yapıldı. 


Kabil'de 1932 yılında eğitime başlayan ilk üniversitedeki fakültelerde kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı fakülteler açıldı. Ülkenin ilk tıp fakültesi ise Nadir Şah'ın isteği üzerine Türkiye'den gönderilen Türk tıpçıları tarafindan kuruldu. Yine bazı Türk subayları Nadir şah'ın Bâlâ Hisâr'ın kalıntılarını temizleyerek açtığı harp okulunda Afganlı askerleri eğittiler. Ülkenin ilk ticaret okulu 1943'te, Politeknik Enstitüsü 1951'de eğitime başladı. 1960 yılında eğitim karma hâle getirildi. Taliban dönemine kadar açık olan üniversitedeki eğitim bu rejimle birlikte durduruldu. Ülkenin ikinci üniversitesi olan Mangarhar Üniversitesi ise 1962 yılında Celalabad şehrin- de eğitime başladı. Günümüzde karma eğitim veren dört Afgan üniversitesi bulunmaktadır. 


Tarih boyunca geleneksel dini eğitim kurumlarıyla tanınan ülkedeki mevcut 7.000 okulun çoğu 
Sovyet İşgali, iç savaş ve ABD bombardımanı esnasında tahrip oldu. 1979 öncesi bir milyon Af- 





gan çocuğu eğitim imkânına sahipti. Son dönemdeki mevcut okulların yarısında içme suyu dahi bulunmamakla birlikte, 2003 yili itibarıyla dört milyon Afgan çocuğu eğitime devam etmekteydi, 
Buna rağmen Asya ülkeleri içinde okuma yazma oranının en düşük olduğu ülke Afganistan'dır. 


Algan halkının en sevdiği oyun dallarının başında atlı sporlar gelmektedir. Yine coğrafyanın da verdiği bir özellik olarak avcilik tutkusu yaygındır. Taliban yönetimi tarafından yasaklanana kadar Kabil, Afgan müziğinin önemli bir merkezi konumundaydı. 

Dini hayat 

Afgan halkının % 99'u Müslüman olup, çok az sayıda kendi inançlarını yaşayan Sih, Hindu ve Çinli mevcuttur. Müslümanlar içinde % 20'lik bir orana sahip olan Hezâreler Şii olup, geri kalani Hanefi mezhebine bağlı sünnilerdir. Kâdiriyye, Sühreverdiyye ve Nakşibendiyye gibi tasavvufi hareketlerin kuvvetli olduğu ülkede, ilk dönem mutasavvıflardan İbrahim b. Edhem ve Şakik-i Belhi önde gelen isimlerdir. Sovyet isgaline karşı Afgan halkının büyük bir bölümünün ölümüne cihada destek vermesinde, ülkede kurulan komünist rejimin aşırı derecede din düşmanlığı yapması yatmaktaydı. 2001 yılındaki ABD'nin müdahalesinden sonra kuruları hükümette dini konular, Hac ve 
Din İşleri Bakanlığı'na devredildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Emekli Genel Müdürü 


Prof. Dr. 


Abdul 
Abdul 


Eski Türk Edebiyatımızın sayılı bilginlerinden Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, 2 Şubat 2006 
günü Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat elti. Cenazesi 4 
Şubat 2006 günü İstanbul'da toprağa verildi. 

23.06.1943 tarihinde Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesi'nde doğdu. Babası, Bayram Hoca olarak bilinen (d. Kastamonu, 1901 - ' öl, İstanbul, 5.8.1960) Abdullah Bey; annesi, Bayram Usta şöhretli Ahmed adlı zâtın kızı Hikmet (Pürçekj Hanım'dır. Ailesinden, özellikle babasından aldığı ilk dini bilgileri takiben 1956 
yılında Kastamonu Cumhuriyet İlkokulunu, 1962 yılında Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesini bitirerek, 1965-66 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden (28.06.1966) mezun oldu. 

11.07.1966 günü devlet memuriyeti görevine başlayarak, 1967 yılının bir kısmını da içine olacak şekilde 14 ay kadar Kastamonu Müftü Yardımcılığı, zaman zaman da müftü vekilliği görevlerinde bulundu. 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Teftiş Kurulu'nda görev aldı. Müfettiş yardımcısı olarak başladığı bu bürokrasi görevinde sırasıyla 2.sınıf, 1.sınıf ve başmüfettişlik unvanlarına kademeli olarak yükseldi. 

1976-77 yılında Devlet Lisan Okulu İngilizce bölümünü bitirdi. 1978 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ilk defa lisans üstü eğitimi için yurt dışına iki öğrenci göndermeye karar verdi. Bu iki kişiden biri A, Abdulkadiroğlu oldu. Oldukça hacimli doktora tezini (3 cilt) teslim ederek, 26.02.1978 günü İngiltere'ye çıkış yaptı. İki gün daha çıkış yapılmaması hâlinde bütün hakları yarıyordu. 26 gün sonra dönerek tezini savundu, vermesi gereken sözlü sınavları da bâşararak, doktorasını 10.04.1979 günü pekiyi derece ile bitirdi. Tekrar İngiltere'ye döndü. Bir süre lisan çalışmasından sonra gönderilme şartı olan yüksek lisans programına kaydoldu. Doktorasını bitirmiş olduğundan, bilim dalı farklı olsa da, bu programı ikinci doktoraya çevirtti. Ankara Milli Kütüphanesi Elyazmaları-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Nàdir Eserler ve Mikrofilm Şubeleri Müdürü olarak, Kültür ve Turizm 
| Bakanlığına geçti. Kendisine bağlı 
elemanlara Osmanlıca ve yazmanâdir eser dersleri vermeye başladi. 
25.12.1982 tarihinde Gazi Üniversitesinde (Gazi Eğitim Fakültesi) Öğretim Üyesi Yard. Doç. olarak göreve başladı. Ana Bilim Dalı Klasik Türk (veya Eski Türk veya Divan) Edebi- 
© — yatı'dır. Bu dalda Kasım 1988'de doçent, 15.01.1995'te profesör oldu. Öğretim üyeliği yanı sıra 1983-84 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1984-85 ve 1993-96 yılları arası iki defa aynı bölümde Bölüm Başkanılığı ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı; 1987-88 yılında Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu. Yayın kurullarında görev aldı. 

İlk bölüm başkanlığı döneminde, dekanlık izni ile bölüm içinde, hafta sonu faaliyetleri olmak üzere öğrenciler için Osmanlıca, hat, tezhib, klasik musiki, ebru, cilt kurslarını başlattı, Öğrencilerin hem hafta sonlarını iyi değerlendirmeleri hem de kabiliyetlerine göre bazı sanat dallarında beceri kazanmaları veya artırmaları amaçlanan bu kurslar, geleceğe dönük güzel sonuçlar verdi. 

1989-90 ders yılında Van/Yüzüncü Yıl Üniversitesinde lisans ve lisans üstü dersler verdi; iki yüksek lisans tezi danışmanlığı yaptı. Rektörlük izni ve desteği ile hat ve tezhib kurslarını orada da başlattı. Universitelerde bir çığır açacak ve halk-üniversite yakınlaşmasını sağlayacak örnek bir çalışma olanı, bin sayfalık Van Kütüğü projesini yürüttü. Bu çalışma anılan üniversite yayınları arasında 1991'de çıktı, 

Bir ders yılına yakın Kastamonu Eğitim Fakültesin- de dersler verdi. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora- ya ilâveten yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük jürilerinde bulurdu. 2004 yılı başı itibariyle danışmanlığında, 7 doktora ve 18 yüksek lisans tezi tamamlarıdı. 











Bildiği diller: Arapça, Farsça, İngilizce ve kültür dilimiz Osmanlıcadır. 


Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü muhabir üyesi we Türk Sanatı ve Eğitimi Vakfı kurucu üyesi ve başkanıydı, Türkiye Yazarlar Birliği'nin de üyesiydi. 

Üç evlilik yaptı. İlk evliliği edebiyat öğretmeni Nuran Alişoğlu Hanım ile olup, yirmi yıl süren bu evlilikten Ekonometri mezunu, STV spikerlerinden ve kanalın obaşeditörü Abdullah Abdulkadiroğlu (27.01.1972) ile İlâhiyatçı Hatice Abdulkadiroğlu (12.04.1973) doğmuşlardır. İkinci evliliği Doç. Dr. 
Nörolog Zehra Akpınar Hanım ve üçüncü evliliği Avukat Fatma Gülnur Pınar Hanım ile olmuştur. 

Türk kültürüne bir bütünlük içinde bakan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Abdulkerim Abdulkadiroğlu'nun uzmanlık alanı olan Klasik Türk Edebiyatına ek olarak Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve folklor, kültür dili, Türk sanatları, kütüphanecilik ve arşiv, ilahiyat ile güncel konularda çalışmaları; yayımlanmış kitapları ve 300'ü aşkın makalesi vardır. Onun özellikle güncel konulu yazıları, aydın kişi ve bilim adamlığı sorumluluğunun ürünleridir. 

Yayımlarımış kitapları şunlardır: 

1. İslâm'da ve Günümüzde Cihad; İstanbul, 1968 
(İslâm'ın öğretilmesi ve tebliği ile ilgili). 

2. Tatbikatlı Dini Bilgiler/Annelerin El Kitabı/An- kara 1969, 

3. Dinimi Öğreniyorum / am Learning My Reliйїп; İstanbul 1984, 

4. Bursalı İsmail Beliğ; Ankara, Gazi Üniversitesi Yayını. 

5. İsmail Beliği/Nuhbetü"lÂsâr Li-Zeyli Zübdeti'l-Еғаг; 1.Baskı, Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara, 1985; 2.Baskı Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1999, 

6. Mehmed Akif Ersoy'un Makaleleri; Мигап Abdulkadiroğlu ile ortak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayım, 1. Baskı, Ankara 1987; 2, Baskı, Ankara 1990, 

7. Beliğ; Ankara 1988, Kültür ve Turizm Bakanlıği Yayını, 

8. Türk Kültürü Bibliyografyası (Yil-XXVI, Sayı: 1- 300); Cemal Kurnaz ile ortak, Ankara 1989, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, 

9. Mehmed Akif'in Kur'an-ı Kerim'i Tefsiri, Mev'iıza ve Hutbeleri; Nuran Abdulkadiroğlu ile ortak, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, 1. Baskı, Ankara 1991; 2. Baskı, Ankara 1992. 

10. Halvetilik'in Şa'bâniyye Kolu Şeyh Şa'bân-ı Veli ve Külliyesi, Şeyh Şa'bân-ı Veli Derneği Yayını, Ankara 1991. 

11. Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli/Deli Eşref veya Hacı Eşref, Ankara 1991; Bir Deli Veli Eşref adıyla, 3. Baskı, Ankara 1994; Delilerin Velisi Eşref adıyla, ilâveli 5. Baskı, Ankara 2000. 

12. Mehmed Akif Ersoy Hakkında Yazılanlar; Nuran Abdulkadiroğlu ile ortak, İstanbul 1991, Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Yayını, 

13. Divân /Süleyman Şâdi (Karslı); Ömer Demirbağ ile ortak, Ankara 1993, 

14. Van Kütüğü, Proje, M. Yiğit ve B. Oğuzbaşaran'ın yardımlarıyla, Ankara 1993, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Yayını. 

15. Recâizâde Ahmed Cevdet / Zinetü'l-Mecâlis (Meclislerin Süsü); Ankara 1994, 

16. Yozgat Meşhurları; Ankara 1994, Е.Накап Özkan ile ortak, Yozgat Belediyesi Yayını. 

17. İlgazlı Hacı Baba / Nakşbendi Şeyhi Ahmed Abduşoğlu, İstanbul 1995; ilâveli ve gözden geçirilmiş 2.Baskı, Şeyh Ahmed Abduşoğlu (Ilgazlı Hacı Baba) adı ile, Ankara 2004, 

18. Güncel Yazılar; cilt 1, Ankara 1997. 

19. Kültürümüzden Esintiler; Ankara 1997, 

20. Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları; Arıkâra 1997, 

21. Güncel Yazılar (2); Ankara 1998. 

22. Divân /Mustafa Rümü Efendi (Şeyh-Geredeli); Mustafa Tatçı ile ortak, Ankara 1998. 

23. Safranbolu Vakfiyyeleri; Ülkü Ayan Özsoy ile ortak, Ankara 1998, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yayını. 

24. İsmail Beliğ/Güldeste-i Riyâz-ı İrfan ve Vefeyatı Dânişverân-ı Mâdiredân; Tıpkıbasım, Ankara 
1998. 

25. Kastamonu Jurnal Defteri (Н. 1252-1253 /М. 
1836-1837); İ.Hakkı Aksoyak ve N. Fazıl Duru ile ortak. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 
1998. 

26. Recâizâde Ahmed Cevdet / Nevâdiru'l-Âsâr fi-Mütâla'ati'-Eş'âr; Mehmet Sari ile ortak, Ankara 
1998, 

27. Kırşehirli Ramazanı Türk (Türk Ramazan)/Bü- tün Şiirleri; Ömer Özkan ile ortak, Ankara 1999, 

28. Kurtuluş Yolu (İtikad ve İbâdetlere Dair Dini Bilgiler El Kitabı); Ankara 1999, 

29. Safranbolu Meşhurları; Ülkü Ayan Özsoy ile ortak, Ankara 2000. 

30. Güncel Yazılar (3); Ankara 2002. 

31. Gaziantep Meşhurları, Ayla Güçlü ile ortak, Ankara 2004. 

32. Kastamonu'da Bayrâmilik ve Şemsizâde Ailesi; Ankara 2005. 

33, Taşköprü Vakfiyyeleri; Ülkü Ayan Özsoy ile ortak. 

Afyon Kocatepe Üniversitesinde hakkında bir lisans tezi yaptırılmıştır. 

Prof. Abdulkadiroğlu'nun masasında baskıya hazır Ballıklızöde Ahmet Mâhir Efendi, İbrahim Şevki Efendi Divânı, Recâizâde Ahmet Cevdet/Külliyât, Kastamonulu Mahalli Sanatçılar, Kastamonu Jurnal Defteri Cilt: 2 ve Safranbolulu Mehmet Emin Şükrü Efendi'nin bir eseri kaldı. Bu kitapların basılması hälinde ruhu huzur bulacaktır. Mekânı cennet olsun! 
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Eğitim Сай 
Gençler ve Şiddet 

İlköğretim ve lise öğrencileri arasında cereyan eden olaylar kavgalara, kavgalar yaralama ve cinayet boyutlarına ulaşmaktadır. Öğrenciler arasında çeteler kurulmakta, silâhlar dolaşmak- ta, cinayetler işlenmektedir. 


Çocukları, 


Olayların devamı, üzüntü ve kaygıları da artırmaktadır. Yüce dinimiz İslâm, barış anlamını tasir. Kur'an-ı Kerim'de, “barış hayırlıdır” buyurulmaktadır. Hz. 
Peygamber'in, “Müslüman elinden ve dilinden diğerlerinin güvende olduğu kimsedir” buyruğu açıktır. “Yurtta barış, cihan- da barış” sözünü ilke bilen bir milletin öğrencilerinin ve gençlerinin, böyle bir duruma düşmeleri tabii bir durum arz etmemektedir. Oysa sahip olduğumuz değerler bize, “kardeşlik, birlik ve beraberlik” gibi dayanışma ilkelerini öğütlemektedir. 

Şiddetin lise öğrencileri arasında yayılması, son günlerde sıkça karşılaşılan oldukça üzücü bir manzaradır. Bir ay içerisinde medyaya yansıyan sekiz öğrencinin ölümü ve bundan daha fazla sayıda yaralanan geleceğimizin emanetçileri, ailelerin göz bebekleri evlâtlarımız ortadadır. 
Toplum ve aileler, eğitim ve öğrenim görmekte olan öğrencilerden kendilerine, aile ve toplumlarına yararlı olarak yetişen bireyler olmalarını beklerler. 
Eğitim ve öğretimin amacı da beden, zihin, ruh yönünden gelişimini tamamlayan, milli kültüre haiz, saygi ve sevgi duygulari ile mücehhez, kendine, ailesi- ne ve bütün topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Ancak özellikle son zamanlardaki gelişmeler bilgi, erdem ve irfanla donanımlı olarak yetişmesini ümit ettiğimiz, yarınlarımızın sahipleri gözbebeğimiz gençlerimizin, şiddet çemberi ile karşı karşıya olduklarını — göstermektedir. 
Bunda da kitleleri, özellikle gelişme çağındaki gençleri etkileyen tv dizi, program, yayın, sinema gibi enstrümanların rolü olduğu ifade edilmektedir. 


İlköğretim ve ortaöğretimde yaşanan şiddet olaylarının pek çok nedeni vardır. En başta internet kafelerde oynanan savaş oyunlarının, genç nesil üzerindeki etkisi göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Bu tarz bağımlı hhale gelen çocuk veya gençlerimiz, zamanlarının büyük bölümünü internet başında oyun oynayarak geçirmektedir. 
Bazı ailelerin, internet üzerinden para karşılığı oynanan savas vs. gibi oyunlara, kendi çocuklarının bağımlı hâle gelmesinden duydukları ızdırabı, çeşitli medya organlarında gërmek mümkündür. 

Aileler ve Çocukların İhmal 
Edilmesi 


İnternet kafelerden savaş ve şiddet içerikli oyunların kaldırılmasi, internet kafelerin oyun yerleri olmaktan çıkarılıp, daha çok araştırma, inceleme yapılan merkezler hâline getirilmesi, toplumumuz adına elzem hâle gelmiştir. Çocuklarımız da, savas ve şiddet içerikli oyunlar yerine futbol, basketbol veya eğlenceli oyunlara teşvik edilmeli, enerjilerini kendilerini geliştirecek alanlarda sarf etmeleri sağlanmalıdır. 


Ayrıca film ve dizilerin de şiddetin artmasında büyük rolü bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Eğitim çağındaki çocukların bu tür dizileri, yabancı kültür 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değerlerini ön plâna çıkaran veya şiddet içeren çizgi filmleri izlemek yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, anlayışı, yardımseverliği, 50- runları sulh ile çözmeyi, kendine ve başkalarına zarar vermemeyi anlatan, kültürümüzün değerlerini içeren programlar izlemesinin yararlı olacağı kuşkusuzdur. 

Çocukların yetişmesinde aileye büyük görevler düşmektedir. Bazı ailelerin ahlâk ve maneviyati göz ardı etmesinin, çocuklarının bütün isteklerini yerine getirmesinin olumsuz yönleri olabileceğini unutmaması gerekir. Aileler, sorumluluklarının çocuklarına pahalı hediyeler alarak bittiğini düşünmemelidir. 
Onlara vakit ayırmayı ve kimlerle dostluk kurduklarını, harçlıklarını ne gibi alanlarda harcadıklarını izlemeye çalışmalıdırlar. 
Milli-manevi değerlerle beslenmeyen nesilde şiddetin artacağı tabiidir. 

Dizilerde evlilik dışı beraberliklerin doğal gösterilmesi, bu suretle çocuk sahibi olmanın özendirilmesi, dizilerde ikide bir kurulan alkollü içeceklerden mürekkep sofralar, zararlı alışkanlıklar, lüks ve israfın, çete faaliyetleri ve kanun dışılığın öne çıkarılması, oyuncuların ellerinde içkilerle dolaşması vs. eğitim çağındaki çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir. 


Medyanın yayın tarzını sadece reyting kaygısıyla hareket etmeden, iyi ve faydalı örnek verme yolunda şekillendirmesi, ailelerin de bu konu üzerinde önemle durmaları gerekmektedir. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin ruh sağlığını korumak kamu yararıdır, 


medya kritik “medya kritik * | 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KATINLAR ARASINDAKİ HURAFELER VE 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Hamd, gökleri ve е таап, karanlıkları ve a уат |]! 
var eden Аай ЫЕ: иг. 
Böyle iken inka! 
baska şeyle ile епк tutuyorlar. 
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